Bir  Amacım  Var 
Artık 


Genç  Kuşak 
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Çakin  Recmkirina 
Jine  Derveyî  Exlaqe îslame  ye 

Kurdî  rûpel  10 


Base  û  Oco 


Kültür-Sanat  13 


Bilgeler  Büyücüler 
Otacılar  Cadılar... 


Yaşam  sayfal9 


Kazanılacak  Barış 

Kazanılacak  Dünyadır 


ÖCALAN:  YENİ  BİR 
SÜREÇ  BAŞLADI 

Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan,  avukatları  aracılığıyla  sürece  ilişkin  önemli  açıklamalarda  bulundu.  Öcalan,  çözüm  modelinde  devletin  olacağını,  ancak  demokratik  Kürt ulusunun  da  olacağına  dikkat  çekerek,  Kürtlerin  devletin  varlığını  tanıyacağını,  devletin  de  Kürtlerin  demokratik  ulus  olma  hakkını  kabul  edeceğini,  böylece  uzlaşmanın  sağlanacağını  belirtti.  Demokratik  bir  toplumun  inşa  edileceği  bir  döneme girildiğini  belirten  Öcalan,  bu  sürecin cumhuriyetin  kurulması  kadar  derin sonuçları  olacağını  söyledi. 

sayfa  3 

KÜRT  SORUNU 
ÇÖZÜLÜR  AMA  ... 

Bir  süredir  Türkiye’de  herkesin  gündemini  Kürt  sorununun  çözümüne dönük  arayışlar  oluşturuyor.  Kah  oturup  kah  kalkarak  “demokratik  açılımı”  tartışıyoruz.  Ancak  en  fazla  da Kürt  halkı  bu  süreci  ilgiyle  ve  de  dikkatle  takip  ediyor.  Nefesler  tutulmuş Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  açıklayacağı  Yol  Haritası  bekleniyor.  İşte  tam  da  bu  meraklı  bekleyiş içerisinde  çeşitli  ülkelerde  yaşayan Kürt  kadınlarına  süreçle  ilgili  neler düşündüklerini  sorduk. 
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uictüftD® ! 


Türkiye  kamuoyu  bir süredir  Kürt  sorununu  tartışı- ' yor.  Önce  Cumhurbaşkanı  Abdullah  Gül’ün  “iyi  şeyler  olacak” demesiyle  başlayan  süreç,  şimdi “demokratik  açılım”  ekseninde iyimser  bir  temkinlilikle  devam ediyor.  “Açılım”  denilerek  tam olarak  neyin  kastedildiği  anlaşılmasa  bile  yine  de  cumhuriyet  tarihinde  görülmemiş  bir düzeyde  tartışmalar  sürüyor. 

sayfa  3 
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Barışın  Kadın  Dervişleri 

Büyük  acılar,  büyük  yaşam  arayışlarının nedeni  haline  gelebiliyor.  Ortadoğu’nun büyük  acılarla  yoğrulan  Mezopotamya  ve Anadolu  topraklarının  kadınlan,  acılann- dan  yola  çıkarak  ‘barış  dervişleri’  kimliğine 
dönüştürüyorlar  kendilerini.  sayfa  8 


Kürdistan  Bülbülünü  Yitirdi 

Kürt  müziğinin  ustası,  güneşiydi  O. 
Özgürlük  hareketinin  sesi,  soluğu... 

Bir  sürgündü  onun  hayatı. 

Ülkesinden,  doğdu  coğrafyadan  çok  uzakta  yaşamaya  mahkum  edilmiş  bir  tutsaktı. 

sayfa  7 
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Yargıyı  Köşeye 


Ramazanda  Sağlıklı 


Sıkıştıracak  Buluş! 


Beslenme  Tüyoları 


Israilli  bilim  insanları  öyle  bir  buluşa imza  attı  ki  bundan  böyle  cinayetler¬ de  toplanan  delillere  hep  şüpheyle bakılacak.  Bu  buluş  yalnızca  bilim dünyasını  değil,  adaleti  de  sarsarcak... 

İsrailli  bilim  insanları  DNA  kanıtlarını 'üretmenin'  mümkün  olabileceğini  öne sürdü.  Ekip  bir  donörden  aldıkları  kan  ve salya  örneklerini  kullanarak  başka  bir insana  ait  DNA  örnekleri  yarattı. 

Araştırma  sahtekarlara  fırsat  yaratacak bir  buluşu  daha  ortaya  koydu..  Buna  göre bir  kişiye  ait  DNA  dizini  üretmek  için  herhangi  bir  DNA  örneğini  kullanmaya  gerek bile  yok.  Bir  veri  tabanındaki  herhangi  bir 


DNA  profiline  ulaşıldığında  söz  konusu  kişiden  doku örneği  bile  alınma¬ dan  ona  ait  DNA örneği  yaratılabilecek. 

Başkasının üzerine  suç atmak 

kolaylaşacak 

Bu  buluş  adalet  adına  korkunç bir  gelişme  olarak değerlendiriliyor... 
Çünkü  kriminal  incelemelerde  DNA  örnekleri  altın  değeri  taşıyor.  Şimdi  bu  en önemli  delillerin  güvenilirliği  tehlike  altında...  Başkalarının  üzerine  suç  atmak kolaylaşacak. 

Ünlülelere  genetik  paparazzi tehdidi 

Johns  Hopkins  Üniversitesi  Genetik  ve Kamu  Politikaları  Merkezi’nden  Gail  H. 
Javitt,  “Ünlüler  genetik  paparazzilerden korkmak  zorunda  kalabilir!”  diyerek  konunun  mahremiyet  kısmına  dikkat  çekiyor. 

kackartv.com 


Hijyen  ve  lezzete  önem  veren  yaklaşımıyla  catering  sektörünün  önde  gelen  firması  olan  ISS  Sardunya'nın  beslenme  ve  diyet  uzmanları,  oruç  tutarken  göz  önünde  bulundurulması  gereken  beslenme  kurallarına  dikkat  çekti.  Uzmanlar,  uzun  süreli açlığın  ardından  iftarda  çok  fazla  yemek  yenmemesi  ve  sahura  dek  olan  zamanda  sık  aralıklarla  az  miktarda  gıda  alınması  gerektiğini vurguluyor.  Ramazan  boyunca  yeterli  miktarda  su  içmek  de  göz  ardı  edilmemesi  gereken bir  diğer  nokta.  Sahura  kalkmadan  oruç  tutmak  ise  sağlık  için  çok  tehlikeli. 


yenmeli  ve  öğünler  sahur,  hafif  iftar,  akşam yemeği  ve  ara  öğün  şeklinde  düzenlenmeli. 
Bol  su  içmek  ise  temel  prensip  olmalı. 
Normalde  bir  kişi  günde  yaklaşık  8-10  bardak  su  tüketmelidir.  Söz  konusu  miktardaki su  tüketimi,  ramazan  ayında  sahur,  iftar  ve sonrasına  dağıtabilir.  Su  tüketimine  sınırlama  getirilmesi  sağlık  için  doğru  değildir. 
Metabolizmanın  yavaşlamaması  ve  bağırsaklarda  hareketin  azalmaması  için  iftar  sonrasında  sahura  dek  bol  bol  su  tüketilmelidir. 

ISS  Sardunya'nın  beslenme  ve  diyet uzmanları,  oruç  tutarken  dikkat  edilmesi gereken  diğer  konuları  da  şöyle  sıralıyor: 


Doğru  Kelime  Neydi? 


Konuşurken kullanacağımız  kelimeyi  benzerleri¬ nin  bulunduğu bir  dağarcıktan seçeriz.  Bir  hayvanı  tanımlayabilmek  için  ‘köpek,  kurt,  kaplan,  kedi,  at...’  ya da  birinin  mizacını  anlatmak istiyorsak  ‘sevimli,  şirin,  mutlu,  çekingen,  üzgün...’  gibi kelime  gruplarının  içinden  birini  çekip çıkarırız. 

Araştırmayı  gerçekleştiren  Doç.  Dr. 
Tatiana  Schnur  ABD  Rice  Üniversitesi’nde çalışan  bir  psikolog.  Schnur,  beyinin  sol ön  kıvrımlarının  (UFG,  ‘Left  Inferior Frontal  Gyrus’)  konuşurken  uygun  kelimeyi  seçmede  etkili  olup  olmadığını  görmek amacıyla  araştırmalarını  başlatmış. 
LIFG’nin  içerisinde  konuşma  yeteneğinin oluşturulmasından,  yürütülmesinden  ve konuşmaların  anlaşılmasından  sorumlu Broca  adı  verilen  bir  alan  bulunuyor. 

Schnur  ve  çalışma  arkadaşları,  araştırmalarını  16  sağlıklı  gönüllü  ve  12  afazi (konuşma  yitimi)  hastası  üzerinde  yürütmüşler.  Afazinin  sebebi  beyinde  oluşan hasarlardır.  Hasar  sonucu  dili  anlama  ya da  üretme  yetisi  zarar  görür.  Damar  tıkanıklıkları,  tümörler,  beyin  kanamaları,  bakteriyel  enfeksiyonlar,  viral  enfeksiyonlar, beyin  apseleri  ve  beyni  etkileyen  zehirlenmeler  afaziye  neden  olabilir. 

Araştırmacılar,  konuşma  sırasında  birbirleriyle  rekabet  eden  kelimeler  arasın¬ 


dan  seçim  yapılması  işine  UFG  ve  sol temporal  lobun  (beynin  yan  tarafında solda  yer  alan  lob)  tepki  verdiğini,  ancak bunlardan  yalnızca  LIFG’nin  doğru  kelime seçiminde  gerekli  olduğunu  söylüyorlar. 

Sağlıklı  gönüllüler  ve  afazi  hastalarının katıldığı  iki  deneyde  bu  kişilere  çeşitli resimler  gösterilerek  isimlendirmeleri istenmiş,  isimlendirme  işlemi  ilerledikçe kelimeler  arasındaki  rekabet  arttırılmış. 
Sağlıklı  gönüllülerin  katıldığı  ilk  deneyde kişiler  isimlendirmeleri  yaparken  beyin aktiviteleri  fMRI  (fonksiyonel  Manyetik Rezonans  Görüntüleme)  ile  ölçülmüş. 
İkinci  deneyde,  afazi  hastalarının  performanslarındaki  eksikleri  sağlıklı  gönüllüle¬ re  kıyaslamışlar.  Bu  eksiklikleri  beyinlerindeki  hasarlı  bölgelerle  karşılaştıran  haritalamalar  yapılmış. 

Araştırma  sonucunda  ‘Konuşma  yeteneğinin  yürütülmesi  için  gerekli  olan uygun  seçimi  yapma  işinin  düzgün  yapılması  için  UFG’nin  bir  bütün  olarak  çalışıyor  olması  gerektiği’  sonucuna  varılmış. 

bilimhaber.org 


Tüm  dünyada  200.000'den  fazla  kurumsal  müşteriye  hizmet  ulaştıran  tesis  yönetim şirketi  ISS  bünyesinde  faaliyet  gösteren  ISS Sardunya'nın  beslenme  ve  diyet  uzmanları, oruç  tutarken  mutlaka  göz  önünde  bulundurulması  gereken  beslenme  kurallarına  dikkat çekti.  Uzmanlar,  uzun  süreli  açlığın  ardından iftarda  çok  fazla  yemek  yenmemesi  gerektiğini  ve  sahura  dek  olan  zamanda  sık  aralıklarla  az  miktarda  gıda  alınması  gerektiğini vurguluyor.  Ramazan  boyunca  yeterli  miktarda  su  içmek  de  hatırda  tutulması  gereken  bir diğer  nokta. 

İftar  sonrasında  bol  su  içmek 

sağlık  için  önemli 

“Kurumların  lezzet  ustasıyız”  sloganıyla hizmet  veren  ISS  Sardunya'nın  beslenme  ve diyet  uzmanları,  bu  yıl  oldukça  sıcak  bir döneme  denk  gelen  ramazan  ayı  boyunca oruç  tutan  kişilerin  boş  midelerini  iftarda birden  doldurmalarının  ani  tansiyon  ve  şeker yükselmelerine,  mide  ve  bağırsak  rahatsızlıklarına  neden  olabileceğini  belirtti. 
Uzmanlara  göre  iftar  saatinden  itibaren  gece boyunca  ihtiyaç  duyulan  besinleri  aralıklarla 


ilginç  Araştırma 

Okuduğumuz  metinlerdeki  harflerin yerleri  karışık  olsa  bile  insan  zihni yazılanı  doğru  algılıyabiliyor. 
ir  ignliiz  üvnsertsinede  ypalın  arşaıt- 


“Ramazanda  gaz  şikayetlerini  azaltmak  için yemek  ve  içeceklerin  çok  sıcak  ya  da  çok soğuk  olmamasına  dikkat  edin,  yemek  yerken  konuşmayın,  bir  öğünde  aşırı  yemek yemeyin,  yavaş  yemeyi  tercih  edin.  Ayrıca asitli  içeceklerden  uzak  durun  ve  bağırsaklarınızın  rahat  çalışması  için  meyve,  sebze  ve kepekli  ekmek  gibi  lif  içeriği  yüksek  besinleri  tercih  edin.  Ayrıca  ramazanda  sahura  kalkmak  sağlık  açısından  çok  önemlidir.  Sahura kalkmadan  oruç  tutmak  sağlığa  zarar  verebilir.  Sahurda  mümkün  olduğu  kadar  hafif  yiyecekleri  tercih  etmeli  ve  bol  su  içmeliyiz. 
Kızartma  ve  hamur  işlerinden  kaçınmalıyız. 
Özellikle  kahvaltı  ağırlıklı  bir  menü  tercih edilebilir  ya  da  hafif  ama  besin  içeriği  yüksek  bir  çorba  da  tüketilebilir.  Kan  şekerinin birden  düşmesini  engellediği  için  süt, yoğurt,  peynir,  et  gibi  protein  içeren  bir besinle  ekmek  gibi  karbonhidrat  içeren  bir besini  birlikte  tüketmeliyiz.  Çünkü  proteinle karbonhidrat  beraber  tüketildiğinde  kan şekeri  yavaş  yavaş  çıkar  ve  yavaş  yavaş düşer.  Bu  da  sağlık  için  en  uygun  olanıdır.” 

maksimum.com 


ramya  gröe,  kleimleirn  hfalreiinn  hnagi  srıdaa  yzalıdkılraı  ömneli  dğeliimş.  Öenlmi oaln  brinci  ve  snonucnu  hrfain  yrenide omlsaımyış.  Ardakai  hfraliren  srısaı  krıaışk oslada  ouknyuorumş.  Çnükü  kleimlrei  hraf hraf  dğeil  bri  btüün  oalark  oykuorumuşz. 

bilimhaber.blogcu.com 


Kürt  demokrasi  güçleri  her  şeye  rağmen  Kürt  sorununun  bu  düzeyde  tartışılmasını  olumlu  karşılıyor. 
Özgürlük  Hareketi  sürecin  asıl  muhatapları  olarak Kürt  halkının  nasıl  bir  çözümden  yana  olduğunu  her  fırsatta  dile  getiriyor. 

Bir  süredir  açıklanması  beklenen  Yol  Haritası  devletin engellemelerine  takılmış  durumda.  Kürt  Halk  Önderi  Sayın Abdullah  Öcalan  tarafından  hazırlanan  Yol  Haritası  daha açıklanmadan  sürece  damgasını  vurmuş  bulunmakta. 
Çünkü  bu  sürecin  aslın  muhatabı  Sayın  Öcalan’dır.  Kürt halkı  ve  Özgürlük  güçleri  her  gün  yaptıkları  açıklamalarda tek  muhatabın  Sayın  Öcalan  olduğunu  belirtmekte.  Bu nedenle  gerçek  bir  barış  isteniyorsa  çözüm  doğru  adresler¬ de  aranmalıdır.  Onurlu  bir  barış  olacaksa  bu  Kürt  halkının kendi  öz  güçleriyle  olacaktır. 

Sevgili  okuyucularımız; 

Bu  sayımızı  ağırlıklı  olarak  Kürt  sorunu  ekseninde  başlatılan  çözüm  arayışlarına  ayırdık.  Heyecanla  beklenen  Yol Haritası  henüz  açıklanmasa  bile  Kürt  Halk  Önderi  Sayın Abdullah  Öcalan’ın  sürece  ilişkin  görüşlerine  yer  verdik.  Bir çok  görüşme  notunda  çözüm  hakkında  neler  düşündüğünü sıklıkla  dile  getiren  Öcalan,  sürecin  barışçıl  temelde  ilerlemesi  için  şimdiye  kadar  olduğu  gibi  bundan  sonrada  üzerine  düşeni  yapacağını  belirtmektedir. 

Yine  aynı  paralelde  Kürt  kadınları  süreç  hakkında  neler düşünüyor,  nasıl  gelişmesini  istiyor  temelinde  farklı  ülkelerde  yaşayan  kadınların  görüşlerine  dünya  sayfamızda  yer verdik.  Kadınlar  sürece  ilişkin  baskı  politikalarına,  milliyetçi söylemlere  dikkat  çekerek  kaygılarını  dile  getirmekte,  diğer taraftan  da  çözümün  gelişmesi  için  Sayın  Öcalan’ın  mutlak anlamda  muhatap  alınması  gerektiğine  işaret  etmektedir. 
Aksi  halde  tasfiye  üzerinden  gelişecek  bir  politikanın  onarılmaz  tahribatlara  yol  açacağını  dile  getirmekteler. 

Geçen  sayımızda  birinci  bölümünü  işlediğimiz ‘Halkların  Kendi  Öz  Yönetimlerini  Kurma  Süreci’  konulu dosyamız  devam  etmekte.  Özellikle  İskoç  modeli  ve Demokratik  Özerklik  Modelinin  ele  alındığı  bu  bölümümüzün  sürece  dönük  bakış  açımızda  ufuk  açıcı  olacağını  umuyoruz. 

Değerli  okuyucular; 

Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  bir  süre önce  yayınlanan  Özgürlüğün  Sosyolojisi  kitabından  yaptığımız  derlemeleri  bu  sayımızdan  itibaren  Bergeh  sayfamızda okuyabilirsiniz. 

Uluslar  arası  Özgür  Kadınlar  Vakfı  tarafından  yaklaşık olarak  altı  ay  önce  başlatılan  Recme  Karşı  Bir  Milyon  imza Kampanyası  devam  ediyor.  Gazetemizin  Serbest  sayfasın¬ da  bu  konulu  yapılmış  ilginç  bir  röportajla  karşılaşacağınızı umuyoruz.  Kürdistan  İslam  hareketinden  bir  imamızla  yapılan  röportaj,  İslam’ın  recme  bakış  açısını  irdelemekte,  toplumun  nasıl  ele  alması  gerektiği  konusunda  da  önemli  referanslar  sunmaktadır.  Bilinen  yaygının  kanının  aksine  bu röportajla  birlikte  recmin  İslam  dininde  olmadığını  göreceksiniz. 

Kültür-Sanat  sayfamızda  Base  Oce’nin  trajik  yaşam öyküsünü  okuyacaksınız.  Halkımız  içerisinde  yaşanan ancak  fazla  bilinmeyen  binlerde  trajik  aşk  öyküsü  bulunmaktadır.  Sadece  Mem  û  Zîn,  Siyabend  û  Xece,  Evdale Zeynike  değil,  neredeyse  her  gün  trajedi  doğuran  topraklarımızda  her  köyde,  her  insanda,  her  alanda  bilinmeyen  bir aşk  öyküsü  yaşanmaktadır.  Amacımız  bilinmeyen  bu  öyküleri  görünür  kılmak  ve  içinde  binlerce  yıllık  köklü  kültürel değeri  ve  bir  çok  aşılması  gereken  geleneği  saklı  tutan  yönleri  açığa  çıkarmaktır. 

Yaşam  sayfamızda  yine  kadınlarla  ilgili  dikkatinizi  çekeceğini  düşündüğümüz  tarihte  Otacı  ya  da  bilinmeyen  adıyla  Bilge  Kadınları  işlemeye  çalıştık.  Sadece  bir  sayfa  değil, belki  de  bu  konuyla  ilgili  binlerce  sayfa  yazsak  azdır.  Çünkü biz  kadınların  tarihi  daha  yazılmadı  ve  tarihimiz  geçmişimizde  gizli.  Başladığımız  yere  bakarak  neydik  ve  ne  olduk sorularına  mükemmel  bir  yanıt  veriyor  Bilge  Kadınlar.  Ve  biz kadınların  içinde  biryerlerde  gizil  kalan  bir  bilgenin  olduğunu  unutmayalım.  Yeter  ki  biz  görelim  ve  bakmasını  bilelim. 

Sevgili  kadınlar; 

Barış  için  çıktığımız  yol  çetrefilli,  acılı,  dikenli  olsa  da  bir gün  mutlaka  kadınların  ve  halkların  onurlu  mücadeleleri sayesinde  olacağına  inanıyoruz.  Barışçıl  bir  Kürdistan, barışçıl  bir  Türkiye  ve  dünya  dileğiyle...  Barışla  kalın.... 


Öcalan:  Yeni  Bir  Süreç 

.> 

Başladı 

.> 


Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan,  avukatları  aracılığıyla  sürece  ilişkin  yeni açıklamalarda  bulundu.  Edinilen  bilgiye  göre  görüşmede siyasal  gelişmeleri  değerlendiren  Öcalan,  'Kürtlerin  kendilerini  kararlaştırmaları  gerekiyor.  Sorumluluğu  sadece benim  üzerime  atarak  bu  işler  yürümez.  Bir  şeyler  gelişiyorsa  sürece  onlar  da  dahil  olacaklar.  Bir  yerlerde  hazırlansın,  ben  de  emre  uyayım  demek¬ le  olmaz.  Genci,  kadını  herkes  kendini kararlaştıracak.  Herkes  kendisi  kararlaşacak.  Bir  yerden  ısmarlama  çözümler  beklemek  çözüme,  başarıya  götürmez.  Bu  tip  çözüm  mantığı  eskiden  teokratik  düzenlerde  hakimdi.  Daha  sonra  pozitivizmde  ulus-devlette  halen  de hakimdir.  Onlar  orada  kararlaşacak, ben  burada  kararlaşacağım,  diğerleri şurada  kararlaşacak,  böylece  bu  işi  beraber  götüreceğiz,  yürüteceğiz'  dedi. 


Herkes  yeni  süreci  iyi  anlamalı 

Yeni  bir  sürecin  başladığına  dikkat çeken  Öcalan,  Mustafa  Kemal'in  Cumhuriyeti  kurması  kadar  önemlidir  dedi. 
Demokratik  bir  toplumun  inşa  edileceği  bir  döneme  girildiğini  belirten  Öcalan,  devamla;  “Türkiye  toplumu  demokrasiyi,  demokrasi  kültürünü  öğrenecek.  Bunun  Cumhuriyetin  kurulması kadar  derin  sonuçları  olacaktır.  Ben Cumhuriyetin  kazanımlarını  göz  ardı etmiyorum  ama  Cumhuriyet  şimdi demokratikleşecek,  Cumhuriyetin  tüm olumlu  yanları,  kazanımları  yeni  döneme  taşırılacak.  Geç  oldu  ama  iyi  olacak.  1920'lerde  yapılması  gereken şimdi  yapılacak.  1920'lerde  başlanan işi  şimdi  tamamlayacağız.  O  zaman Cumhuriyet  kuruldu  şimdi  demokratikleştirilecek.  Herkes  bu  yeni  süreci, dönemi  iyi  anlamalıdır.  DTP’de  derinlemesine  anlamalıdır.  DTP  bu  yeni  dönemi  anlamazsa,  derinlemesine  anlamazsa  aşılır”  dedi. 

MHP  ve  CHP’nin  de  böyle  devam etmesi  halinde  aşılacaklarına  belirten Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan,  MHP  ve  CHP’nin  bu  sürecin  önünde  engel  olmamaları,  engel  olmaya devam  etmeleri  halinde  altı  aya  kalmaz biteceklerine  dikkat  çekti.  Yeni  dönemin  ruhunun  onları  bitireceğini,  AKP’- nin  de  fazla  bekleyemeyeceğini  belirten  Öcalan  sözlerine  şöyle  sürdürdü; “Yeni  yılı  bile  bekleyemezler.  Eylül'den sonra  belli  olur,  birkaç  aya  kadar  hatta bir  iki  ay  sonra  AKP'nin  gerçek  niyeti, gidebileceği  yer  belli  olur.  Samimi  olup  olmadıkları  netleşir.  H.  Barkey'in söylediği  bazı  yönleriyle  doğrudur.  Eğer  AKP  tatmin  edici,  derin  açılımlar yapmazsa  dağılıp,  gider  diyor.” 

Gladio  desteğini  çekti 

2007'de  Amerika  Gladio'sunun 


desteğini  çektiğini  belirten  Kürt  Halk Önderi  Abdullah  Öcalan,  kanun  dışı infaz  dönemini,  yasa  dışı  cinayetleri desteklemediğini  ilan  ettiğine  dikkat çekerek,  bundan  sonra  muhtemelen böyle  yasa  dışı  infazların  olmayacağını, ne  yapılacaksa  da  kanunlar  çerçevesinde  yapılacaktır  dedi.  Amerika  ve  diğer  siyasi  güçlerin  yeni  bir  tarzla  Ortadoğu'da  politika  yürüteceklerini  söyleyen  Öcalan,  bu  süreçte  PKK'nin  de olmasının  istenmediğini  ancak  bunu zorla,  silahla  bitiremeyeceklerini  de anladıklarını  belirtti.  Devamla:  “PKK'yi de  silahsızlandırmak  istiyor  ama  bizimle  de  uzlaşmak  zorunda.  Bir  uzlaşma doğacak.  Bu,  İngiltere  ve  Amerika'nın iki  yüz  yıllık  politikalarının  bizi  de  dikkate  alacak  uzlaşması  olacak,  işte  Kuzey  Irak'ta  zaten  Barzani-Talabani'yle işbirliği  içindeler.  Bizimle  de  bu  şekilde  uzlaşmak  isteyebilirler.  Somut  bir şeyin  olması  o  kadar  kolay  değil.  Kolay 


kolay  somutlaştırmak  istemeyeceklerdir.  O  kadar  kolay  değil,  çocuk  işi  değil.  Bunlar  hassas  konular,  ciddi  konular,  somutlaştıramıyorlar.  Çünkü  Türkiye  üzerine  düşünceleri  yok.  Türkiye üzerine  düşüncesi  olan  kimse  yok.' 
dedi. 

Devlet  olacak,  ama  demokratik 

Kürt  ulusu  da  olacak 

Anlayış  düzeyinde  değişimler  olacağını  belirten  Öcalan,  eskiden  kendisinin  de  devlet  kurulursa  her  şey  hallolunur  diye  düşündüğünü,  sonrasın¬ dan  devletin  çözüm  değil,  sorunun kaynağı  olduğu  düşüncesine  vardığına dikkat  çekerek,  Hegel'in  ulus-devlet için  söylediği  'tanrının  yeryüzüne  inmiş hali'  sözünün  önemli  ve  doğru  olduğunu  söyledi. 

Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah Öcalan  sözlerini  söyle  sürdürdü: “Bana  Güney'deki  gibi  bir  federal  devleti  verseler  de  ben  kabul  etmem.  Ama ben  Kürt  sorunun  çözümünde  'devlet olmasın'  da  demiyorum.  Devlet  olacak ama  özgürlüklere  saygılı  bir  devlet  olacak.  Şunlar  olsun,  bunlar  olsun,  şu olmazsa  bu  olmaz  gibi  şeyler  önemli şeyler  değil.  Kürtlerin  topyekün  yaşam tarzını  folklorunu  hatta  sporunu  içerecek.  Ya  da  devlet  bize  şunu  versin  şu kadar  yersin  gibi  şeyler  önemli  şeyler değil.  İçişleri  Bakanı  da  Türkiye  modelinden  bahsetti.  Tabi  bunu  nasıl  yapmayı  düşünüyor,  içini  nasıl  dolduracak bilemiyorum.  Türkiye  modeli  önemlidir ancak  öyle  kolay  değil  ama  samimi  olunursa  başarılabilir.” 

Öcalan,  çözüm  modelinde  devletin olacağını,  diğer  taraftan  da  demokratik  Kürt  ulusunun  olacağına  dikkat  çekerek,  Kürtlerin  devletin  varlığını  tanıyacağını,  kabul  edeceğini,  devletin  de Kürtlerin  demokratik  ulus  olma  hakkı¬ 


nı  kabul  edeceğini,  böylece  orta  bir yerde  buluşularak,  uzlaşmanın  sağlanacağını  belirtti. 

Kürtlerin  önü  açılacak 

Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan Kürtlerin  her  alanda  örgütlenmesinin önünün  açılmak  zorunda  olduğunu belirterek,  Kürtler  demokratik  bir  ulus olarak  varlık  kazanaması  gerektiğine dikkat  çekti.  Devamla;  “Kendi  sporunu,  eğitimini,  dini  örgütlenmelerini, meclisini,  belediyelerini  yapabilirse kendisi  yapacak,  kuracak.  Hatta  kendi öz  savunması  bile  olacak.  Kendi  ihtilaflarını  çözecek  bir  savunma  gücü  olacak.  Yani  Kürtler  kendi  kendini  demokratik  bir  şekilde  örgütleyecek,  savunacak.  Kendini  örgütleyemeyen  bir  toplum  ölü  bir  toplumdur.  Kendini  örgütleyemeyen  bir  toplum  sağır  toplumdur. 
Kendini  örgütleyemeyen  bir  toplum dilsiz  bir  toplumdur.  Ama  Kürtlerle devletin  bu  uzlaşmasından  sonra  bu anlayışın  içi  nasıl  doldurulacak,  bunu konuşmak  lazım.  Bu  süreçte  önümün açılması  için  bunu  hep  beraber  yürütebilmemiz  için  koşullarımın  düzeltilmesi  lazım.  Bu  topyekün  bir  süreçtir.  Anı anına  bazı  şeylerin  yürütülmesi  gerekir',  dedi. 

Herkes  herşey  değişmeli 

Herkesin,  her  şeyin  tepeden  tırnağa  değişmek  durumunda  olduğunu belirten  Öcalan,  “eskiden,  neden  Ekim Devrimi  gibi  yapmadım,  kökten  bir  şekilde  yeni  bir  devleti  örgütlemedim  diye  düşünürdüm”  diyerek,  Fransız  Devrimi  gibi  Rus  Devrimi  gibi  toptan  zaferler  hedeflediklerini  ancak  bunların döneminin  kapandığına  dikkat  çekti. 

Kültürler  yan  yana  olacak 

Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah Öcalan  devamla  sözlerine  şöyle  sürdürdü:  “Şimdi  anadilde  eğitimden,  kültürden  falan  bahsediyorlar.  Benim çözümümde  Türkler  de  Kürtler  de kendi  dillerini,  kültürlerini,  tarzlarını ortaya  koyacaklar,  ikisi  de  yan  yana olacak.  Hangisi  daha  çok  istenirse  o alınacak,  o  ilgi  görecek.  Ben  eskisi  gibi değişimi,  devlete  dayalı,  güce  dayalı, torpile  dayalı  olarak  ele  almıyorum. 
Toplum  kendi  demokratik  işleyişini,  öz yönetimini,  eğitimini,  hatta  öz  savunmasını  yapılandıracak,  Devlet  buna engel  olmayacak,  destek  olsa  da  olmasa  da  böyle  yapılanacak.  Devletin  de jandarması  olacaksa  demokratik  olacak,  bu  hakka  saygılı  olacak.  Devletin kurumlan  kendi  örgütlenmemiz  önünde  engel  olmayacak.  Demokratik  ulus olma  özgürlüğümüz  önündeki  engeller kalkacak”  dedi. 

Federasyonu  kabul  etmem 

Amerika'nın  Barzani'ye  verdiği  gibi bir  federasyon  deseler  bunu  kabul etmeyeceğini  belirten  Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan  kendi  çözümünün  bunu  aştığını,  klasik  şablonlarla,  kalıplarla  değil  de  yeni  bir  yaklaşımla  ele  aldığına  dikkat  çekti.  Avrupa modelinin  kendi  modeline  biraz  yakın olduğunu  söyleyen  Öcalan,  ancak kendi  modelinin  Avrupa'dan  da  daha gelişkin  olduğunu,  Avrupa  modelinin tam  demokratik  olmadığını  söyledi. 
Devamla  “Bu  tür  süreçler  zorlu  süreçlerdir.  Her  iki  taraftan  da  savrulmalar olur,  olabilir.  Bizim  yöntemimiz  zor. 
Sabır,  emek  ve  çaba  gerektirir  ama doğru  olan  da  budur.”  dedi. 


Haber  Merkezi 
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Güncel  bakış 


Munzur’da  Katliam  Başladı 

Yıllardır  Munzur’u  yok  etmek  istiyorlar,  Dersim  halkı  buna hep  karşı  çıktı,  direndi  ama  ne  yazık  ki,  kötü  adamlar kutsal  Munzur’da  katliama  başladı...  Dersim’de  yapımı tamamlanan  Uzun  Çayır  Barajı  ve  Hidro  Elektrik  Santralinde (HES)  su  dolumuna  başlandı.  30  bin  insanın  sağlığının  söz konusu  olduğu  baraj,  büyük  tahribatlar  yaratacak.  Bu  barajların  yapımı,  çevre,  tarih,  kültür  ve  insan  katliamıdır. 

Trajik-komik  olan  Nil  ve  Amazon  gibi  dünyanın  sayılı nehirlerinde  bile  birden  fazla  baraj  yapılmazken,  Munzurgibi kar  ile  beslenen  su  üzerinde  8  barajın  kurulmak  istenmesi (hatta  on  olduğu  söyleniyor).  Bu  hiçbir  bilimsel  ve  ekonomik bakış  açısına  uymuyor.  Binbir  çeşit  bitki  ve  bölgeye  özgü  çok sayıda  hayvan  türü  ile  müthiş  bir  doğa  güzelliğine  sahip  olan Munzur  Vadisi,  kurulacak  barajlar  ile  tüm  doğa  güzellikleri su  altında  bırakılacak. 

Barajlar  insanlık  suçudur.  Dersim’de  barajların  yapılması sonucu; 

Dünya  üzerinde  benzeri  çok  az  bulunan  kırmızı  pullu  alabalıkların  soyu  tükenecek. 

Kar  yağışının  azalmasına  paralel  olarak  kutsal  Munzur gözelerinin  kaynakları  azalacak. 

Bol  oksijenli  temiz  hava,  yerini  rutubetli  bir  havaya  terk edecek,  böylece  doğal  yaşam  olumsuz  etkilenecek. 

Munzur  Vadisi  üzerinden  gerçekleşecek  tüm  ulaşım sona  erecek.  Ovacık-Dersim  yolu  ortadan  kalkacak,  il  merkezi  uğrak  yer  olmaktan  çıkacak. 

Zaten  insansızlaştırılmış  bölgede  göç  artacak,  insan  olmadığı  için  yatırım  da  yapılmayacak. 

Baraj  ve  inşaatların  bitiminde  sosyal  hayat  duracak,  il merkezi  ilçelerden  tecrit  olacak. 

Barajlar  çamurlarla  dolduğunda  ömürlerini  tamamlayacak  ve  geriye  sadece  balçık  yığını  kalacak,  böylece  kutsal sayılan  efsanevi  “Munzur  Baba”  tüm  güzellikleriyle  yok olacak. 

Kar  yağışının  azalması,  iklimin  değişmesi,  milyonlarca metreküp  toprak  ve  kayanın  yer  değiştirmesi  sonucunda pınarlar  kuruyacak. 

insan  sağlığına  faydalı,  doğal  besin  kaynakları  yönünden zengin  olan  yöre,  bu  özelliğini  yitirecek. 

Kutsal  sayılan  birçok  ziyaret  yok  olup  gidecek  ve  halk mitolojisi  darbe  alacak. 

Munzur  yok  olacak! 

Artık  hiç  bir  şey  eskisi  gibi  olmayacak.  Ne  Munzur,  ne doğa,  ne  Dersim,  ne  de  insanlar... 

On  gün  sonra  Elazığ’dan  Dersime  gittiğinizde  başka  bir şey  göreceksiniz.  Munzur’un  sudan  yapılmış  mezarını. 
“Dersim  hayali,  Munzur  hayali  ebediyyen  burada gömülüdür”  yazısını  göreceksiniz  ve  atalarımız  bize  “Utanın” diyecekler,  “Utanın,  hakkımızı  size  helal  etmiyoruz”  diyecekler.  Geriye  seyirci  kalan  insanlar  kalacak,  bizler  kalacağız... 

Yıllarca  Munzur  özgür  aktı.  Atalarımız  orada  ağladı,  orada güldü,  orada  öldürüldü,  orada  yas  tuttu,  orada  sevdalandı, orada  barıştı...  Munzur  üzerine  sayısız  ağıt  ve  sevda  şarkısı var,  her  birinin  öyküsü  ayrı  ayrı.  Hep  dara  girdiğimizde  “Ya Munzur  Baba”  deyip  yardıma  çağırırdık.  Gurbette,  hücrede, işkencede,  yoksullukta  hep  bunu  yaptık.  Artık  çağıracağımız ve  yardımımıza  koşacak  bir  Munzur’umuz  olmayacak. 

Doğa,  insan  katilleri  öldürüyor  Munzur’umuzu... 

Munzur  darda,  yok  mu  çığlığını  duyan? 

Munzur  Nehri  üzerinde  1996  yılında  yapımına  başlanan ve  bu  yıl  tamamlanan  Uzun  çayır  Barajı  ve  Hidroelektrik Santrali  bugün  su  tutmaya  başladı.  Barajın  kapıları  kapandı, Munzur  artık  akmıyor... 

Mazgirt  Köprüsünün  önünde  inşa  edilen  Uzun  çayır Barajının  su  tutmaya  başlaması  ile  birlikte,  Munzur’da  doğa katliamı  başlamış  oldu.  Kutsal  Gola  Çetu  su  altında  kalacak. 
Hani  Dersim  yenilmeyecekti,  Munzur  özgür  akacaktı? 
Haydi,  insanlık  bir  şey  yap  ve  Munzur  ölmesin,  yaşasın... 
işin  şakası  yok,  suyun  önü  tutuldu,  Munzur’u,  Dersim’i, De  rs  i  m ’d  e  yaşayan  insanları  özgür  akan  suyumuzda  boğmak istiyorlar. 

Bir  şey  yapmanın  tam  zamanı  Avrupa’da,  Dersim  dışında yaşayan  Dersim’lilere  ve  tüm  insanlığa  çağrımdın  Hemen şimdi  olanağı  olanlarımız  Dersime  gidelim,  festivallerde dolup  taşırıyoruz  oraları,  şimdi  de  sahip  çıkalım  doğamıza... 

Munzur’a  gidelim,  oradaki  insanlarımızla  birlikte  yürüyelim.  Bentleri  paramparça  edelim.  Bir  sivil  itaatsizlik  eylemi Munzur’u  kurtaracaktır.  Bir  yandan  “Kürt  Sorunu’nun  çözümü  tartışılıyor,  bir  yandan  doğa  katliamı  sürüyor,  izin  vermeyelim  buna...  Çocuklarımız  için... 


Kadın  Siyaset  Okulu 
Diyarbakır’da  Açıldı 


DTP  Eşbaşkanı  Emine  Ayna,  kadının  siyasetteki  yerinin  hem  dünyada hem  de  Türkiye'de  temel  bir  ihtiyaç  olduğunu  belirterek,  "Farklılığı inkar  etmekte  olan  gücü,  egemenliği  esas  alan  erkek  egemen  zihniyetin değişebilmesiyle  siyasetin  demokratikleşeceğini  düşünüyoruz"  dedi. 


DTP  Türkiye'de  bir  ilki  daha  gerçekleştirdi.  DTP,  Parti  Eğitim  0- kulu  ve  Siyaset  Akademisî'ni açmasının  ardından  bu  kez  de  yine  Diyarbakır'da  DTP  Kadın  Siyaset  Okulu'nu açtırıyor.  Kadın  Siyaset  Okulu'nun  açılışı  23  Ağustos’ta  DTP  Eşbaşkanı  Emine Ayna'nın  katılımıyla  gerçekleşti.  Okul Koordinatörü  emekli  öğretmen  Mülkiye Birtane,  'Parti  siyaset  okulunun  açılışın¬ dan  sonra  Kadın  Siyaset  Okulu'nun açılışıyla  bizler  kadınlarımızın  toplumun her  alanında  var  olmalarını  sağlayacak bir  ilki  de  gerçekleştirmiş  olacağız'  dedi.  Birbirlerinden  öğrenmeyi  esas  alan bir  eğitim  anlayışlarının  olacağının  altını  çizen  Birtane,  'Sadece  öğreten  değil  birbirimize  öğreteceğiz.  Diyarbakır'da  ilkini  açtığımız  Kadın  Siyaset Okulu'nu  daha  sonra  Van,  İstanbul  ve Urfa'da  da  açarak  yaygınlaştıracağız. 
Cins  mücadelesinin  daha  bilinçli  daha bilimsel  ve  ezberin  dışında  bir  bilinç  ile yürüteceğiz'  diye  kaydetti. 

Uzun  süredir  kurulması  düşünülen 
DTP  Kadın  Siyaset  Okulu'nun  açılışına DTP  Eşbaşkanı  Emine  Ayna,  DTP  Kadın Siyaset  Okulu  Koordinatörü  Mülkiye Birtane  ve  okulun  ilk  öğrencileri  katıldı. 
Açılış  konuşmasını  yapan  DTP  Eşbaşkanı  Emine  Ayna,  sadece  kadını  siyasette  özne  alan  bir  okulun  açılmasının  şimdiye  kadar  söz  konusu  olmadığını  belirterek,  DTP  Kadın  Siyaset  0- kulu'yla  bir  ilki  gerçekleştirmeye  çalıştıklarını  kaydetti.  Ayna,  kadının  siyasetteki  yerinin  hem  dünyada  hem  de Türkiye'de  temel  bir  ihtiyaç  olduğunu vurgulayarak,  "Demokrasi  sorunun temelinde  kadın  var.  Katılımcı  demokrasinin  gelişebilmesi,  siyasetin  demokra¬ 


tikleşebilmesi  için  kadının  bir  fiil  siyasetin  merkezinde  yer  alması,  siyasete yön  vermesi  gerekir.  Sadece  kadının cins  anlamında  siyasette  yer  alması  değil,  aynı  zamanda  kadının  düşüncesinin de  siyasette  yer  almasını  en  temel  ihtiyaç  olarak  görüyoruz"  dedi.  Ayna,  egemenliği  esas  alan  erkek  egemen  zihniyetin  değişebilmesiyle  siyasetin  demokratikleşeceğini  belirterek,  "Farklılığı  inkar  etmekte  olan  gücü,  egemenliği  esas  alan  erkek  egemen  zihniyetin değişebilmesiyle  siyasetin  demokratikleşeceğini  düşünüyoruz.  Özgür  kadın akademilerinin  ihtiyaç  olduğundan hareketle  bu  okulu  açıyoruz"  diye  konuştu. 

'Kadın  mücadele  yürütücüsüdür' 

DTP'nin  2005  yılında  kurulduğu  ve çok  genç  bir  parti  olduğunu  hatırlatan 


Ayna,  "Henüz  3  yılık  bir  tarihi  olan  bir partinin,  hem  parti  olarak  bir  akademi açması,  hem  de  bu  gün  kadın  siyaset akademisini  açmasını  büyük  bir  başarı olarak  adlandırıyoruz.  Bugün  eğitimimize  başlıyoruz.  Ve  bundan  sonra  kadınlar,  adaleti  esas  alarak  siyasetin  demokratikleşmesi  için  mücadele  edecek.  Kadının  siyasete  yer  alması,  adaleti  esas alan  tüm  farklılıkların  eşitliği,  demokratik  siyasetin  yerleşmesi  için  bir  mücadele  geleneğidir.  Bu  anlamda  kadının ciddi  bir  mücadele  yürütücüsü  olduğuna  inanıyoruz.  Ve  bunun  eğitimini  almak  yani  sadece  vermek  değil  karşılıklı alarak  bu  düzene  evriltmek  anlamında ilk  adımlarımızı  atıyoruz"  şeklinde  konuştu.  Açılışın  ardından  DTP  Eşbaşkanı Emine  Ayna,  DTP  Kadın  Siyaset  0- kulu'ndaki  ilk  dersi  verdi. 


DIHA 


Güney  Kürdistan’da  4  İlçede 
13  Kadın  Kendini  Yaktı 


Güney  Kürdistan’ın  Soran,  Revvandiz,  Çoman  ve  Mergesor  ilçelerinde  geçen  yedi  ay  içerisinde  13 
kadın  bedenini  ateşe  verdi,  bir  kadın intihar  etti,  4  cinsel  şiddet  vakası yaşandı. 

Soran’da  kadına  yönelik  şiddeti  izle¬ me  bürosu  sorumlusu  Xoşewi  Teha 
düzenlediği  basın  toplantısında  son  7 
ay  içerisinde  kadına  yönelik  şiddet  verilerini  açıkladı.  Teha,  sadece  Soran  kazası  sınırları  içerisinde  kadına  yönelik 
22  işkence  vakası  tespit  edildiğini  belirtirken,  bu  vakalardan  6’sında  kadınların Hevvler’deki  kadın  sığınma  evine  gönderildiğini  söyledi,  24  dosyanın  da  halen  incelenme  aşamasında  olduğunu kaydetti. 

Soran,  Revvandiz,  Çoman  ve  Mergesor  ilçelerinde  toplam  13  kadının  bedenini  ateşe  verdiği,  bir  kadının  intihar ettiği,  4  cinsel  şiddet  vakası  yaşandığı ve  34  farklı  şikayet  bildirildiği  kaydedil¬ 


di.  Teha,  Soran  kazasında  geçen  yıl  aynı döneme  göre  şiddet olaylarına  azalma  yaşandığını  sözlerine 
ekledi.  Teha,  2008 
yılının  ilk  yedi  ayında kadına  yönelik  şiddet vakası  102  iken,  bu yıl  ilk  yedi  ay  içerisinde  şiddet  vakalarının 
74  olarak  tespit  edildiğini  ifade  etti. 

Geçen  hafta  Süleymaniye’de  kadına yönelik  şiddete  ilişkin  yayınlanan  rapora  göre  de  2009  yılının  ilk  altı  ayı  içerisinde  Süleymaniye  sınırları  içerisinde kadına  yönelik  olarak  603  şiddet  vakası tespit  edildi.  603  şiddet  vakası  içerisinde  88  yanma,  20  bedenini  ateşe  verme 
vakası,  14  hapla  intihar  vakası,  192 
dayak  vakası,  216  tehdit,  6  tecavüz,  31 
cinsel  taciz,  15  kısırlaştırma  ve  2  kaçır¬ 


ma  vakası  dikkat  çekiyor. 

Güney  Kürdistan’da  kadına  yönelik şiddet  vakalarının  gerçek  sayısının  çok daha  yüksek  olduğu  tahmin  ediliyor. 
Ancak  ilk  kez  kadına  yönelik  şiddete ilişkin  istatistik  tutulmaya  başlanması olumlu  bir  gelişme  olarak  değerlendiriliyor. 


ANF  News  Agency 


Kürt  Sorunu  Çözülür  Ama 

•  • 

Ocalan  Muhattap  Alınırsa 


Bir  süredir  Türkiye’de  herkesin gündemini  Kürt  sorununun çözümüne  dönük  arayışlar  oluşturuyor.  Kah  oturup  kah kalkarak  “demokratik  açılımı”  tartışıyoruz.  Ancak  en  fazla  da  Kürt halkı  bu  süreci  ilgiyle  ve  de  dikkatle  takip  ediyor.  Nefesler  tutulmuş  Kürt  Halk Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  açıklayacağı  Yol  Haritası  bekleniyor,  işte tam  da  bu  meraklı  bekleyiş  içerisinde çeşitli  ülkelerde  yaşayan  Kürt  kadınlarına  süreçle  ilgili  neler  düşündüklerini sorduk. 

Pervin  Oğuz  (Hollanda):  Bir  süredir kamuoyunun  gündemini  meşgul  eden, yanlız  içeriği  ve  rengi  henüz  tam  olarak anlaşılamayan  ‘Kürt  açılımı’  tartışmaları,  özünde  bir  ulusun  kimliğinin  resmen  tanınması  ve  onun  demokratik 


haklarının  korunması  gerçeğidir.  Bu tartışmalar  aynı  zamanda  Türk  halkının özgürleşmesi  ve  demokratikleşmesi gerçeğidir  de.  Önemli  olansa  bu açılımın  kamuoyu  gündemine  nasıl  geldiği  ve  gündemde  nasıl  yakıcılaştığıdır. 
Kuşkusuz  bunda  esas  olan  Sayın Abdullah  Öcalan  liderliğinde  Kürt halkının  asıl  örgütlü  gücü  PKK’nin  on yıllardır  vermiş  olduğu  barış  ve  demokrasi  mücadelesidir.  Bu  yanıyla  Sayın Abdullah  Öcalan  ve  PKK,  Kürt  halkının özgürlük  mücadelesiyle  beraber  Türkiye’de  verilmesi  gereken  demokrasi mücadelesini  de  omuzlamıştır.  Türk halkının  görmesi  gereken  gerçekliği budur.  Öyleyse  halkların  özgürlüğü  ve barışı  yolunda  Sayın  Abdullah  Öcalan ve  PKK  bir  şanstır.  TC  Devletinin  artık zihniyetini  değiştirmesi  gerekir. 
Devletin,  halkların  barışı  adına  atacağı samimi,  kararlı  ve  cesur  her  adım,  güçlü  demokratik  toplumlara  temel  olacaktır.  Dolayısıyla  Sayın  Abdullah  Öcalan’ın açıklayacağı  yol  haritası,  halkların  onurlu  barışının  haritasıdır.  En  büyük  dileğimiz,  sürecin  halkların  barışı  ve  kardeşliği  yönünde  evrilmesi  ve  gelişmesidir.  Bunun  başarılabilmesinde  hepimize,  özellikle  biz  kadınlara  görev  ve sorumluluklar  düşmektedir.  Yapabileceğimiz  her  ne  ise  onu  hayata  geçirme¬ li  ve  bu  sürece  katkılarımızı  sunmalıyız. 

Dudiye  Alabay:  “Önderlik  sürekli çok  güzel  şeyler  dile  getiriyor.  Yol  haritasının  çok  olumlu  olacağını  düşünüyorum.  Ama  Türk  devleti  bunu  ne  kadar dikkate  alır,  bilemiyorum.  Türk  devletine  fazla  güvenmiyorum. 

Yol  haritasının  gerçekten  tüm  dünyada  herkesin  düzenini  kuracağı  bir  yol, bir  düşünce  sistematiği  olacağını  dü¬ 


şünüyorum.  Yol  haritasından  çok  güzel şeyler  bekliyorum.  Örneğin,  tüm  halkların  eşit,  insanların  eşit  şekilde  yaşadığı, dilini,  kültürünü  yaşatabileceği,  düşüncenin  suç  olmadığı  günleri  bekliyorum. 

Basında  aydınlar,  demokratlar  çok güzel  şeyler  belirtiyor.  Umut  yaratıyor konuşulanlar.  Ama  bunlar  ne  kadar  pratiğe  geçirirler,  ne  kadar  sonuç  verir bilemiyorum.  Pek  güvenemiyorum  Türk Devletine  açıkçası.  Fakat  bunlar  değişecek.  Birden  bire  olmaz  tabii,  yavaş yavaş  değişecek. 

Öncelikle  Türk  devletinin  operasyonları  durdurması  çok  önemlidir. 
Ondan  sonra  yavaş  yavaş  diğer  şeyler olabilir.  Yol  haritası  böyle  bir  şey olacak.  Birden  Türk  Devleti  bunu  kabul etmez.  Aşamalı  aşamalı,  yavaş  yavaş, Türk  devletini  alıştıra  alıştıra  çözümün gelişeceğini  düşünüyorum.” 


Günay  Aslan  (Belçika):  “Başkan’ın hazırladığı  yol  haritasından  umutluyuz. 
Fakat  sorun  karşı  tarafa  ne  kadar güvenimiz  olacak,  ne  kadar  olmayacak, ben  bu  noktada  biraz  karamsarım.  Tabii süreç  değişti.  Önceleri  Başkan’ın görüşleri  farklıydı,  bağımsız  Kürdistan diyordu.  Şimdi  ise  Demokratik Cumhuriyet  diyor.  Federal  bir  sistemden  bahsediliyor.  Tabii  her  yönüyle demokratikleşme  olmalı.  Ana  dilde  eğitim,  Kürt  dilinde  daha  fazla  bir  eğitim, gerek  siyasal  gerekse  de  sosyal,  kültürel  yönde  bir  açılım  olmalı. 

Çözüm  gerçekleşirse  tabii  ki  bütün insanların  hayalleri  gerçekleşmiş  olacak,  insanlar  mutlu  olacaktır.  İnsanlar ülkelerine  dönecektir.  Her  şeyden  önce annelerin  gözyaşları  dinecektir.  Bundan daha  büyük  bir  mutluluk  olamaz.  Yol haritasından  o  yüzden  umutluyuz.” 

Şükran  Akdoğan  (Fransa):  “Kalıcı bir  barış  ve  sağlıklı  bir  ortam  geliştirmek  düşünülüyorsa  eğer,  her  iki  tarafında  ilk  olarak  silahları  susturması gerekir.  Bir  taraf  ateşkes  ilan  ederken diğer  tarafın  operasyonlara  devam etmesi  imha  ve  inkarda  ısrar  anlamına gelir.  Son  dönemlerde  Kürt  sorununa çözüm  denilerek  bir  takım  görüşmeler ve  tartışmalar  yapılmaktadır.  Bu  tür çalışmalar  ve  tartışmalar  bir  yönde olumlu  görülürken  diğer  taraftan  bir  tür muhatapsız  çözüm  arayışı  ise  büyük  bir çelişkidir.  Zira  bu  sorun  Türkiye’nin öncelikli  sorunudur.  Bu  sorunun  adı konmasa  da  çeşitli  devlet  yetkilileri daha  önceleri  de  dile  getirmişlerdir. 
Türkiye’de  demokrasinin  oturtulması, insan  hak  ve  hukukun  geliştirilmesi, sosyal  refahın  yükseltilerek  toplumun ilerlemesi  var  olan  sorunun  doğru 


çözülmesine  bağlıdır.  Mücadele  yürüten  Kürt  Özgürlük  Hareketinin  ve  Önderliğinin  muhatap  alınması  gerekiyor. 
Maalesef  Türk  devlet  yetkilileri  sorunu doğru  tanımlamamakta  ısrar  etmektedir.  Bugün  sorunun  çözümüne  yönelik bir  tartışma  ortamı  yaratılmışsa  eğer bu  Kürt  Özgürlük  Hareketinin  bugüne kadar  yürüttüğü  mücadelenin  ve  demokrasi,  barış  politikasının  sonucudur. 
Sorunun  tartışılmasına  yönelik  bir başka  etken  ise,  değişen  dünya  konjoktürü  ve  Ortadoğu  bağlamında  dünya güç  sistemleri  arasında  yürütülen  mücadelenin  sonucudur.  Bu  da  önemli  bir etkendir.  Türkiye  Devleti  kuruluşundan bu  yana  güç  sistemine  endeksli  bir  denge  politikasını  yürütmekteydi.  Gelinen aşamada  ise  artık  bu  denge  politikası aşılmıştır.  Türkiye’nin  siyasal  bir  krize girmesi,  siyasal  yönünü  tayin  etmemesi bu  paralelde  okunabilinir.  Öte  yandan Kürtler  artık  ‘30’lar-70’lerdeki  gibi yönetilmek  istemiyorlar.  Bu  çok  açık  ve net  bir  şekilde  görülmektedir.  Mücadele  Kürt  toplumunda  yeni  bir  kimlik ve  kişilik  geliştirmiştir.  Bu  kişilik  de özgürlük  idealini  Kürt  Halk  Önderi  Öcalan’ın  özgürlük  düşüyle  birleştirmiş  ve yenilmez  bir  iradeye  dönüştürmüştür. 
Zap’ta,  Oramar’da  ve  Beşiri’de  bu duruş  pratik  olarak  da  sergilenmiştir. 
İşte  Türkiye’yi  çözüme  zorlayan  sorunu tartışmaya  açtıran  da  bu  irade  ve  örgütlü  güçtür.  Dolayısıyla  bu  örgütlenmiş halk  gerçekliği  kabul  edilmeden  dili, kültürü  ve  gelenekleri,  kimliği  tanınma¬ dan  sorunu  çözmeye  çalışmak  nafile bir  arayıştır,  ilk  adımında  tökezlemeye mahkumdur.  Bu  anlamda  ben  de  diyorum  ki  eğer  sorun  doğru  tespit  edilirse bunun  da  yolu  Kürt  Halk  Önderi  Öcalan’ın  açıklayacağı  yol  haritasını  dikkate almakla  bağlantılıdır.” 

Mercan  Kaya  (Hollanda):  "  Bugünlerde  bizleri  yoğun  bir  şekilde  meşgul eden  ve  merakla  takip  ettiğimiz  bir  sürece  girdik.  Abdullah  Öcalan'  ın  yol haritasını  açıklayacağını  belirtmesi  ile neredeyse  paralel  başlayan  hükümetin Kürt  açılımı  da  önemli  ve  tarihi  adımlar atılacağının  ön  habercisidirler.  Bizler belki  bir  çok  kere  aldatıldık,  kandırıldık, hayal  kırıklığına  uğratıldık.  Fakat  ‘en son  insanın  umudu  ölür’  misali  umutlarımızı  öldürmedik.  Demokratik  ve çağdaş  bir  medeniyette  yerimizi  alacağımıza  inanıyoruz.  On  yıllar  süren mücadelenin  sonunda  bunlar  verilen emeğin  meyvesidirler,  çok  büyük  saygı duyuyorum  her  birine  ve  onlara  çok  şey borçlu  olduğumuza  inanıyorum. 

Hükümetin  somut  bir  projeyi  ortaya  koymuş  olmamasını  nabız  ölçme olarak  değerlendiriyorum.  Şimdi,  yıllarca  insanlık  dışı  şartlarda  yaşamış, işkence  görmüş  bir  hastayı  en  azından hastaneye  kaldırdılar.  ‘Bu  hastamız var’  diyorlar.  ‘Galiba  biz  buna  sebep olduk’  diyorlar.  Sıra  hastanın  tedavisi¬ ne  gelecek.  Ama  tedavi  ile  hemen ayağa  kalkacak  bir  hasta  değil  bu,  rehabilitasyon  gerekir,  bakım  ve  sevgi gerekir.  Umarım  bunlar  sırası  ile gerçekleşecek.  Belki  bizler  değil  ama çocuklarımız  artık  ön  yargılardan  uzak, refah  içinde,  tam  bir  eşitlik  anlayışı içerisinde  bu  topraklarda  ilelebet yaşayacaklar.  Halkların  kardeşliği  artık ütopya  olmaktan  çıkacak... 


Haber  Merkezi 


Kadına  dair 


Umut  Neye  Benzer? 

Sizce  neye  benzer  umut?  ‘Ona  bir  şekil  ver  deseler’,  ne çizerdiniz  ya  da  nasıl  tanımlardınız  umudu?  Mesela  bir çocuk  nasıl  çizerdi  umudun  resmini,  ya  da  bir  yaşlı  ya da  bir  kadın,  bir  erkek?  ‘Herkesin  umudu  farklı,  herkesin umudu  kendine  göre  olur’  diyebiliriz,  değil  mi  ?  O  halde gelin,  hepimiz  birer  umut  resmi  çizelim.  Sadece  kendimizin umudunu  değil  ama.  Bir  çocuğun,  bir  yaşlının  umudunu  da çizebilelim,  erkeksek  kadın,  kadınsak  bir  erkeğin  umudunu çizelim.  En  azından  hayal  edelim  diğerlerinin  umutlarını. 

Bir  çocuk  düşünün  mesela,  yalnız  uyumak  zorunda olan,  geceleri  annesini  korku  dolu  gözlerle  bekleyen  ve onun  bir  an  önce  gelmesini,  yanına  uzanmasını,  ona  sarılıp korkularını  yoketmesini  umut  eden  bir  çocuk  düşünün... 
Annesi  beden  işçisi  olsa  bile,  bu  çocuğun  yanına  uzanan, ona  sarılan  bir  anne  umudu  vardır.  Boyaları  yüzünden  aksa da,  bedeni  seks  koksa  da,  bu  anne  annelerin  en  temizi,  en meleği  olarak  bir  umut  resmidir  çocuğun  dünyasında. 

Herkesin  umudu  kendine  dedik.  Ya  bizler?  Onlara  gidici gözüyle  bakarken,  bir  köşe  yastığı  işlemi  yaparken  onların yaşama  sarılmaları  bir  umuttur,  daha  fazla  yaşama  ve  yaşatma  umududur  yaşlılarımızın.  Onları  yaşlı  elleriyle  çiçek  sulamaya,  hayvan  beslemeye  iten  şey,  sadece  yapacak  bir  şeylerinin  olmaması  değil,  yaşamı  yeniden  yeşertme  umududur.  Yeniden  yaşama  umudu  değil  midir  insanları  öteki dünya  hayaline  iten?  Yokluk  ve  hiçlik  gibi  korku  dolu  duyguların  yerine,  yeniden  tertemiz,  günahlardan  arınmış  bir yaşam  umuduna  sarılmak  umudun  bir  diğer  resmi  değil midir? 

Ya  siz  erkekler?  Bir  kadının  umudunun  resmini  çizebilir misiniz?  Öyle  basitinden  değil  ama.  Ev,  elbise,  moda  demeden,  barış  ve  daha  iyi  bir  yaşam  umudu  taşıyan  kadınların resmini  çizmeyi  dener  misiniz?  ‘Belki  bir  günü  dayak  yemeden  geçiririm’  diyen  kadını  çizmeye  ne  dersiniz?  Peki kadının  en  azından  adam  yerine  konulabilme  umudu  nasıl çizilebilir  sizce? 

Gelelim  biz  kadınlara...  Bir  erkeğin  dünyasına  girebilip umutlarını  görebilir  miyiz  acaba?  Çocuklarına  daha  iyi  bir yaşam  sunabilme  umudunu,  gurbetten  dönme,  savaşta ölmeme,  iş  bulma,  ekmek  bulma  umudunu  çizebilir  miyiz kadın  gözüyle? 

Halkların  umudu  vardır  bir  de;  hiç  tükenmeyen  tüketilemeyen...  Çocuk  yaşlı,  kadın-erkek  herkesin  gözlerinde  ışıl ışıl  parlayan  barış,  kardeşlik  umudu  vardır  hiç  bir  resimle anlatılamayan.  Güneşi  batmayan  bir  ülke  umududur  bu. 
Gökyüzünde  özgürce  uçuşan  hayatların  renkli  resimleridir hiç  solmayacak  olan.  Bir  de  bu  umutların  gerçekleşmesi ihtimali  vardır  yürekleri  kıpır  kıpır  attıran.  Umutları  resmedebilsek  bile  bu  kıpırtıyı  resmetmek  mümkün  müdür? 
Yıllardır  barış  ve  kardeşliğe,  özgürlüğe  susamış  bir  halkın yürek  kıpırtıları  neye  benzer,  neyle  resmedilebilir  ki?  Hangi renk  bu  kıpırtıyı  yansıtır,  hangi  melodi  seslendirir,  hangi roman  yazabilir?  Ya  siz?  Siz  nasıl  çizerdiniz,  neyle anlatırdınız  bu  kıpırtıyı? 

Bugün  bir  resim  gördüm  umudu  anlatan,  umutların tükenmemesi  gerektiğini  anlatan.  Ne  çizenin  adına  baktım, ne  de  nasıl  çizildiğine.  Gözlerim  sadece  bir  yere  takıldı.  Bu yanmakta  olan  bir  ağacı  sulamaya  devam  eden  bir  elin  resmiydi.  Çizen  kim  bilir  hangi  duygusunu  yansıtmaya  çalışmıştı  ama  verilen  mesaj  çok  açıktı;  umut  yaşamın  dayanağıdır  ve  tükenmemelidir.  Umudun  gerçekleşme  anı  da vardır.  Umut  her  zaman  sadece  umut  olarak  kalmaz;  emek verilir,  uğruna  bedel  verilir  ve  gün  gelir  yüreklerde  kıpırtılarla  umutlarımız  gerçekleşir,  işte  bu  an  benzersizdir.  Bu  aralar biraz  dikkatle  dinlerseniz  bu  kıpırtıları  duyabilirsiniz.  Barışa susamış  yüreklerin  olduğu  her  yerde  benzersiz  kıpırtıların varlığını  duyumsamamak  mümkün  değil.  Bu  kıpırtıların varlığı  kadar  bunları  susturmaya  çalışanların  varlığı  da  bir  o kadar  gerçek.  Bu  gerçeklik  hiç  unutulmamayı  gerektiren  bir acımazsızlık  aynı  zamanda.  Ne  zaman  ve  nerden  geleceği belli  olmayan,  karşında  umutlardan  başka  hedefi  olmayan bir  kalleş  kurşun.  Bu  da  hiçbir  şekilde  tasvir  edilemeyen  bir zulüm  aslında. 

Tüm  her  şeye  rağmen  umutların  dirençle  yeşermesi,  bu direnişin  karşısında  hiç  bir  zulmün  tutunamayacağını  bilmek  her  şeye  değer.  Ve  eğer  resmedilebilseydi  bu  yürek kıpırtıları,  bu,  sonsuzluğun  resmi  olurdu.  Özlemlerinizin gerçekleşmesi  umuduyla. 
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Halkların  Kendi  Oz 
Yönetimlerini  Kurma  Süreci  -II- 

Günümüzdeki  demokratik,  özerk  yerel  yönetim  kavramının  doğuşu  ise  halk  kitlelerinin  iktidarı  paylaşma mücadelelerinin  ürünüdür.  Zaten  yerel  yönetimlere  meşruiyet  kazandıran,  onu  tercih  edilen  yönetim 

tarzı  olarak  gündemleştiren  de,  temeldeki  bu  özelliğidir. 
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İskoç  Modeli 

Britanya'nın  kuzeyinde  bulunan  İskoçya, 
17.  yüzyıla  kadar  bağımsız  bir  devletti.  1707 
yılında  İngiltere  Krallığı'yla  birleşti.  Birleşik Krallık  kurulunca,  iskoçya  Parlamentosu  dağıtıldı  ve  tüm  yetkiler  Birleşik  Krallık  Parlamentosu'na  devredildi.  Ancak  hukuki  sistem ve  kilise  dahil  olmak  üzere  birçok  kuruluş  İngiltere’den  ayrı  olarak  işlemeye  devam  etti. 

Zamanla  iskoçlar  yeniden  bağımsızlık arayışına  girdi.  1979'da  ilk  referandum  yapıldı.  Bu  oylamada,  bağımsız  parlamento kurulmasına  İskoç  halkının  yüzde  33'üne  yakın  bir  kısmı  "evet"  dedi. 

18  yıl  sonra,  1997'de  gerçekleşen  ikinci 
referandumda,  iskoçlara  iki  soru  yöneltildi: ilki;  "iskoçya  bağımsız  parlamentoya  sahip olmalı  mı?",  İkincisi;  "İskoç  Parlamentosu'- nun  vergi|eri  değiştirebilme  gücü  olmalı mı?"  idi...  İskoç  halkı  her  iki  soruya  da  ezici çoğunlukla  "evet"  yanıtını  verdi. 

Böylece  1999  yılında,  129  üyeli  iskoçya Özerk  Parlamentosu  kuruldu.  Özerk  parlamento,  sağlık,  eğitim,  yerel  yönetim,  sosyal hizmet,  vergi,  ekonomik  kalkınma  gibi  alanlarda  yasama  yetkisine  sahip.  Buna  karşın, savunma,  maliye  ve  dış  politika  konularında kararlar  hala  İngiliz  Parlamentosu  tarafından  veriliyor. 

iskoçya'ya  sınırlı  da  olsa,  vergi  toplama hakkı  da  verildi.  Başbakan,  yerine  "İlk  bakan"  tarafından  yönetilen  İskoç  hükümeti halen  sınırlı  alanlarda  kendi  başına  karar alabiliyor. 

Özerk  parlamentonun  da  kurulmasının ardından,  İskoçya'da  bağımsızlık  talepleri artmış  durumda,  iskoçlar,  parlamentonun yetkilerinin  artmasını,  pek  çoğu  da  bölgenin tam  bağımsız  olmasını  istiyor. 

2004  yılında  yapılan  bir  araştırma  ise,  İskoç  halkının  yüzde  66’sının  İskoçya  Parlamentosu’nun  yetkilerinin  artırılmasından yana  olduğunu  ortaya  koydu. 

Bu  hukuksal  statü,  İskoç  Modeli  olarak da  bilinmektedir. 

Oldukça  çetrefilli  bir  tarihe  sahip  olan İngiltere-İskoçya  ilişkileri,  adanın  gerçekleri¬ ne  uygun  olarak  yapılandırılmış.  Modele göre,  İskoçya’nın  kendine  ait  bir  başkenti (Glascovv),  bayrağı  ve  parlamentosu  var. 

iskoçya,  18.  yüzyıla  kadar  bağımsız  bir devlet  olarak  yaşamıştır.  Bağımsızlığını  koruyabilmek  için  de  İngiltere  ile  uzun  yıllar sürecek  askeri  mücadelelere  girişmiştir.  İngilizlerden  farklı  olarak  büyük  çoğunluğu Katolik  Mezhebi’ne  bağımlılığını  sürdüren iskoçlar,  Protestan  İngilizlerle  yaptıkları 
uzun  soluklu  mücadelenin  sonucunda  1707 
yılında  İngiltere  Krallığı  ile  birleşerek,  Birleşik  Krallığı  oluşturmuşlardır.  Yapılan  birleşme  antlaşmasıyla  tüm  siyasai  yetkiler Londra’daki  Birleşik  Krallık  Parlamentosu’- na  geçmiştir.  Fakat  bu  siyasal  bağlılık  İskoçların  hukuksal  yapılarının  ve  kiliselerinin İngiltere’ye  bağlanmasını  gerektirmemiştir. 

Uzun  yıllar  bu  sistem  içerisinde  varlığını sürdürmeye  çalışan  iskoçlar,  20.yüzyılın  ortalarından  itibaren  yeniden  bağımsızlık arayışlarına  girişmişlerdir.  1979’da  yapılan bir  referandumla  bağımsızlığa  yönelmiş  olan eğilimlerini  göstermeye  çabalamışlar,  ancak referandumda  bağımsız  İskoçya  fikri  sadece %33  oranında  destek  bulunca  İskoçların  ortak  yaşama  talebi  daha  fazla  öne  çıkmıştır. 

Soğuk  Savaş’ın  sona  ermesinin  ardından İskoç  Bağımsızlığı  fikri  toplum  içerisinde tam  anlamıyla  kök  salmış  ve  1997’de  yapılan bağımsızlık  referandumunda  iskoçlar,  bağımsız  parlamento  ve  devlet  anlayışını  ezici bir  çoğunlukla  kabul  etmişlerdir.  İngiltere, 


adada  durumun  aleyhine  dönmeye  başlaması  ve  Kuzey  İrlanda  Sorunu’nun  ardından bir  de  iskoçya  Problemi  ile  karşılaşmak  istememesi  nedeniyle  İskoçları  yatıştırma  politikası  gütmeye  başlamıştır. 

Bunun  sonucunda,  1999  yılında  129  üyeli  özerk  İskoçya  Parlamentosu  kurulmuş  ve parlamentoya  sağlık,  eğitim,  yerel  yönetim, sosyal  hizmet,  vergi  ve  ekonomik  kalkınma gibi  alanlarda  yasama  yetkisi  verilmiştir.  Tabii;  savunma,  dış  politika  ve  maliye  alanlarında  yetki  hala  Birleşik  Krallık  Parlamentosu’ndadır.  İskoçya’da  Başbakan  kavramı  da yoktur.  Bunun  yerine,  yerel  İskoç  Hükümeti’- nin  başında  ilk  bakan  bulunur.  İngiliz Başbakanı,  İskoçya’nın  da  Başbakanıdır. 

Her  iki  model  tartışmaları  paralelinde Kürt  özgürlük  hareketi  de  kendi  çözüm  önerilerini  sunmuştur. 

Kürt  Özgürlük  Hareketi  ise  uzun  bir  zamandır  açıkladığı  çözüm  projesinin  temeline  demokratik  özerklik  projesini  oturtmaktadır.  Bu  çerçevede  Türkiye’de  eyalet  sisteminin  uygulanabileceğini  belirtiyor. 

KCK,  yerel  yönetimlerin  güçlendirilmesi¬ nin  gerekliliğine  de  dikkat  çekiyor.  Doğal zenginliklerin  paylaşımı  konusunda  belediyelere  daha  geniş  yetkilerin  verilmesi  gerektiğine  inanıyor.  Yerinden  yönetim  ilkesini esas  alıyor.  Yer  altı  ve  yer  üstü  zenginlik  kaynaklarının  bölüşümü  ve  kullanılmasının  yerel  idarelere  bağlanmasını  istiyor. 

Yine  Anayasa'da  dil  ve  eğitim  özgürlüğünün  güvence  altına  alınması  da  esas  değişikliklerden  birini  oluşturuyor.  Kürt  kimliğinin anayasal  güvenceye  alınmasını  ve  kurucu  öğe  olarak  kabul  edilmesini  istiyor.  Eğitim  ve dil  konusunda  çok  kültürlü  yapının  gereklerinin  yerine  getirilebileceği  belirtiliyor. 

Bask  Modeli"nin  Türkiye'de  birebir uygulanabileceği  belirtiliyor.  İspanya'da Franco  döneminde  genel  af  çıkarıldığı  hatırlatılıyor.  Türkiye'de  de  geçmişle  hesaplaşmanın  yapılması  ve  genel  af  ilan  edilmesi öneriliyor. 

Yerinden  yönetimlerin  güçlendirilmesi gerektiği  öne  çıkarılırken,  katı  statükocu  yapının  tasfiye  edilmesi  gerektiği  öne  çıkarılıyor.  Demokratik  Özerklik  Projesi  Türkiye'nin üniter  yapısını  bozmadan  20-25  bölgeye  ayrılması  planına  dayanıyor.  Her  bölgenin  kendi  meclislerinin  kurulmasını  öngörüyor. 

Birkaç  ilden  bir  bölge  oluşturulmasını  içeren  modelde  her  bölgenin  genel  meclisle¬ re  benzer  seçimle  gelen  bölge  meclisleri oluşturulur.  Bunların  bir  yürütme  kurulu olur.  İstanbul-Trakya  bir  bölge  olur.  Bu  20- 
25  bölge  Türkiye'nin  üniter  yapısını  bozmamalıdır.  Dışişleri,  Savunma  ve  Maliye Ankara'da  kalmalıdır.  Ama  onun  dışındaki alt  hizmet  birimleri  eğitimden  sağlığa, tarımdan  sanayiye  kadar  hepsi  yerel  otoritelere  devredilerek  bir  demokratik  çağdaş  yerinden  yönetim  modeli  geliştirilmelidir. 
Bununla  1921  Anayasa  ruhunun  güncelleştirilmesi,  Lozan'ın  yeniden  güncelleştirilmesi ve  bin  yıllık  kardeşlik  ve  ortak  vatan  değeri¬ nin  yeni  bir  demokratik  çözüme  varmasıdır. 

Buna  ilişkin  Demokratik  Toplum  Kongresi  Sözcüsü  Hatip  Dicle’nin  hazırladığı ‘Demokratik  Özerklik  Üzerine  adlı’  broşür Kürdistan’da  nasıl  bir  model  tartışmasına önemli  bir  katkı  sunuyor.  Bu  taslağa  göre; 

Merkezden  yönetim  ve  yerinden  yönetim: 

Açıktır  ki  hiçbir  toplum  homojen  değildir.  Değişik  kimliklerin  birleşiminden  oluşmuştur.  Böylesi  bir  topluma  tek  bir  ulusal kimlik,  değer  ve  normları  temelinde  bir  yaşam  dayatılamaz,  dayatılmamalıdır.  Sosyal, 


siyasal  yaşam  tek  renge  mahkum  edilemez, edilmemelidir 

Bilindiği  gibi,  YÖNETİM  olayı  toplumsal yaşamın  vazgeçilmez  bir  gereği  olarak  şekillenen  sosyal  ve  siyasal  bir  kavramdır.  Toplumsal  yeniden  üretimin  devamı  için  gereken  tüm  ilişki,  denetim,  planlama  ve  işleyişi içeren  YÖNETİM  kavramı;  özünde  bir  yön verme  ve  düzenleme  işidir.  Geniş  anlamda yönetim  olgusu,  merkezi  şekliyle  devlet erkinde  somutlaşır.  Tarihten  günümüze  her devlet  oluşumu,  biçimi  ne  olursa  olsun  bir yürütme  kurulu  işlevini  görmüştür.  Değişen toplumsal  koşullara  göre  birçok  değişim geçiren  yönetim  olgusu,  günümüzde  de  bu değişimini  sürdürmektedir.  Ne  var  ki  özünde siyasal  bir  içerik  taşıyan  yönetim  olgusunun tarihsel  gelişimi,  genel  olarak  merkezileşme yönünde  olmuştur.  Başlangıçtan  günümüze kendi  öz  çıkarlarını  düşünsel  olarak  en  iyi sistematize  eden,  onu  politik  çizgiye  dönüştürüp,  örgütlü  zor  gücüne  kavuşturan,  yönetimin  de  sahibi  olmuştur.  Egemenlerin  tarih içinde  bunu  en  iyi  yapanlar  olduğu  biliniyor. 
Bu  nedenle  toplumsal  yaşamın  idare  edilmesi,  düzenlenmesi  ve  yeniden  üretilmesi, adeta  egemenlerin  doğuştan  gelen  hakkı  gibi  algılanmıştır.  Daha  da  kötüsü,  bu  durum günümüzde  de  bilinçaltına  hükmedecek derecede  etkisini  sürdürmektedir.  Kendi  öz çıkarlarını  sağlam  bir  düşünsel  zemine,  politik  çizgiye,  örgüt  ve  eylem  gücüne  kavuşturamayan;  kavuşturduğunda  ise  sürekli  kılamayan  ya  da  yozlaşıp  zıttına  dönüşmesini engelleyemeyen,  ulusal,  sınıfsal  veya  cinsel anlamda  ezilenler,  tarih  boyunca  yönetim nesnesi  olmanın  ötesine  geçememişlerdir. 
Bu  tarihsel  temel  üzerinde  şekillenen  ve  günümüzde  de  geçerli  olan  yönetim  biçim  ve anlayışları,  her  toplumun  yapısı,  çelişkileri ve  özgünlüklerine  göre  değişiklikler  içerse de,  temelde  iki  başlık  altında  toplanabilecek niteliktedir:  Tüm  yönetim  gücünün  tek  bir merkezde  toplandığı  ve  yürütüldüğü 'Merkezden  Yönetim'  sistemi  bunun  birincisi  olmaktadır.  Diğeri  ise  yönetim  erkinin çeşitli  merkezler  arasında  paylaşılması  ve ayrı  kurumlarca  yürütülmesini  sağlayan  'Yerinden  Yönetim'  sistemidir. 

Bir  ülkenin  tek  bir  yasama  organı  ve  tek bir  yargı  sisteminin  bulunması  ve  yasaların her  yerde  tek  biçimde  uygulanması  durumunda  siyasal  bir  'Merkezden  Yönetim'  söz konusudur.  Bu  tekçi,  üniter  bir  sistemdir. 
Öte  yandan,  yine  bir  ülkenin  ayrı  bölgelerin¬ de  yasalar  ve  yargı  uygulaması  bakımından farklılık  varsa,  o  ülkede  siyasal  anlamda  bir 'Yerinden  Yönetim',  başka  bir  ifadeyle  'Özerk  Yönetim'  ya  da  Federal  Sistem yürürlüktedir. 

Kitlelerin  öz  yönetim  gücü 


ne  benzemektedir.  Çünkü  merkezle  olan  ilişkileri  oldukça  sınırlıdır  ve  özünde  merkezi otoriteye  asker  ve  vergi  vererek  kendisini korumaya,  himaye  altına  almaya  dayanan  bir sistemdi.  Ne  var  ki  demokratik  değildi  ve halk  tebaa  durumundaydı. 

Günümüzdeki  demokratik,  özerk  yerel yönetim  kavramının  doğuşu  ise  halk  kitlelerinin  iktidarı  paylaşma  mücadelelerinin ürünüdür.  Zaten  yerel  yönetimlere  meşruiyet  kazandıran,  onu  tercih  edilen  yönetim tarzı  olarak  gündemleştiren  de,  temeldeki bu  özelliğidir.  Bu  nedenle  demokratik,  özerk yerel  veya  bölgesel  yönetimler,  kitlelerin  öz yönetim  gücünü  açığa  çıkarabildikleri,  demokrasinin  beşiği  ve  okulu  olabildikleri  ölçüde  gerçek  tanımlarına  ulaşırlar.  Bu  yönetimlerin  dünyadaki  uygulamalarından  çıkan olumlu  sonuçları  şöyle  sıralayabiliriz: 

Yönetime  yabancılaşmayı  ortadan kaldırır,  halkın  siyasi  iradesini  geliştirir. 

Bürokratik,  hantal,  masraflı,  anti¬ demokratik  işleyişin  aşılmasını  sağlar. 

Dengeli  gelir  ve  kaynak  kullanımına  yol açarak,  daha  verimli  bir  hizmete  olanak sunar. 

Etnik,  kültürel,  dini  çok  renkliliğin korunup  geliştirilmesine  imkan  verir. 

Militarist,  ırkçı,  baskıcı  merkezi  yapıların  ortaya  çıkmasını  engeller. 

Bu  olumlu  sonuçlarından  dolayı,  günümüzde  tüm  dünyada  ağırlıklı  olarak  uygulanan  yönetim  modeli,  yerel  yönetimle  bağdaştırılmış  merkezi  yönetim  modelleridir. 
Her  ülkenin  kendi  koşullarına  göre  bu  iki  sistemin  değişik  ölçülerde  sentezlenmesinden oluşan  yönetim  modelleri  mevcuttur.  Dünyadaki  eğilim,  bu  sentezlemede  demokratik, özerk  yerel  veya  bölgesel  yönetimlerin ağırlığının  giderek  artırılması  yönündedir. 
Türkiye  gibi  katı  üniter  devlet  yapıları  ise hızla  çözülmeye  devam  etmektedirler. 

Açıktır  ki  hiçbir  toplum  homojen  değildir.  Değişik  kimliklerin  birleşiminden  oluşmuştur.  Böylesi  bir  topluma  tek  bir  ulusal kimlik,  değer  ve  normları  temelinde  bir  yaşam  dayatılamaz,  dayatılmamalıdır.  Sosyal, siyasal  yaşam  tek  renge  mahkum  edilemez, edilmemelidir.  Nihayet  farklılıkları  reddeden,  yok  sayan,  imha  ve  asimilasyona  tabi tutan  yönetimlerin  tümü  de  katı  üniter  devletler  olmaktadır.  Bu  zihniyetleriyle,  bırakalım  farklı  kimlik  ve  kültürleri  eritmeyi  ve daha  üst  bir  senteze  ulaştırmayı,  tam  tersine  toplumsal  çelişki  ve  çatışmaları  körükleyici  bir  işlev  görmektedir.  Bu  ve  daha  birçok nedenden  dolayı,  katı  üniter  devlet  yapısı, günümüzde  çağın  gerisinde  kalan  ve  miadını doldurmuş  bir  yönetim  modeli  durumundadır. 


Araştırma  Merkezi 


o 


Bir  Amacım  Var  Artık 


Dünyanın  her  yerindeki  kadınları tanımak,  anlamak,  onların  mücadelelerine  ortak  olmak  gibi  bir  amacım  var  artık...  İçine  girdiğiniz  şey çoğu  zaman  tam  olarak  beklediğiniz  gibi  çıkmaz;  eksik  ya  da  fazla  öğeler  taşıması  kaçınılmazdır.  Geldiğim  noktada bu  sav  bir  kez  daha  hayat  buldu.  Almanya’dan  Alman  İzciler  Birliği  ve  CENÎ (Kürt  Kadın  Barış  Bürosunun, Amed’den  SELİS 'in  ve  Fransa’dan  da Ahmet  Kaya  Kürt  Kültür  Derneği  Kadın kollarının  ortaklaşa  hazırladığı,  ezber  adı  “Üç  Ülkede  Genç  Kadın  Buluşması” olan  bu  proje,  adının  da  ilk  akla  getirdiği  gibi  farklı  coğrafyaların  yetiştirdiği kadınları  bir  araya  getirmeyi  amaçlıyordu  ve  bir  araya  getirmek  bu  proje  için somut  birliktelik  demek  değildi.  Her biri  kendi  kültürünü  Almanya,  Fransa  ve Kürdistan’a  getirecek  ve  en  nihayetinde orayla  harmanlayacaktı.  Kulağa  hoş geliyordu...  Dünyada  hep  AvrupalI  kadınların,  kadın  mücadelesinde  öncü  olduğu  sanılır  ya,  işte  Kürt  kadınına  kendini  ifade  etmesi  için  açılmış  bir  yoldu aslında  bu  proje  ve  projenin  amaçlarından  biri  de  buydu... 

Amaçlar  öylesine  ihtiyaçlara  karşılık geliyordu  ki  içinde  olmamayı  istemek delilik  olurdu.  20  yaşındaysanız,  dünyayı  merak  ediyorsanız  ve  kadın  olduğunuzun  da  farkındaysanız  muhteşem  bir fırsattır  bu  sizin  için...  Nitekim  ben  de bu  tarifi  birebir  yaşıyordum.  İlk  başlar¬ da  organizasyon  pek  umurumda  değildi.  Çünkü  Almanya  hakkında  lisedeki dersler  dışında  pek  fikrim  yoktu. 
Önüme  program  örnekleri  konuluyordu ve  bana  çok  boş  vaktim  olacak  gibi geliyordu.  Ciddi  bir  aylık  çalışma  içine girdik,  eksikliklerimizi  tamamladık  ve artık  Almanya’daydık. 

Etrafımda  bir  sürü  kadın  olduğunu fark  etmem  ve  değişik  bir  haleti  ruhiye içine  girmem  zaman  almadı.  Beraber sofralar  hazırlanıyor,  beraber  yemek  yeniyor  ve  yine  beraber  toplanıyordu sofra.  Birbirimize  olan  yabancılığımıza rağmen  akşamları  bir  araya  gelip  sohbet  etmek  müthiş  haz  veriyordu. 
Açıkçası  ilk  birkaç  gün  adaptasyon  sürecini  yaşadık.  Zaten  benim  “program çok  yoğun  değil”  lafım  yalan  olmuştu, program  rahat  görünmesine  rağmen hayata  geçirince  çok  ciddi  bir  yoğunluk yaşandı.  Asla  kağıtta  göründüğü  gibi rahat  ilerlemiyordu.  Çünkü  bir  dolu kadının,  hazırlanması,  toplanması  pek de  kolay  değildi. 

Alman  tarihini,  Nazi  geçmişinin onlara  yaşattığı  gizli  kompleksi  ve  kadın mücadelelerini  (arşivler,  müzeler,  kurumlar  sayesinde)  bayağı  bir  öğrendik. 
Gezdikçe  bu  yerleri,  neden  hep  40  yaş üstü  kadınlar  buralarda  sorusu  aklımı kurcalamaya  başladı.  Hepsi  değil  ama çoğunluğu  emekli,  ömrünün  son  demi¬ 


ne  gelmiş  ve  maalesef  yapacak  pek  de önemli  bir  işi  olmadığını  düşünen kadınlardı  ve  kendilerini  bu  kurumlarda tatmin  etmeye  başlamışlardı  ve  neden gençler  azınlıktaydı  çünkü  dünya  gençliğinin  en  ciddi  sorunu  olan  farkında olmamak,  mücadele  edip  güzelleştirmek  yerine  var  olandan  ne  kadar  nasiplenirim  düşüncesi  içinde  olmak  burada da  yaşanıyordu.  Şiddet,  kötü  muamele, ümitsiz  ev  kadını  olma,  üretmekten  vazgeçme,  kaba  erkek  zihniyetinin  baskısı gibi  benzer  sıkıntılar  vardı  ama  dikkatlerden  kaçmayacak  bir  ayrıntı  da  ayan beyan  ortadaydı.  Kurumlar,  çalışmalar devlet  tarafından  destekleniyordu  ve bu  birçok  kapıyı  onlara  açıyordu. 
Aklıma  bizim  içinde  olduğumuz  şartlar geldiğinde  dudağımın  sarktığını  hissediyordum.  Biz  sadece  erkeklerle  değil, devletle  de  mücadele  içindeydik.  Bu  da her  şeyi  biraz  daha  güçleştiriyordu. 
Oradan  oraya  ya  araçla  ya  da  koşar adımlarla  gidiyorduk.  Resim  sergileri, müzik  dinletileri,  devlet  yapılanması içinde  kadından  sorumlu  kişilerle görüşmeler,  alışveriş  ve  nihayet  uyku... 
Günler  birbirini  deli  gibi  sürükledi  ve havaalanında  ağlarken  bulduk  birbirimizi...  Şaşırmamak  mümkün  değildi, bir  haftadır  birbirimizi  tanıyorduk  ve ayrılık  bizi  ağlatacak  kadar  üzmüştü.  Ve evet,  bence  Almanya  ayağı  amacına ulaşmıştı.  Kadınlar  kendilerini  anlatmış, birbirlerini  anlamıştı. 

Eve  döndüğümde  aniden  uyanıp eyvah  geç  kaldık  kahvaltıya  dediğim  birkaç  sabah  yaşadım  ve  ilk  birkaç  gün  ısrarla  bir  yerlere  yetişmeye  çalışıyordum. 
Sonrasında  kendimizi  grup  olarak Amed  buluşmasına  hazırlamaya  başladık.  Otel  rezervasyonları,  araç  ayarlama,  yemek,  içmek,  gezmek  tozmak  her şey  planlı  olsun  ve  hiçbir  şey  aksamasın diye  çok  uğraştık. 

Ve  geldiler...  Programımızda  belirttiğimiz;  Kürt  tarihi,  kadın  tarihi,  tarihi mekanlar,  modern  mekanlar,  kuaförler hepsi  gezildi,  öğrenildi.  Gözlerinde farklı  bir  pırıltı  vardı,  çünkü  muhteşem bir  mücadelenin  içine  girmişlerdi.  Deli gibi  çalışan  kurumlan  gördüler,  onlara yabancı  olan  ama  tam  da  ihtiyaca uygun  çalışma  alanlarını  gördüklerinde “hayat  Mezopotamya’da”  demeleri zaman  almadı.  Bölge  kadının  göç  sonrası  yaşadığı  bunalımlar  ve  yine  kendi yarattıkları  çözümler  onları  oldukça etkilemişti.  Kadınların  işlettiği  lokanta¬ da  yemek  yiyorlardı,  kadınların  avluları¬ na  oturup  sohbet  ettikleri  sokaklardan geçiyorlardı  ve  surlara  çıkıp  Amed’i bütün  çelişkisine  rağmen  hayranlıkla seyrediyorlardı.  En  güzeli  8  Mart  etkinliklerine  katıldığımız  zamandı.  8  Mart Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü’ydü  ve Alman  ve  Fransız  kadınların  da  katılımıyla  etkili  bir  ambiyans  yakalamıştık. 


Ellerimizde  kendi  hazırladığımız  dövizler  vardı  ve  kendi  günümüzde,  kendi dilimizde  yaşıyorduk. 

Kadın  ruhunu  gitgide  daha  iyi  öğreniyordum,  neden  kadın  örgütlenmesine bu  kadar  karşı  olunduğunu  daha  iyi  anlamıştım.  Çünkü  örgütlü  kadın  demek, istediğin  yapabilecek  güçte  ve  cesaret¬ te  kadın  demekti,  kadın  örgütlülüğünün önüne  geçilmesi  neredeyse  imkansızdı...  Etrafımızda  hükmeden  bir  erkek  olmadan  Almanya’da  kilometrelerce  yol tepmiş,  oradan  oraya  amaçlarımız  uğruna  tökezlemeden  hareket  etmiştik. 

ilk  defa  bu  kadar  çok  kadınla  beraberdim,  aslında  ilk  defa  sadece  kadınlarla  beraberdim.  Değişik  ama  beni  en çok  bu  tatmin  etmişti.  Her  kadın  farklı bir  dünyadır  ve  ben  bir  sürü  dünyayla tanışmıştım.  Her  konuda  uyum  sağlamak  mümkün  değildi  elbette...  Ama tartışmak  çok  zevkliydi.  Kadın  hareketleri  her  zaman  karmaşık  anlamlara  sahiptir  ve  her  hareket  açıklandığında  daha  derin  bir  yerimde  hissetmeye  başladım,  kadını,  kadın  olmayı...  Yargılama¬ dan  sadece  anlamaya  çalışarak,  biraz kendini  bularak,  biraz  kendini  katarak gün  be  gün  hayatlarımızı  harmanladık. 

Son  gecemizde  oturduk  ve  bu güzelliğin  son  ayağı  üzerine  uzunca sohbet  ettik.  Fransa’daki  kadın  mücadelesini  tanımak  artık  daha  çok  heyecanlandırıyordu.  Otantik  bir  dokusu vardı  Fransa’nın.  En  azından  kitaplar¬ dan,  dergilerden  böyle  öğrenmiştik, şimdi  o  otantizmi  yaşama  zamanıydı. 
Daha  çok  kadın  daha  çok  dünya  demekti  ve  bu  bile  yüzümde  kocaman  bir  gülümseye  sebep  oluyor, şu  an  bu  cümleye  hayat  verirken...  Fransa’da  ciddi bir  sanat  tarihi  bilgisi  edineceğimizi  umuyorum.  Müzeler,  anıtlar,  sokaklar, caddeler,  aşıklar  ve  havada  gezinen  aşk kokusu... 

Biz  projenin  2.  ayağında  da  amacımıza  ulaştık...  Sahiplendik,  yazının  başında  ve  projenin  başında  takındığım  umarsızlığın  yerini  gerek  Amed  buluşmasıyla  gerek  Almanya  deneyiminin  etkisiyle  savurup  attım.  Bu  proje  artık  benim  projem,  tıpkı  diğer  kadınların  hissettiği  gibi  ben  de  bu  projeye  bizzat hayat  verdiğimi,  anlamlı  kıldığımı  hissediyorum.  Ve  evet  proje  amacını  aştı, kadınları  sadece  bir  araya  getirmedi, kadınlara  başka  kadınları  anlamaları, yorumlamaları  için  bir  fırsat  verdi. 

Dünyanın  her  yerindeki  kadınları tanımak,  anlamak,  onların  mücadelelerine  destek  olmak  gibi  bir  amacım  var artık...  Sahip  oldukları  cesaret,  sürdükleri  koku,  yaptıklar  makyaj  ve  mimikleriyle  dünyayı  değiştirecek  kudrete sahip  kadınlar  tanıyorum...  Bu  proje  bir başlangıçtı  ve  biz  kadın  projesi  nasıl hazırlanır,  nasıl  uygulanır  konusunda önemli  bir  tecrübe  edindik.  24  kadının tekrar  bir  araya  gelmesinden  daha 
önemli  bir  projemiz  var  aslında,  bu  24 
kadının  her  birinin  içinde  bulunacağı kadına  dair  bambaşka  projelerde  bu yaşanılanların  izlerini  ve  yine  o  bambaşka  projelerde  birbirlerine  duyacakları  ihtiyaç  sonucu  birbirlerine  bir  alo kadar  uzak  olmalarını  sağlamak  gibi. 

Somut  anlamda  bir  beraberlik  ise gündemimizdeki  yerini  koruyor. 
Fransa’da  netleşecek  bu  konuyu  çok önemsiyor  ve  projenin  devamlılığını sağlamak  için  yeni  yeni  fikirler  üretiyoruz...  Ve  eminim,  başladığımız  nokta¬ dan  çok  ilerde  bir  aşamaya  varmış olmanın  verdiği  güvenle  çok  daha verimli  bir  projede  yeniden  birlikte olacağız. 


Ruşen  Seydaoğlu 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siyadare_27@hotmail.com 

K  rdistan 


Bülbülünü  Yitirdi 

Kürt  müziğinin  ustası,  güneşiydi  0.  Özgürlük  hareketinin  sesi,  soluğu... 

Bir  sürgündü  onun  hayatı. 

Ülkesinden,  doğdu  coğrafyadan  çok  uzakta  yaşamaya mahkum  edilmiş  bir  tutsaktı  0. 

Tüm  sürgünlüğüne,  tutsaklığına  rağmen  bir  gün  bile, doğduğu  toprakları  unutmadı.  Sadece  toprağını  değil,  o toprakta  yaşayan  her  halka  yüreğini  açtı.  Sadece  kendi türkülerini  söylemedi,  doğduğu  topraklardaki  her  halkın türküsünü  söyledi. 

Savaşla,  kinle,  öfkeyle  birbirinden  koparılmış  halkları sesiyle,  müziğiyle  birleştirdi  0.  Sadece  Ermeni  değildi.  O Kürt’tü,  Asuri-Süryani’ydi,  Arap’tı.  Yaşamını,  halkların acısını,  sevincini,  özlemini,  hüznünü  anlatmaya  adamıştı. 
O,  ‘Ay  Dîlbere  türküsüyle  Kürtlerin  yüreğine  taht  kurmuş, ‘Çiyaye  Gabaro’  ile  acılarını  dile  getirmişti. 
Mezopotamya’nın  bülbülüydü  0. 

Bir  gülüşü  vardı,  baktığında  karşısındakine  içini  kaynatırdı.  Dost  olduğunu  hissettirdi.  Hiç  konuşmasa  da  gözleri  ve  gülüşü  içinden  geçeni  ele  verirdi.  Merakı,  sevgisi yansırdı  yüzüne.  Sanki  bin  yılların  biriktiğiyle  bakıyordu  gözlerinize.  Belliydi,  çok  şey  görmüştü.  Ama  içindeki  sevgi,  tüm acılara  göğüs  germişti. 

Bir  yük  yüklemişti  omzuna.  Ortadoğu’da  nefretle,  kinle bölünen  toplumları,  sanatla,  sevgiyle  bir  araya  getirmek  ve bunun  için  dünyadaki  tüm  tankları,  topları,  silahları  toplayıp,  bir  kazanda  eriterek  tambur  yapmak.  Sonra  da  o  tamburla  halkların  ezgisini  çalmak. 

Onun  hayaliydi  bu.  Bir  hayali  daha  vardı;  bir  kez  bile  olsa doğduğu  toprakları  görmek.  Bu  hayalini  gerçekleştirdi. 
Amed’e  gitti.  Amed  için  yaktığı  türküde  içindeki  sevinci, hüznü  anlatı.  “Rüyamda  görsem  inanmazdım  Diyarbakır’ı göreceğimi.  Günaydın  Diyarbakır.  Bizi  çok  mutlu  ettin.  Seni görmeye  geldik.  Kapılarını  açtın  bize.  Babanın,  dedenin yurdu  çok  tatlıdır.  Kaç  zaman,  kaç  yıldır  sensiz  ne  haldeyim. 
Ciğerim,  yüreğim  eridi,  inliyor  derin  derin’’.  Böyle  diyordu Mamoste  Aram.  Ölmeden  önce  vasiyet  etmişti  Amed’te gömülmek  için.  Ama  olmadı.  Olamadı.  Kürdistan  halkı bülbülünü  yitirdi. 

Koca  bir  dev,  bir  çınardı  0. 

Mamoste  Aram’dı  0. 

Tek  korkusu,  müziğe,  cümbüşe,  tambura  doyamadan gitmekti.  Kürt  müziği  ve  kültürünün  geliştirilmesinde  büyük emeği  oldu.  Onun  sesi,  müziği  Özgürlük  Hareketiyle  buluştu...  Bir  gün  kendi  topraklarında  özgürce  yaşayabilme  umudunu  hep  korudu.  Olacaktı,  bir  gün  mutlaka  dönecekti... 
Ölümüne  yakın  bir  sürede  Amed’te  gömülmeyi  vasiyet  etti. 
Fakat  vasiyeti  yerine  getirilemedi.  Müziği  Ortadoğu’daki halkların  yüreğine  yerleşmiş,  evine  konuk  olmuşken,  Türk devleti  ise  tüm  kapıları  kilitlemiş  ve  Mamoste  Aram’ın  ana yurduna,  kendi  yurduna  girmesini  engellemiştir. 

Sürgünde  doğdu  ve  biz  onu  sürgünde  gömdük. 

Onu,  kendi  türküleriyle,  yüreğimizle  toprağa  verdik.  O, mezarı  başında  bile  halkları  buluşturdu.  Çünkü  o  halkların acısı  birdi.  Çünkü  onlar  büyük  ustayı,  Aram  Tigran’ı, Kürdistan’ın  bülbülünü  yitirmişlerdi.  Çünkü  Aram  onların bir  parçası,  bütünüydü.  Davudi  sesiyle  birleştirmişti onları...  O  sanatıyla,  müziğiyle  Ortadoğu  halklarının  yüreğine  taht  kurmuştu. 

Biriktirdikleriyle  yaşıyordu  hayatı  ve  biriktirdikleriyle kucaklıyordu  halkları... 

Bu  dünyada  kaç  sanatçı  müziğiyle  halkları  kaynaştırıyor, kaç  sanatçı  öfkeyi,  nefreti  tamburuyla  kırıyor?  Kaç  sanatçıya nasip  olur,  birçok  halk  tarafından  sevilmek? 

Evet,  Mamoste  Aram’ı  belki  bedensel  olarak  yitirmiş  olabiliriz.  Fakat  onun  umudunu,  sevincini,  bıraktığı  mirasını yaşatmak  bize  düşer. 

Onu  anlatmak,  anılarını  yaşatmak  ve  bıraktıklarını  sahip çıkmak  ustaya  saygının  da  bir  gereğidir. 

O,  sürgünde  doğdu,  sürgünde  yaşamaya  mahkum  oldu ama  sürgünde  kalmamalı. 

Aram  Tigran  büyük  bir  miras  bıraktı.  Şimdi  o  mirası  yüklenmenin  ve  geleceğe  taşırmanın  zamanı...  Ustaya  saygının bir  gereği  olarak,  halkların  birlikteliğini  pekiştirme  zamanı... 


7 


Eylül  2009 


Eylül  2009 


8 


na 


fflSM 


Kadın  Evrenselliğe 
Yakın  Bir  Doğuştadır 


Kadro  politikasında  biraz daha  özgünce  yaklaşım gerektiren  PAJK  konusunda  birkaç  hususa değinmeyi  önemli  bulmaktayım.  PAJK'ın  bir  çekirdek kadrosunun  olması  gerektiğine inanıyorum.  Kadın  sorunu  sanıldığından  daha  fazla  tüm  demokratikleşme,  özgürlük  ve  eşitlik, hatta  ekolojik  sorunların  çözümünde  kilit  bir  role  sahiptir.  Kadının  tümünü  birden  özgürleştiremeyeceğimize  göre,  bunun  öncelikle  dar  bir  kadro  üzerinde gerçekleştirilmesi  gerektiği  açıktır. 
Kendini  özgürleştirmeyen  bir  PAJK çekirdeği,  belki  de  dünyanın  en sorunlu  kadın  ve  erkeklerini  nasıl özgürleştirebilir?  Benim  bu  konu¬ ya  ilişkin  diyalog  ve  birçok  çözüm çabam  bilinmektedir.  O  yönlü  daha  derinleştiğimi  ve  kanılarımı  pekiştirdiğimi  belirtmeliyim. 

Uygarlık  tarihi  boyunca  ilk  köle sınıf,  cins  ve  ulus  olarak  bir  kadın gerçekliği  ile  karşı  karşıyayız.  Özel ve  geneleve  kapatılma  bu  köleliğin uygulama  biçimleridir.  Baskı  biyolojik  kaynaklı  değil,  sosyal  kaynaklıdır.  Karılık  kocalık  uygarlıktaki biçimleriyle  kadın  aleyhinde  ve genelde  tüm  toplum  aleyhinde 


işletilen  bir  kurumdur.  Siyasal imparatorun  eve  yansıtılmış  figürü kocadır.  Koca  kadın  karşısında  hep küçük  despotu  oynar.  Bunun  bireysel  niyetle  alakası  yoktur.  Uygarlıksal  bir  veri  olarak  anlaşılmalıdır. 

Kadın  özgürlüğünü  tarım  devrimiyle  büyük  aşama  kaydeden  evcil ana  (tanrıça  ana)  kültüründen başlatmak  daha  doğru  olabilir. 
Tanrıça-Melek-Afrodit  üçlemesini mitolojik  bir  tasavvur  olarak  bu nedenle  seçtim.  Basit  karı  kız  imajını  yıkmadan,  kadının  büyüklüğünü,  saygınlığını  ve  güzelliğini  yakalayamayız.  Uygarlık  ölçütleri  erkek tanrısal  kaynaklı  olup,  kadını  tüm kutsal  tanrısal,  melek  ve  güzellik ölçütlerinden  düşürmüştür. 

Ne  kadar  eski  ve  yerleşik  de olsa,  çok  sıkı  bir  namus  anlayışı olarak  hepinizin  arasında  (kadın erkek  ayrımı  yapmadan)  geçerliliği de  olsa,  devrimci  estetik  yaşam anlayışım,  bu  tip  karılaşma  ve kocalık  kültürüyle  bağdaşmaz. 

Analık  anlayışımı  da  açıklamaya  çalışmıştım.  Bana  göre  kadın halen  doğaya  erkekten  daha  fazla duyarlıdır.  Erkek  bir  nevi  kadın uzantısıdır.  Sanıldığı  gibi  merkez değildir.  Bilimsel  veriler  bu 


yönlüdür.  Kadına  dayatılan  muazzam  baskı  ve  sömürü  gerçeği  onu inanılmaz  ölçülerde  gerçek  görünümünü  gizlemeye,  farklı  kılmaya götürmüştür.  Kadına  yakıştırılan moda  erkek  söylemi  bu  süreci  din, felsefe,  hatta  bilim  ve  sanat  adına inanılmaz  anlatım,  açıklama  ve üsluplara  götürmüştür.  Bu  öylesine  zalim  ve  soysuzca  bir  yaklaşımdır  ki,  kadını  en  inanmadığı  hususlara  bile  tapınmaya  zorlamıştır. 
Gerçek  bir  özgürlük  ve  güç  dengecisi  olarak  benim  uygarlık  oyununa katılmam,  onay  vermem  beklenmemelidir.  Erkek  tanrılar  dünyasından  hoşlanmadığım  gibi  içyüzünü  de  iyi  kavramışım.  Bu  dünyanın  tanrısallığına  katılmayacağım da  bilinmelidir.  Devlet  olarak  din, politika,  sanat,  bilim  olarak  kendini  yansıtan  bu  tanrısallıklar,  sadece  benim  açımdan  çözümlendiklerinde  ilgi  taşırlar.  Kadın  tanrısallığını  ilginç  ve  çekici  bulmakla  birlikte,  yiğitlik  ve  gerçekleştirilmesi zor  bir  olgu  olduğunun  da  farkındayım.  Ama  daha  barışçıl,  güzel, duyarlı,  böylelikle  yaşanmaya  değer  bir  ömrün  kadın  özgürlüğüne, onu  mümkün  kılan  gücüne  dayanmadan  yaşayacağına  inanmıyorum.  Tersine  kadın  köleliğine  dayalı  bir  erkeksilik  ta  çocuk  yaşlarım¬ 


da  olduğu  gibi  hala  bana  iğrenç geliyor.  Bu  iğrençliği  onaylamam beklenmemelidir. 

Gerisini  aşk  dediğimiz  olgu belirleyebilir.  Kadın  kadro  politikamıza  aşkı  dayattığım  herhalde yavaş  yavaş  anlaşılıyor.  Bu  yaklaşım  cinsiyet  boyutunun  ötesinde ciddi  bir  kültürel,  siyasi,  özgürlük ve  eşitlik  kavramıyla  iç  içe  geliştirilmeye  çalışılmıştır.  Kadının  kölelik  kültüründen  kurtulmasıyla,  erkeğin  egemenlik  ağırlıklı  kültüründen  kurtulmayı  içeren,  siyasal  alanda  demokratik  denge  altında özgür  ve  eşit  duruşla  sağlanan  bir aşk  tanımını  gerekli  kılmaktadır. 
Yüzeysel,  cinsel  tutkulu  egemen erkeklikle  kadınsı  kölelik  arasında gelişen  fahiş  ilişkiyi  reddeden  bir yaklaşımdır.  Genelde  sınıflı  uygarlığı,  özelde  kapitalist  sistem  altında  yaşanılması  çok  güç  kadın erkek  arasında  olması  gereken tanrısallığı  anlamayı  gerektirmektedir.  Tanrısallıktan  kastımız,  yirmi milyar  yıllık  (son  bilimsel  verilere göre)  evrensel  öykünün  insanın duygusal  ve  analitik  zekasında kendini  fark  eden,  büyük  heyecan veren  anlamsallık  gücüdür.  Kendi farkına  varan  doğadır.  Kadın  erkekten  daha  fazla  bu  evrenselliğe yakın  doğuştadır.  Bilimsel  veriler 


bunu  gösteriyor.  Kadın  evrensel  ve tanrısaldır  derken  bu  anlamı  kastediyorum.  Zaman  zaman  sanatın, siyasetin,  bilimin,  devrimlerin  dünyasında  kendini  hissettiren  bu  anlam  kadın  erkek  ilişkilerine  yansıdığında,  ilişkinin  tanrısallığından bahsedilebilir.  Öyle  olması  gerekiyor.  Dinler  bunu  fark  etmekle  beraber,  erkek  ağırlıklı  ideolojik,  toplumsal  kimlikler  olduğundan,  kadını  dışlamakla  aslında  iddia  ettikleri  tanrısallığa  da  büyük  zarar  vermişlerdir.  Bizim  çabamız  bu  tanrısallığı  her  iki  cins  arasında  dengeli,  demokratik,  özgür  ve  eşitçi  bir biçimde  açığa  çıkarmaktadır. 
Tanımı  fazla  açma  yeri  bu  satırlar olmadığından  kesiyorum. 

Peki,  günümüzdeki  hakim  ilişki türü  bu  tanımla  uyuşuyor  mu? 
Tersine  elinde  Roma  baltası  gibi öldürücü  aletlerle  ve  daha  ağırı sahtekar  sevgili  sözcükleriyle  ilişki ve  beden  kadın  katliamları  yaşanmıyor  mu?  Erkeğin  domuz  tarzı gerçekleşmiyor  mu?  Günümüzün meşrulaştırılmaya  çalışılan  kadın erkek  ilişkisi  belki  de  köleliğin  en maskeli  iğrenç  biçimlerinin  başında  gelmektedir. 

KCK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Barısın  Derviş  Kadınları 
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Büyük  acılar,  büyük  yaşam  arayışlarının  nedeni  haline  gelebiliyor. 
Ortadoğu’nun  büyük  acılarla yoğrulan  Mezopotamya  ve  Anadolu topraklarının  kadınları,  acılarından yola  çıkarak  ‘barış  dervişleri’  kimliğine  dönüştürüyorlar  kendilerini. 

Geride  bıraktığımız  ay,  Kürdistan’da  barışa  doğru  evrilmenin  adımlarının  ve  umudunun  güç-kuvvet kazanmaya  başlamasına  tanıklık  etti. 
Bu  tanıklık  umudun  kendi  kendine veya  herhangi  bir  güç  tarafından değil,  acıları  en  yoğun  yaşayanlarca yaratılabileceğini  gösterdi  bizlere. 

iki  büyük  ve  anlamlı  olayı  mutlaka iyi  okumamız,  yine  duyguda  ve düşüncede  birlikte  yoğurmamız  gerekiyor.  Bu  olaylardan  birincisi,  Diyarbakır’daki  gerilla  ve  asker  annelerinin buluşması...  İkincisi  de,  Berçelan yaylasındaki  Türkiyeli  ve  Kürdistanlı kadınların  büyük  buluşması  ve gerçekleştirdikleri  ‘Barış  Nöbeti’... 

Erkek  egemenlikli  sistemin  ağır zincirlerini  daha  doğar  doğmaz düşüncesinde,  ruhunda  ve  bedeni¬ nin  her  zerresinde  taşıyan  kadınlardı bu  eylemleri  yapanlar... 

Şiddeti  her  boyutuyla  kendi  gerçekliklerinde  yaşayan  kadınlar... 

Birde  bu  şiddet  sistemini  evlat  acısı  ile  yaşayan  kadınlar... 

Kimileri  bu  sistemi  çoktan  fark etmiş  kadınlardı.  Kimileri  bu  sisteme karşı  direnişte,  eylemde  her  zaman yer  almış  olanlardı.  Kimileri  ilk  kez yanlışa,  kötüye  ve  çirkine  karşı  çıkmanın  ne  olduğunu  bu  eylemlerle  birlikte  yaşayan  kadınlardı... 

Ama  kadın  olarak,  umudun  onur¬ 


luca  yaşamak  istediği  bu  toprakların en  temiz  sesi  bu  kadınlar  oldular. 
Çünkü  bu  kadınlar  kimseyi  sömürmediler,  kimsenin  aşını  çalmadılar,  kimseyi  evsiz-köysüz-işsiz  bırakmadılar. 
Ölmeyi  ve  öldürmeyi  hiç  yüceltmediler.  Ölme  ve  öldürmeye  hiç  onay  vermediler.  Ne  bu  toprakların  kadınları bunu  yaptı,  ne  de  dünyanın  herhangi bir  coğrafyasında  yaşayan  kadınlar... 
Hiçbir  kadın,  sömürü-ezme-bastırma adına  hapishane,  okulhane,  işhane, askerhane,  tımarhane  açmamıştır. 
Tüm  bunları  yaratan  zihniyet,  elbette mevcut  uygarlıktır. 

Savaşa  karşı  duruş  konusunda tarihten  bir  örnek  verelim:  İngiliz kadı  n  yazar  Vi  rgi  n  ia  VVoolf ,  1938  yılında  Almanya’da  Hitler  faşizminin  iktidarda  olduğu  bir  dönemde,  ikinci dünya  savaşının  ayak  seslerini  duymuş  ve  savaşa  karşı,  yine  faşizme karşı  kadın  duruşu  üzerine  yoğunlaşmalarını,  tavrını  ortaya  koymuştur. 
Bu  eserinde  mevcut  uygarlığı  erkeklerin  kurduğunu,  bu  uygarlığın  kadınlara,  halklara  savaşı  yaşattığını  söyler.  Ülkeleri  kadınlar  değil,  erkekler yönetiyor.  Tüm  iktidarları  erkekler yaratıyor  ve  savaşları  da  kadınlar değil  erkekler  çıkarıyor’  der. 
Kadınların  savaşa  karşı  etkinliklerini, kendilerini  yetkinleştirmelerini büyütmeleri  gerektiğini  yazar.  Ve Virginia  VVoolf,  savaş  yanlısı  olmanın faşizmle  ve  erkeksilikle  eşanlamlı olduğunu  belirtir.  Faşizm  için; .Kendini  ön  planasüren  bir  erkeksilik’ tanımını  kullanır.  Erkek  egemenliği¬ nin  sonuçlarının  .faşizm  ve  savaş’ olduğunu  da  belirtir. 


Bu  sürecin  en  önemli  ve  olması gereken  yanı  bu:  Savaşa  karşı  duruş sahibi  olmak,  faşizme,  sömürüye  karşı  duruş  sahibi  olmak  kadın  açısından  sürece  bir  muhatap  olarak  dahil olmak  demektir. 

Kürt,  Laz,  Gürcü,  Çerkez,  Türk, Ermeni  demeden,  kadın  olmanın  ilkelerinden  biri  de  bu  sürece  aktif  katılmasıdır.  Barış  umudunun  en  çok  güç, cesaret  istediği  bu  süreçte  kadının varlığı  o  kadar  değerlidir  ki... 

Çünkü  barıştan  yana  en  çok  güçlenen  kadın  ve  kadının  içinde  bulunduğu  toplumsallık  olacaktır.  Sıcak  ya da  soğuk,  tüm  savaş  halleri  ilk  başta kadını  vurmuştur.  Sonuçta  vurulan sadece  kadın  olmamış,  insanın  özgür yaşama  çabaları,  insan  olarak  yaşama  onuru  da  vurulmuştur.  Duygu, düşünce,  inanç,  ahlak  vurulmuştur. 
Her  vuruluş,  erkek  egemenlikli  sömürgeci  zihniyetin  duygu-düşünceinanç-ahlak  ölçülerinin  egemenliğini daha  da  katmerleştirmesini  doğurmuştur.  Dostluğa,  paylaşıma,  dayanışmaya,  güvene  olan  bağlılıklar  tek tek  anlamsızlaştırılarak  parçalanmıştır.  Ruhsal,  düşünsel,  bedensel işgaller  çoğaldıkça,  egemen  akıl  bu işgalleri  kadının  düşüncesindenduygusundan-iradesinden-aklından ve  bedeninden  başlattıkça,  en  acısı da  bu  işgaller,  doğal  görüldükçe’, savaşların  kutsallaşması  sağlanıl¬ ın  ıştır.  Savaşlar  hep  yaşanan  gerçekler,  barış  ise  güzel  ama  çok  uzak  bir hayal  olarak  yaşatıl  m  ıştır. 

Elbette  bu  süreç  düz  bir  çizgide yaşanmayacaktır.  Hala  savaş  efendiliğinin  adı  olan  iktidar  ilişki  sistemi çözülmüş  değildir.  Bu  ilişki  sistemini en  iyi  teşhir  eden  yine  kadın  olacaktır. 
Bu  sisteme  göbekten  bağlı  olan  ve  bu sistemden  beslenen  erkek  zihniyet¬ 


inden  salt  beklentide  olmak  doğru olmayacaktır.  Kadının  barış  siyasetiy¬ le  birlikte,  bu  sisteme  alternatif  sistemi  oluşturma  kavgasını  da  vermesi gerekmektedir.  Bu  sistem  aşılmadığı müddetçe,  o  her  an  yeni  savaşları yaşatmaya  devam  edecektir. 

Karanlığın  ve  aydınlığın  mücadelesidir  bu.  iyiliğin  ve  kötülüğün... 
Kürdistan’da  ve  Türkiye’deki  barış  ve demokratik  çözüm  tartışmaları,  esas doğrultusuna  henüz  girmiş  değil.  Bir başlangıç  yapılmak  isteniliyor,  uzun, zorlu,  sabır  ve  çaba  isteyen  ...  ‘Eylem yaptık,  çağrı  yaptık,  isteklerimizi  haykırdık’  demek  yetmez  elbette.  Kendini,  yaşamak  istediği  toplumsal  sistemi  yaratmayı  da  sürdürmek  gerekir. 

Kürt  tarafı,  Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan  bu  sürecin  karakterini  ortaya  koyarken,  tehlikeleri ve  uyanık  olunması  gereken  yanları tüm  barış  ve  çözüm  mücadelecileri¬ ne  sunuyorlar.  Bununla  birlikte,  Türkiye  devletinin  barış  ve  çözümden yana  neyi,  nasıl  algıladığı  veya  algılatmak  istediğinden  ziyade,  toplumsal alanda  yakalanması  gereken  ‘kendi kendini  yöneten’,  ‘kendisi  hakkında kendisi  karar  alan’  ve  bunun  toplumsal  örgütlülüğü  ve  eylemselliği  içinde olan  demokratik  toplumu  inşa  misyonu  büyük  önem  taşımaktadır. 

Demokratik  toplum  inşasında Mezopotamya  ve  Anadolu  kadınlarının  bu  süreçte  ortaklaşmayı  hedeflemesi  önemlidir. 

Berçelan  Yaylasında  önemli  bir duruş  sergileyen  kadınlar,  tüm  acılarını  birbirine  sarılarak  güce  dönüştürdüler.  ‘Artık  bu  kan  akmayacak’  diyen  analar,  yaşamları  hakkında  karar alan,  kendini  yöneten,  özgücünü bilen  kadın  duruşunu  sergilediler. 

Bu  sürecin  devletle  yürütülen  bir 


yanı  olmakla  birlikte,  asıl  olan diğer  yanı  da,  artık  iktidar  ilişkilerini, devlet  yönetimini,  yaşam  gerekliliği olmaktan  çıkaran,  bunun  toplumdaki adı  olan  ‘egemen  erkek’  kimlikleri  doğal  yönetici  olarak  görmeyi  aşan  bir toplum  ve  kadın  duruşunun  ortaya  çıkarılmasıdır.  Evet  bu  sistem  ve  onun her  türlü  zihniyeti,  politikası  insana ve  doğal  toplumlara  ait  değildir.  Kadına,  onun  umutlarına  yabancıdır.  Bu sistem  talanadır,  yalancıdır,  yok  edicidir.  Bu  nedenle  asıl  barışın  yaratıcıları  ve  muhatapları  temelde  kadınlar ve  ezilen  toplumsal  kesimlerdir.  Bu nedenle  bu  muhatapların  kendilerini muhatap  ve  taraf  duruşuna  kavuşturmaları,  salt  barış  arayışlarının  destekleyicisi  olmaktan  çıkarmaları  büyük önem  arz  etmektedir. 

Kimse  artık  toplum  adına,  kadın adına  konuşmayacaktır.  Toplum  kendisi  adına  konuşacak,  kadın  kendisi adına  konuşacaktır.  Esas  zafer,  esas toplumsal  çözüm  bu  temelde  olacaktır.  Bunu  yakalayan  bir  toplumu, kadını,  hiçbir  efendi,  egemen  sömüremeyecektir,  yönetemeyecektir. 

Asıl  devrim  de  bu  değil  midir? 

Bu,  devletle  sağlanılması  amaçlanan  barışın  temel  garantisi  ve  iradesi olacaktır. 


Jin  Dixwazin  Bibin  Muxatabe  Çareseriye 


Di  pevajoya  pirsgireka  Kurd  te niqaş  kirin  û  hikûmet  ji  bo 'Vekirina  Kurd'  xebate  dimeşîne de  jinan  xwest  hikûmet  gaven şenber  baveje  û  jin  jî  wekî  bervedera  çareseriya  pirsgireke  bene  dîtin. 

Sazî  û  dezgehen  jinan  gaven  di  pevajoya  çareseriya  pirsgireka  Kurd  de  tene avetin  erenî  nirxandin  û  piştgirî  dan  pevajoye.  Seroka  Şaxa  KA-DER'e  ya  Enqereye îlknur  Ustun,  hevvldanen  ji  bo  çareseriya pirsgireka  Kurd  wekî  gaven  erenî  nirxand. 
Ustun,  anî  ziman  ku  gaven  niha  tene  avetin wan  bi  hevî  dike,  le  bele  di  heman  deme de  ji  ber  ku  gaven  şenber  nayen  avetin  di mejiye  wan  de  fikaran  jî  çedike.  Ustun,  diyar  kir  ku  jin  her  tim  alîgire  aştiye  ne  wiha axivî:  "Nave  Kurdan  tunebû.  Le  bele  tiştekî çiqas  be  înkar  kirin  dîsa  mafe  xwe  dixwa- 


zin  û  rojeke  derdikeve  ser  rûye  ave.  Dive  edî  ev  eş  û  şer  bi  dawî  bibe.  Dive  edî  aşitî pek  were."  Li  ser  helvvesta  muxalefete  jî Ustun  şaş  dît  û  xwest  hemû  miroven  aştîxwaz  li  hemberî  ve  helvvesta  CHP'e  û  MHP'e bertek  nîşan  bidin. 

'Muxatab,  parlamento  û  her  kese  ku gotina  wan  heyî  ye' 

Ustun,  bibîrxist  ku  ji  bo  çareseriye  dive li  her  kes  were  guhdarkirin.  Ustun,  wiha dom  kir:  "Niha  her  roj  eş  te  kişandin.  Her roj  mirov  tene  kuştin.  Oerîna  dayiken  ku zaroken  xwe  vvenda  dikin  di  erş  û  ezmanan re  derdikeve.  Dive  hemû  kese  li  ser  ve  axe dijîn  muxatab  ben  girtin."  Ustun,  anî  ziman ku  jin  her  tim  ji  bo  aştiye  diqîrin  û  ji  bo  aş¬ 


tiye  ketine  nava  hevvldane.  Ustun,  destnîşan  kir  ku  li  Tirkiyeye  jinan  sîyaseta  alternatif  meşand  û  wiha  got:  "Polîtîka  herî  bi hez  jin  dimeşînin.  Herî  zede  jinan  eş  kişandine  û  herî  zede  jinan  ji  bo  aştiye  tekoşîn  meşandine.  Ji  ber  ve  yeke  dive  jin  mînak  bene  girtin." 

'Li  gel  hâvîyâ,  fikaren  me  jî  hene' 

Seroka  Komeleya  Lekolîn  û  Legerîne  ya Uçan  Süpürge  Halîme  Guner  jî  anî  ziman ku  bi  qasî  heviye  fikar  û  tirşen  wan  jî  hene. 
Guner,  diyar  kir  ku  herî  zede  niha  xwe  nezîkî  aştiye  dibîne.  Guner,  xwest  di  çareseriya  pirsgireke  de  jin  wekî  muhatab  vverin girtin.  Guner,  axaftina  xwe  wiha  dom  kir: "Niha  hikûmet  bi  partiyen  sîyasî  û  saziyen 


sivîl  re  hevdîtinan  çedike.  Le  bele  min  dixwest  ku  hikûmet  jinan  davvetî  meclîse  bike û  li  meclîse  bi  jinan  re  hevdîtin  çeke.  Dive fikre  jinan  jî  bigire.  Her  roj  dibejin  bila  dayik  negirîn,  le  bele  dayik  muxatab  nayen girtin.  Xebatkara  Malpera  Nûçeyen  Jine  ya Uçan  Süpürge  Bilge  Taşci  jî  anî  ziman  ku hikûmet  ji  bo  kirase  xwe  û  nave  xwe  nû  bike  hevvildanek  nû  dest  pe  kiriye.  Taşçi  wiha  got:  "Tişte  ku  hikûmet  dibeje  wekî  nû be,  zede  te  nepixandin.  Jin  bi  salan  e  van daxwazan  diqîrin.  Dive  daxwaz  û  hevvldana jinan  jî  li  ber  çavan  be  girtin.  Muxatab nûnere  Kurd  û  kesen  ku  tevgera  xebaten Kurd  dane  destpekirin  in.  Kesen  ji  bo  çareseriye  xebat  meşandine  ne. 
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Tekoşîna  Aşitiye  Dive  Azadiya  Jine  jî  Vehewîne 


Çağlayan  dibeje  qedexeya  koça  mecburî-zimane zikmakî  pirsgireka  jinan  e’,  Buğra,  Tekoşîna  jine  a  xurt  ku DTP  dayî,  dive  di  pevajoya  ve bû ne  de  were  nirxandin’.  Li gorî  Ozgokce,  jinen  Kurd  zedetir  beramberî  cudatiye ten.  Yeltan  jî  di  ve  nerîne  de  ye  ku  be  ku  vvekheviyajin  û merçebibe  nikarin  bi  alîgiran  ve  bigehin  çareseriyeki. 


Jin  dixwazin  di  ‘Vebûna  Kurd’  de  bibin xwedî  gotin.  Li  aliyekî  bi  çalakiyen  ‘Ji bo  aşitî  Înîsiyatîfa  Jinan,  şahî,  nobeten aşitiye  ve  dibejin  ‘em  jî  hene.  Le  bi  salan  e li  ve  hereme  dijîn,  li  ser  vî  mijarî  dixebitin yan  jî  ne  Kurd  in  le  çareseriye  dixwazin,  me li  wan  pirsî:  Eğer  jin  daxile  pevajoye  bibin we  çi  biguhere? 

Aktîvîst  û  aktrîs  Görkem  Yeltan  di  serî  de gotina  bilevkirina  ‘dive  jin  bibin  alîgir’  red dike  û  ji  derveyî  daxwazkirina  ye  ku  dive  bibe  de,  be  ku  jin  û  mer  bi  hev  re  tebikoşin, pevajo  ber  bi  çareseriye  ve  naçe. 

Rola  DTP 

Akademîsyen  Ayşe  Buğra  jî  bal  dikşîne  li ser  xalekî  kû  herkes  li  ser  qeviziye: 

‘Partiya  Civaka  Demokratîk  (DTP)  di  mijara  tevlîbûna  jine  li  siyasete  de  ji  partiyen dîtir  behtir  rol  lîstiye.  Her  wiha  di  pevajoya vebûne  de  ve  aliye  DTP  teqez  were  bikaranîn.  Jinen  ji  ‘Rojhilat’  ji  jinen  li  aliye  Tirkiye  dî,  di  xalekî  gelek  cudatir  de  tedikoşin. 
Di  nava  siyasete  de  ne  û  hebûna  wan  he  balkeştir  e,  xurtir  e’.  ‘Vebûn  ji  bo  ku  di  jiyana me  de  bixuye,  dive  em  bibin  xwedî  gotin. 

Em  ji  Seroka  Komela  Jinan  a  Wane (VAKAD)  Zozan  Ozgokce  ya  wekî  Buğra destnîşan  kirî  yek  ji  ‘jinen  li  Rojhilat  tekoşîn dide’  dipirsin: 

‘Em  jin  her  dem  di  mijara  teorî  xistina pratîke  de  baştir  in.  Fikir  u  peşniyaren  me behtir  we  xîtabe  jiyana  me  bike.  Pevvîst  e  ji 


her  beşen  jinen  Kurd  vverin  guhdarkirin.  We daxwaz  u  peşniyaren  her  beşan  cevvaz  be. 
Bi  nave  vebûne  ku  bi  Kurdan  ve  tekildar  e, gelek  mijaren  ku  bere  qet  nedihat  axaftin, heta  qedexe  bû,  îro  kete  rojeva  vvelet,  le bele  dive  ev  vebûn  tekeve  jiyana  me  jî.’ 

Ozgokce  difikire  ku  di  civaka  Kurdan  de jin  li  gorî  zilamen  Kurd  behtir  beramberî  cudakariyen  piralî  ten. 

‘Jinen  Kurd  ji  encamen  şere  ku  30  salî domkir,  bi  avvayekî  rasterast  bibandor  bûn. 
Jiber  înkarkirina  Kurdan,  ji  nasnameyen xwe,  ziman  û  çanden  xwe  biyanî  ketin  û tene  man’. 

Zayendîtiya  texrîbata  şer  jî  heye 

Nivîskare  pirtûka  ‘Analar,  Yoldaşlar,  Tanrıçalar/Kürt  Hareketinde  Kadınlar  ve  Kadın Kimliğinin  Oluşması’  (Dayik,  Reheval  û  Xwedavendan/  Di  Tevgera  Kurd  de  Jin  û  Çebûna Nasnamemeya  Jinan)  Handan  Çağlayan  dibeje:  ‘Kengî  ku  pevvîstîya  nîşandana  delîla bi  biratiya  Tirk  û  Kurdan  were  dîtin,  ye  ku  ewil  te  bîre  Çanakkale  dibe.  “Em  li  Çanakkale bi  hev  re  şer  kir”.  Dive  ji  bo  biratî  û  aşitîye referansen  me  yen  ji  ‘biratiya  şer’  baştir hebin’. 

‘Biratiya  her  du  civake,  giredana  bi  hev re  şerkirine,  encama  sevvirina  gelek  nertî ye.  Ne  tene  Tirk  û  Kurdan  (rebaza  binavkirinekî  bi  vî  avvayî  jî  gelek  bi  problem  e)  ji  bo di  nava  biratî  û  aşitiye  de  bi  hev  re  jiyîna  me ya  her  kese  ku  li  ser  van  xakan  dijîn,  referan¬ 


sen  me  yen  baştir  hene  jixwe.  Ye  girîng  ji  ku te  le  nerîn,  li  çi  te  nerîn  yan  jî  bi  kîjan  çavî  te meyzandin  e.  Ji  ve  aliye  ve  weke  kirder tevlîbûna  jinan  li  vî  pevajoye  gelek  girîng  e. 
Ji  ber  ku  ji  bo  aşitiye  delîleke  weke  li  Çanakkale  bi  hev  re  şerkirine  nagerin.  Ew  ne  bi cerba  jiyana  wan  re  eleqeder  e.  îro  bûyeren ‘netevv’,  ‘devvlet’,  vvelat’  ku  îro  di  gelek  çavkaniyen  pevçûnan  de  cih  digrin  û  îdeolojiyen  ku  xwe  disperin  wan,  dibe  ku  ji  bo  zilam  tiştekî  îfade  bike  le  li  gorî  jinan  îfade  neke.  Jixwe  jiber  ve  sedeme  ye  ku  li  Îsraîle,  li Britanya  û  Balkanan  zilam  bi  nave  ax  yan  jî devvlet  bi  hesan  destek  didin  polîtîkayen netevvperest  û  kanalîzeye  şer  ten  kirin,  le  jin bi  hev  re  piren  aşitiye  ava  kirin. 

Tişte  ku  çareserî  je  re  te  gotin,  eğer 

avetina  ‘miroven  aqilmend’  ber 

hev  be... 

Çağlayan  a  ku  dibeje,  ‘Tişte  ku  îro  çareserî  je  re  te  gotin,  ji  vvedetira  bazariya  li  ser benden  li  bin  hev  hatine  rezkirin  û  ber  hev avetina  Serokkomar,  Serokvvezîr,  Lijneya Parastina  Netevvî,  Seroken  Partiyan,  nivîskaren  goşe  yan  jî  ‘miroven  aqilmend’,  heza hevdu  pîvandin,  taktîk  û  manevvra  be,  pewîstî  bi  cerben  jinan  heye’  û  pe  de  diçe: ‘Wekî  din  di  heman  deme  de  bi  zayendîtiye 


re  li  gel  hev  bûyina  tekiliyen  hemû  cureyen serdestiye,  re  vekir  ku  jin  ji  mer  behtir  ji  vî şerî  bibandor  bin.  Bi  bilevkirinekî  din  zayendîtiya  texrîbaten  şer  jî  heye’. 

Çağlayan  got,  qedexeyen  ziman  di  bingeh  de  pirsgireka  jinan  e,  zilam  bi  avvayekî Tirkî  fer  dibin,  di  serî  de  ji  ber  ji  zimane  dayik  betir  ziman  nezanîn  û  venerina  pederşahiye  û  jiber  gelek  sedeman  koça  ji  neçariye hişt  ku  jin  cevvaztir  û  behtir  je  bibandor  bin: 

‘Karaktera  nerî  a  mîlîtarîzm,  netevvperestiye,  çavva  çand  û  şîdeta  nertî  mezin  kir  û kire  xwezayî,  em  ji  kuştinen  jine  en  ku  her roj  te  jiyîn  gelek  baş  dizanin.  Direjkirina  mînakan  gengaz  e  le  ne  hevvce  ye.  Di  pevajoya derxistina  rûxandin  û  telafiya  rûxandinan  de bi  mîsoger  dive  cerben  jinan  en  cevvaz  vvere derxistin,  vvere  xuyandin  û  di  ji  nû  ve  avakirine  de  perspektîfa  vvekheviya  zayendiye daxil  bike.  Ji  ‘biratiya  şer  (zilam)’  ku  Çanakkale  bidest  xistiye  vvedetir,  pevvîst  e asoyekî  vvere  peşxistin. 

Çağlayan  di  davviye  de  vviha  dibeje: ‘Tekoşîna  aşitiye  di  heman  deme  de  li  dijî pederşahiye,  netevvperestiye,  mîlîtarîzme  û her  vviha  li  dijî  şîdet  û  serdestiya  bi  her  avvayî  polîtîkayen  şenber  peş  bixe.  VVeke  kirder tevlîbûna  jinan  li  ve  pevajoye  ji  ber  ve  yeke jî  pevvîst  e. 
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Çakin  Recmkirina  Jine 
Derveyt  Exlaqe  îslame  ye 


ı  j  a  r  a recine di  salen  dawî  de tim  û  tim  te  niqaşkirin,  rexistinen  jinan  jî ji  bo  rawestandin  an jî  ji  holerakirine,  ve mijare  tim  dikin  rojeve.  Me  jî,  recm  bi  meleye  mizgefta  Şex 
Saîd  a  li  Parîse,  Şevket  Çakir  re  guftugo kir. 

•  Di  salen  dawî de  yek  ji  mijaren herî  zede  hatin niqaşkirin  jî  recm bû.  Di  ve  derbare de  nerînen  cüda hene.  Tevî niqaşan  nerînen cüda  jî  derdikevin hole.  Çiye  recm? 

Di  bin  kîjan  şert  û mercan  de  pek te?  Cihe  we  di  îslame  de  çiye? 


•  Eğer  Ouran  bingeha  îslame  be,  we deme  ya  herî  rast  dive  mirov  li  gorî 


Recm,  gotineke  Erebî  ye,  te  vvateya  kuştina  bi  kevir  avetine.  Di  îslame  de  jin  û  zilamen  ku  zevvicî  yen  zînaye  dikin,  bi  vî  rengî ten  cezakirin.  Jin  an  jî  zilamen  zevvicî  yen  zînakirî  eğer  ji  jina  xwe,  inere  xwe  dûr  bin  nayen  recmkirin,  ew  bi  cezaye  lexistina  100  şi- van  ten  cezakirin.  Yek  ji  kese  yan  jî  kesa  zînakirî  eğer  nezevvicî  be,  bi  cezaye  100  şiv  te cezakirin  û  kese  yan  jî  kesa  zevvicî  jî  bi  recme  te  cezakirin.  Di  îslame  de,  ji  bo  pekanîna van  cezayan  cûdahiye  nakin  navbera  jin  û mer.  Ji  bo  herduyan  jî  heman  ceza  derbasdar  e.  Di  dema  tekiliya  cinsî  de,  mirov  bi  tevahiya  İaşe  xwe,  di  nava  liv  û  tevgere  de  ye, levvmajî  di  pekanîna  recme  de  ango  kuştina bi  kevir,  cezakirina  kef  û  xwesteka  cinsî  ye. 
Bi  avetina  keviran,  dixwazin  eşe  bi  vvan  kesan  bidin  kişandin. 

•  Di  ayeten  Ourane  de,  behsa  cezaye recme  te  kirin  gelo? 

Cezaye  recme  ti  ayeteke  Ourane  de  tineye.  Le  di  hedîseyan  de  behsa  cezaye  recme te  kirin.  Levvma  jî  di  îslamiyete  de  te  bikaranîn. 

•  Eğer  di  Ourane  de  behsa  recme nehatibe  kirin,  mirov  dikare  bibeje “pekanîna  vve  ferz  nîne”? 

Çarçoveya  qaîdeyen  Îslamî,  tene  bi  Ourane  nehatiye  sînordarkirin.  Oaîdeyen  Îslamî, bi  ayet  û  hedîseyen  Ourane  ve  hatiye  danîn. 
Dema  Misilmanek  bixwaze  derbare  mijareke de  agahiyeke  hîn  bibe,  peşiye  li  Ourane  meze  dike.  Eğer  derbare  we  mijare  de  di  Ourane  de  tiştekî  nebîne,  we  deme  li  hedîseyan meze  dike,  eğer  di  wir  de  jî  behs  neye  kirin, vve  deme  xwe  tasvîr  dike.  Ango  kes  li  gorî bavveriya  xwe  rave  dike  û  dide  jiyandin.  Çiqasî  ayeten  Ourane  de  behsa  recme  neye  kirin  jî,  ji  ber  ku  di  hadîseyan  de  derbas  dibe, di  îslame  de  jî  te  kirin. 


Ourane  tevbigere,  ne  wisa? 

Hemû  pîvan  û  qaîdeyen  Îslamî  di  Ourane de  cih  nagirin.  Mînak;  nimejkirin  jî  di  Ourane de  cih  nagire,  le  yek  ji  şerten  îslame  ye.  Li gorî  îslame,  înkarkirina  yek  ji  mijaren  di  Ourane  de  cih  digirin,  te  vvateya  derketina  ji dîn.  Le  bele  dema  mirov  hadîseyeke  înkar bike  gunehkar  dibe  û  dibe  munafiq. 

Recm,  di  dema  Hz.  Mihemed  de  pek  hatiye.  Le  evv  kesan  li  xwe  mikur  hatine  ku  vvan zina  kiriye.  Hz.  Mihemed  ji  bo  evv  neyen recmkirin,  zede  di  ser  mijare  de  neçûye,  le  ji ber  ku  evv  kes  li  xwe  mikur  hatine  û  ve  yeke de  jîîsrar  kirine,  hatine  recmkirin.  Di  mijara recme  de  delîl  gelek  girîng  in.  Evv  jî  ne  pekan e. 

Rojeke  4  kes  ten  cem  Hz.  Mihemmed, derbare  mijara  zînaye  de  gilî  dikin.  Hz.  Mihemed  yeko  yeko  ji  vvan  dipirse  ‘dema  vvan zîna  dikir  te  dît?  ’  Ji  vvan  se  kes  sond  dixwin ku  evv  bûne  şahide  we  zînaye,  le  kese çaremîn  dibeje;  ’Ya  Mihemed  herdu  jî  tazîbûn  û  derketibûn  ser  hev,  le  min  nedît  ku  zîna  kirin  an  na.  ’  Yek  ji  şahidan  negot  min  dîtiye,  levvma  jî  Hz.  Mihemmed  recm  neda kirin.  Levvma  jî,  di  recme  de  delîl  gelek  girîng  in. 

•  Li  gorî  hin  lekolînan  pekanîna  recme 

ji  Tevvrate  derbasî  îslame  bûye.  Di  ve 

mijare  de  hûn  çi  difikirin? 

Ez  nizanim  ka  recm  ji  Tevvrate  hatiye  yan na,  le  dibe  ku  rast  be.  Ji  ber  ku  îslam  civandina  hemû  dînan  e. 

•  Di  navbera  recmkirina  jin  û  mer  de 

ti  cûdahî  heye  yan  na? 

Li  gorî  pîvanen  Îslamî,  jina  zînakirî  jî, mere  zînakirî  jî  bi  heman  rengî  ten  cezakirin. 

•  Hûn  dibejin  li  gorî  îslame  ti  cûdahî 


nine,  le  heri  zede  jin  ten  recmkirin. 
Çima? 

Tene  jin  recmkirin  derveyî  exlaqe  îslame ye.  Ji  xwe  di  şert  û  mercen  îroyîn  de,  gelek pekanîn  ne  li  gorî  îslame  ne.  Ji  ber  ku  di nava  civake  de  cihe  jine  zede  nîne,  levvma  jî herî  zede  jin  te  recmkirin  bi  nerîna  min.  Dîsa herî  zede  nerînen  çewt  en  civakî  li  dijî  jine ne,  levvma  jî  di  ve  mijare  de  zû  tesîr  li  civake te  kirin. 

•  Bi  nerîna  vve  çima  recm  li  tevahiya vvelaten  Îslamî  te  kirin?  Sedema  ve  yeke çiye? 

Di  roja  me  ya  îroyîn  de  li  vvelaten  le  rejîma  Îslamî  te  bikaranîn,  tevahiya  qaîdeyen Îslamî  nayen  bikaranîn.  Gelek  maf  nayen  bikaranîn.  Pekanîna  recme  jî  herî  zede  li  dijî aliyen  xizan  te  kirin. 

•  îran  yek  ji  vvelaten  ku  le  herî  zede  recm te  kirin  e  ango  bi  vî  rengî  te  rojeve. 

Bi  nerîna  vve  li  îrane  tevahiya  qaîdeyen Îslamî  ten  bikaranîn? 

Di  nava  vvelaten  Misilman  de,  îran  weke peşenge  rejîma  îslame  ye.  Le  ez  nikarim bibejim  ku  hemû  qaîdeyen  Îslamî  li  îrane pek  ten.  Gelek  mafen  dive  di  îslame  de  bene bikaranîn  ten  binpekirin.  Dîsa  di  mijara cezaî  mueyyîdeyan  de  jî  rewş  wisa  ye.  Li îrane  recm  yek  ji  cezaî  mueyyideyen  herî zede  te  bikaranîne.  Bi  nerîna  min,  ji  bo çaven  gel  bitirsîne  û  ji  cîhane  re  jî  îspat  bike ku  evv  vvelatekî  Îslamî  ye,  recm  dike.  Le  li  ti cih  û  vvelatekî  ku  pîvanen  Îslamî  le  pek  naye, dive  recm  jî  neye  kirin.  îslam  kombûna  pîva- na  ye  û  eğer  hemû  pîvan  pek  vverin,  vve deme  dikare  recm  jî  pek  were.  Di  roja  me  ya îroyîn  de,  ti  vvelatekî  Îslamî  tine  ku  le  tevahiya  pîvanen  Îslamî  vverin  bikaranîn. 

•  Li  îrane  yek  jî  ‘Sîkke’  heye,  ango  ji  bo bi  jineke  re  saeteke,  rojeke  an  jî  hefteyeke 


Tene  jin  recmkirin derveyî  exlaqe  îslame ye.  Ji  xwe  di  şert  û mercen  îroyîn  de,  gelek pekanîn  ne  li  gorî îslame  ne.  Ji  ber  ku  di nava  civake  de  cihe  jine zede  nîne,  levvmajî  herî zede  jin  te  recmkirin  bi nerîna  min.  Dîsa  herî zede  nerînen  çevvt  en civakî  li  dijî  jine  ne, levvmajî  di  ve  mijare  de zû  tesîr  li  civake  te kirin. 

bimînin,  evv  jina  te  mahrkirin.  Bi  kurtasî,  li gorî  meşrûbûna  Îslamî  fûhûş  te  kirin.  Wisa te  şîrovekirin.  Li  gorî  Îslamî  ev  ne  nakok  e? 

Zevvaca  demî  an  jî  demkin,  di  dema  Hz. 
Mihemmed  de  du  caran  hatiye  bikaranîn.  Le bele,  pişt  re  heram  hatiye  hesibandin.  Evv  jî di  dema  şer  de  pek  hatiye.  Ji  bo  nikaha demî  pek  vvere,  dive  jin  nezevvicî  be,  dive 
hefteyekî  bi  we  re  be  mayîn  û  4  meh  û  10 
rojan  li  bende  be  mayîn  ka  ducane  yan  na. 
Jin  ducan  be,  eğer  zilam  telaqe  xwe  baveje jî,  dive  li  zaroka  xwe  meze  bike.  Piştî  du pekanînan,  Hz.  Mihemmed  nikaha  demî heram  kiriye.  Le  îrane  ev  yeka  vveke  zagon girtiye  û  pek  tîne. 

•  Recm  li  Kurdistane  jî  te  kirin? 

Na.  Li  Kurdistane  recm  naye  kirin.  Le Rojhilat  û  Başûre  Kurdistane  pekanînen  çavkaniya  xwe  ji  recme  girtine  pek  hatine.  Li Başûre  Kurdistane  hejmarajinen  di  encama biryara  malbate  de  hatine  kuştin,  gelek zedeye.  Li  gorî  îslame,  kuştin  û  kuştina  bi biryara  malbate  heram  e.  Ji  bo  ve,  mafe jineke  jî  tineye.  Dikarin  jin  û  zilamekî  bi  hev bidin  berdan,  dikarin  vvan  ji  hev  qut  bikin,  le nikarin  vvan  bikujin. 

•  Di  mijara  recme  de  hûn  çi  difikirin? 

Bi  nerîna  vve  dive  recm  be  rakirin? 

Di  pîvanen  Îslamî  de,  bi  kuştine  cezakirin  tineye.  Recm  cezayekî  îstîsnayiye.  Şert û  mercen  civakî  yen  dema  destpeka  îslame de  cûdane.  Di  dema  Hz.  Mihemmed  de,  di pekanînen  recme  de  jî,  bûyeren  recme  yen bi  gilîkirin  û  şahidan  hatine  îspatkirin  û pekhatine  tinene.  Heta  kesen  li  xwe  mikur hatine  jî  paş  de  şandine.  Ev  ceza  tene  li  dijî kesen  li  xwe  mikur  hatine  û  di  ve  de  İsrar kirine  pek  hatiye.  Ez  vveke  kes  li  dijî  kuştine me.  Bi  taybetî,  kesen  herî  zede  di  ve  mijare de  dibin  maxdûr  jinin.  Di  nava  civaka  me  de îslam  baş  naye  femkirin.  Levvma  jî,  zext  û zora  li  jinan  te  kirin  li  ser  nave  îslame  te kirin.  Zilamekî  ku  xwe  azad  nînbe,  nikare tiştekî  bide  jine.  Bendevvariya  ve  yeke  ne rast  e. 
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Kefa  Spartî  Çalakiya  Zayendî  înkara  Evîne  ye 


Pevvîstî  heye  ku  pediviya zayendîtî  ji  nez  ve  were raçavkirin.  Ve  pediviya  ku xwe  gelek  bi  arzûmend  û tundî  dide  hesandin, fonksiyonekî  weke  domandina  jiyane  bilev  dike.  Siftiya  di  avabûna zayendiye  a  enerjiye,  dîsa  giredana ve  bi  jîndarbûne  ve  dide  fikrandin. 
Le  bele  dive  mirov  nefikre  zayendîtî,  pekerekî  tene  ya  jiyane  a  domder  e.  Belkî  jî  kirûya  meşandina herî  jiyana  hov,  rebaza  zayendî  ye. 
Li  ser  bingeha  çendahî  domandina jiyane  ye.  Celebî  û  peresan,  re  ji şevveyen  devvlementir  bûyî  vedike. 
VVekî  din  yekbûna  cinsî  tene,  dildarî  û  ajoya  jiyane  bixwe  re  hilnag- re,  tirsa  jiyane,  ya  rastir  mirin  bixwe  bixwe  re  li  xwe  dike.  Her  pevgihana  cinsî  pişkî  mirin  e.  Hin  lavvir piştî  cot  dibin,  ji  nîşka  ve  dimirin. 
VVe  deme  pir  giredayîbûna  bi  zayendîtiye  re,  revvşa  jiyane  ya  herî hov  û  pekanîna  mirine  jî  tîne  bîre. 
Tene  mehkûmî  zayendîtiye  bûyin, hilbijerka  mirine  xurt  dike.  Zayendîtî  çiqas  veguhere  hesten  evîn û  xweşikiye  û  were  jiyîn,  ewqas xwe  nezîke  bemirinîye  dike.  Bemiriniya  di  berhemen  huneran  de, encama  ve  tegihane  ye.  em  dikarin zedebûna  cinsî  weke  rebazekî  parastine  jî  şîrove  bikin.  Tu  çiqas  zede  bibî,  ewqas  dikarî  xwe  weke  ku tu  heyî,  bidomî  û  xwe  biparezî  hîs bikî.  Zayendîtî  û  zedebûna  di  civaka  mirov  de  eme  ji  nezîktir  ve nîqaş  bikin. 

Coşiya  di  çalakiya  cinsî  de  ku di  vvesfa  dubarekirina  jiyane  de  garantiya  domandine  dide,  weke 
‘evîn’  nirxandin  çevvtiyeke  mezin e.  Berevajî  coşiya  spartî  çalakiya cinsî,  înkara  evîne  ye.  Modernîteya kapîtalîst,  zayendîtiye  weke  kanser zede  dike  û  di  bin  nave  evîne  de  ci¬ 


vake  dikuje.  Evîna  rast,  heyecana mezin  ji  zimane  çebûna  gerdûne ye.  Peyva  Mevvlana  ye  ‘di  aleme  de her  çi  hebe,  evîn  e,  ye  mayî  jî  jixwe ye’,  dibe  ku  bibe  şîroveyeke  evîne ya  rast.  Bihartina  coşiya  zayendî, bi  peşketina  asta  azadiya  ku  di  exlaqa  mirov  de  ye  ve  giredayî  ye. 
Şehvveta  cinsî,  bi  vvindakirina  aza- diye  ve,  bi  tevgerina  madî  ve  giredayî  ye.  Ye  herî  rast  ev  e  ku  mirov evîne  tene  ne  di  navbera  jin  û zilam  de,  ahenga  çebûna  di  navbera  hemanen  gerdûn  hemû  de  gire bide. 

Peşketina  hîs  û  heste  bi  sere xwe  mucîzeyek  e.  Mînak,  dive  em dîtine  çawa  şîrove  bikin?  Mîsoger e  ku  hemanekî  herî  peşketî  ya  zindîtiye  ye.  Mirov  nikare  be  ronî  bibî- ne.  Dîtin  ramanek  e.  Di  serî  de  zayendîtiye,  hemû  taybetmendiyen zindîtiye  weke  şevveyeke  ramane dîtin  girîng  e.  Zindîtî  bixwe  di  wateyeke  de  qebîliyeta  ferbûne  ye.  Di ve  vvateye  de  gotina  Descartes  ya ‘ez  difikirim,  naxwe  ez  heme.  Eğer em  he  jî  gelemperî  bikin,  çerxa  di nava  reziken  gerdûne  de  jî  dikarin weke  ferbûn  şîrove  bikin.  Rezikan ferbûne  tînin  bîre.  Le  bele  ferbûna spartî  çavan,  peşketinekî  muhteşem  e.  Ev  peyv  te  fehmkirin,  ‘Xu- da  ji  bo  xwe  raçav  bike  gerdûne afirand’. 

Ji  bo  ku  Hegel  tekeve  ferqe xwe,  peşdaraza  wî  ya  madeyîbûna ‘Geist’  jî  bi  dîtine  ve  giredayî  ye. 
Belkî  jî  dîtin,  hatin  dîtin,  yek  ji  arınanca  çebûne  ya  bingehîn  in. 
Hesten  tehm  û  eşe  jî  di  zindîtiya  lawiran  de  xwe  dide  xuyakirin.  Her du  hîs  jî  ferqa  jiyane  bi  bîr  tîne. 
Çiqas  zewq  je  be  girtin,  jiyan  ewqas  te  ferqkirin,  te  pejirandin. 
Çiqas  eş  were  kişandin,  dîsa  jiyan ewqas  te  ferqkirin  û  ve  çare  naye 


pejirandin  û  naye domandin.  Her du  jî  dibistanen ferbûne  ne.  Nirxa zewq  û  eşe  ya ferkirîne  bilind  e. 

Zewq  gelek  fer dike,  le  bele  re  ji şetiya  bi  her  awayî  ya  ji  bo  ve  jî  vedike.  Eş  dîsa  gelek  fer  dike.  Her wiha  re  ji  spasiya xurt  ya  nirxa  jiyane  vedike.  Dawi- ya  zewqe  gelek nezî  eşe  ye,  şensa  jiyana  eşe  bilind  e  ku  di  dawi- ye  de  bi  zewq  be. 

Cudatiya  di  navbera  jiyanan  de bi  ferbûnen  mîna baştir  dîtin,  je behtir  zewq  girtin  û  eş  kişandin datînin  hole. 

Tekiliya  di navbera  mirin  û jiyan  gelek  di karaktera  metafîzîk  de  ye,  ji  bo  ve nezîkatiyeke  rastir  e  ku  ve  yeke  di  civaka  mirov  de binirxînin. 

Di  behsa  lavviran  de  babetekî girîng  ku  dive  mirov  pe  re  tekildar be,  meseleya  bi  goşt  xwedîbûn  e. 
Cihana  lavviran  hemû  dema  bi  giyayan  xwedî  bibin,  dikarin  jiyanen xwe  pek  bînin.  Ne  mecbûr  in  ku goşt  bixwin.  Le  bele  komiken goştxwer  en  belavbûyî  hene.  Dive em  wana  çawa  rave  bikin?  Di  vir de  tehdîda  zayîna  zede  a  li  ser jiyane  dibe  ku  bibe  hemaneke çareserker.  Çebûna  cinsî,  ji  bo 


jiyan  tekeve  bin  garantiye  reyek  e, le  lapeya  ve  dibe  ku  derfeten  jiyana  cur  be  cur  tüne  bike.  Mînak, lezayiya  mişkan  a  zedebûne  dibe ku  giyayan  tüne  bike.  Lavviren weke  mih,  pez,  dewar  jî  dibe  ku lavviran  jî,  giyayan  jî  tüne  bikin. 
VVekî  din  di  cîhana  çûkan  de  jî zedebûna  be  hevseng  heye.  Di  ve revvşe  de  ji  devvre  ketina  mar,  şer û  baz,  ne  tene  bi  armanca  tunekirine  ye,  ji  aliye  domandina  cîhana lavviran  ve  weke  neçariyeke  derdikeve  hole.  Di  xwezaye  de  kar- 


beşiyeke  vvisa  vveke  be  dadî  dîtin, bifikare  ye.  le  bele  di  vir  de  hevsengeke  zirav  heye.  Eğer  ev  hevseng  were  derbaskirin  û  mar,  şer û  baz  hole  tije  bike,  ji  şûnde  gelek kem  lavviren  zindî  dimînin.  Xwe rekûpekkirina  sîstemen  xwezayî tiştekî  gelek  erjeng  e. 

Eğer  em  ji  nû  ve  vegerin  li  tekiliya  di  navbera  alema  biyolojîk  û mijara  lekolîna  mirov  a  bingehîn; hemû  pekhatinen  di  ve  aleme  de wekî  di  ‘mirov’  de  hatiye  kurtebir- kirin.  Hemû  taybetmendiyen  jiyane ku  em  di  alema  giya  û  lavviran  de dinasin,  di  mirov  de  raçav  kirin mimkûn  e.  Di  vvateyekî  de  mirov, hem  armanca  peşketina  giya  û lavviran  e,  hem  jî  mîrasdare  ve  ye. 
zindiyeke  dereheza  mirov,  le  mirov dikare  vveke  ravvej  bifikire.  Jixwe heza  hunera  fikrîna  mezin  a  ku  di mejiya  mirov  de,  belkî  jî  çebûnekî nû  nehevvce  dike.  Ferbûn  ku  taybetmendiya  zindiyan  a  bingehîn  e, peşketina  mejiyî  ya  vveke  hunera fikrandine  zîrvveyî  ye.  Xwe  nasîna gerdûne  di  mirov  de  pek  te.  Belkî jî  ayeta  ku  di  Pirtûka  Pîroz  de  derbas  dibe  ‘ji  bo  ez  vverim  nasîn  min mirov  afirand’.  Beguman  mirov, daneheva  zindîtiya  lavvir  û  giyayan e,  vajiya  ve  ne  rast  e.  Yanî  tu  hemû giya  û  lavviran  kom  bikî  jî  mirovekî nake.  Di  vir  de  pevvîstî  derdikeve hole  ku  mirov  vveke  alemekî  cüda bidest  bigrin.  Qesta  me  ne  tegîha- na  gerdûnekî  ‘navenda  ve  mirov  e’. 
Ez  ji  qala  panteizme  jî  (yekbûna xweza  û  xwedaye)  nakim.  VVeke cinsekî  li  gorî  xwe  pevvîstiya  daxuyandina  cudabûna  mirov  pe dihesim.  Girîng  e  ku  mirov  vveke alemekî  cüda  vvere  bidestgirtin. 

Rebere  KCK 
Abdullah  Ocalan 


Dil  û  Mejiya  Jine  Cewhera  Civaka  Aştiyane  ye 


Bi  pevajoya  beçalakbûne  a  ku Tevgera  Azadiya  Kurd  ji  13  Avrele  û  vir  ve  vveke  yek  alî  da destpekirin,  hişt  ku  gelek  beşen  civake  tekevin  nava  legera  nîqaş  û  çareseriye.  Ji  ’93  û  vir  ve,  ji  aliye  Serokatiya  Gele  Kurd  Ocalan  û  Tevgera  Azadiya  Jine  ve  ji  bo  li  ser  bingeha  demokratik  çareserkirina  pirsgireka Kurd  û  ji  bo  peşketina  demokratîkkirina  Tirkiye  gelek  caran  agirbest  hate  îlankirin.  Le  ev  yek  çi  ji  aliye  Devvleta  Tirk  û  hikûmeten  vve,  çi  jî  ji  aliye rayagiştiya  Tirkiye  be,  evv  gaven  ku hatîn  avetin,  vveke  levvazî  hatiye  şîrovekirin,  her  vviha  berdela  vvan  gavan erenî  nebûye,  ji  aliye  devvlete  ve  bi operasyonen  li  ser  gel  û  gerîla  hatiye sabotekirin.  Zîhniyeta  ku  li  bin  ve nezîkatiya  beçare  de  radize,  înkar  û neqebûlkirina  hebûna  gele  Kurd  e. 

Polîtîkaya  devvlet  û  hikûmeten 
Tirk  yen  fermî  li  hember  gele  Kurd,  ji komare  û  vir  ve  xw e  ragirtiye  înkar  û neqebûlkirine.  Jiber  ve  sedeme sedema  heyîna  gele  Kurd  û  tekoşîna nasname  a  ku  mafe  vve  ya  jiyanî  ye, her  vviha  tekoşîna  vve  ya  azadî  û demokrasiye,  ji  aliye  devvlet  ve  bi  gotinen  faşîst  yen  mîna  ‘vatan-millet-Sakarya’  ve  hate  xwestin  vvere terorîzekirin.  Wan  hezan  polîtîkayen xwe  yen  înkar  û  tüne  hesibandine,  bi 


riyen  medya,  pervverde  û  hvvd.  ve dijî  Kurdîtiye  û  faşîzme  pompa  kirin û  hevvl  da  ku  li  gorî  daxwazen  xw e bireve  bibe.  Di  bin  nave  seferberiya tekoşîna  li  dijî  teröre  de  bi  hezaran vvindayînen  can  û  bi  mîlyonan  dolar leçûnen  aborî,  bekarî  û  birçîhiştine, beşekî  girîng  ye  civake,  ji  jiyana  xwe ya  rojane  domandine  vvedetir,  xistin vvarekî  vvekî  ku  çaven  ve  qet  tiştekî  jî nabîne,  guhen  vvî  nabihîsin  û zimane  vvî  venagere.  Hezen  ku civake  levvaz  dixin  û  vîna  vve  dişkî- nin,  bi  pevçûnen  li  ser  ve  yeke  re vekirine  ve  bi  xwîne  mezin  dibin, mîna  ahtepotekî  xwest  her  hücre  û her  deme  jiyana  civake  kontrol  bike û  texe  bin  venerîna  xw e.  Partiyen CHP,  MHP  û  hvvd  ku  xwe  bi  şer  û xwîne  xwedî  dikin,  li  hember nîqaşen  naveroka  ve  pirsgireka 
Kurd,  herkesî  bi  jibere  ‘xiyanet  li vvelat’  tavvanbar  dike,  bi  fîşkirine şûn  de  neman. 

Kaos,  şer  û  xwîn,  qûta  vvan hezan  a  bingehîn  e.  Tirsa  vvan  ji  aşitî û  biratiye,  jiber  xwezaye  vvan  e. 
Taritî,  atmosfera  vvan  hezan  e  ku  te de  mezin  û  devvlemend  dibin;  ronîjî te  vvateya  helan  û  tunebûna  vvan. 
Telaş  û  hersen  vvan  di  ve  vvateye  de te  fehmkirin.  Le  gaven  beçalakbûne ku  ji  aliye  tevgera  azadiya  Kurd  ve 


hatî  avetin,  he  ji  aliye  devvlet  û  hikûmete  ve  bi  gavekî  pratîk  bersiva  xwe nedîtibe  jî,  di  vvateya  afirandina  şert û  merc  de  peşketina  pevajoya  nîqaş û  dîtina  hev  girtine,  mirov  dikare vveke  pevajoyekî  erenî  binirxîne. 
Rastiyekî  ku  bi  salan  bi  înkar  û neqebûlkirine  hatiye  destgirtin,  le îro  eşkere  hatiye  qebûlkirin  û  ketine legera  çareseriye,  ev  yek  helbet  ji encamekî  tekoşîna  gele  Kurd  ya  sih salî  ye. 

Bi  nave  vebûna  Kurd,  gelek beşen  civakî  ve  hev  dîtina  hikûmeta AKP  û  hevvldana  vvî  ya  li  ser  ve  bingehî,  beguman  qebûlkirina  pirsgireke  ye  û  her  çiqas  bi  nîv-devkî  jî be  bilevkirina  ve  mijare,  te  vvateya xirabûna  jibere.  Le  dema  ve  yeke dike  jî,  nezîkatiya  ve  ya  esas  ji  çareserî  behtir,  şikandina  bandora rojeven  nîqaşen  ku  Serokatiya  Gele Kurd  di  meha  Tebaxe  de  vve  nexşereye  eşkere  bike  ye.  Dixwazin  peşengtî  û  înîsiyatîfa  rojeva  siyasî  bi dest  bigrin,  li  peşberî  nexşereya  Serokatiya  Gele  Kurd  ya  çareseriye, vveke  devvlet  ve  pevajoye  bixwe  bireve  bibin  û  çerçoveya  ve  diyar  bikin. 
Evv  rastî  ji  aliye  herkesî  ve  gelek  zelal hat  dîtin  ku,  legera  çareseriyekî  ku PKK  û  serokatiya  vve  muxatap  neye girtin  yan  jî  çareseriyekî  spartî  tune- 


kirinavvan  hezan  vvejîndarnebe. 
Jiber  ve  yeke  gelek  beşen  civake ve  rastiye  gelek  aşkera  tînin  ziman. 
Li  gel  van  gavan,  bi  taybetî  hin  beşan vveke  gava  yekem  ferz  dikin  ku hezen  gerîla  vvere  kişîn  dervey  sînor. 
Li  gel  ve  bi  hin  hezan  re  bi  dizî,  sergirtî  li  ser  tasfiyekirina  PKK  e  hevdîtin  pek  tînin  û  li  ser  ve  bingehî legerînen  dîplomatîk  bi  nîqaşen çareseriye  re  paralel  dimeşe.  Ji  aliye çareseriya  pirsgireka  Kurd  û  peşketina  demokrasiya  Tirkiye  ve,  ve  fersenda  ku  di  nirxa  zer  de  ye  dive neexin  desten  kulmekî  rantgeren şer.  Ji  bo  ve  yeke  her  kesen  ku  alîgiren  demokrasî,  azadî  û  biratiye  ne, aktîf  rol  bilîzin.  Li  ser  vî  bingehî  hev himbezkirina  dayiken  şehîd  en  Kurd û  Tirk  a  li  Annede  û  dîsa  li  Berçela hevdîtina  jinen  ji  gelek  beşen  civake, beguman  keviren  bingehîn  in  ku diçe  ber  bi  aşitî  û  biratiye. 

Pevajo,  qasî  ku  ji  însafa  çareseriya  zîhniyeta  devvlete  naye  hiştin girîng  e  û  vvesfekî  demokratîk  hildig- re.  Heya  ve  xale  hatina  pirsgireke  hilberîna  zîhniyeta  devvlete  be,  rojevîkirina  çareseriya  ve,  bi  tekoşîna  ku te  revebirin  û  berxwedana  beşen demokratîk  ve  giredayî  ye.  Her  vviha di  ve  xale  de  mirov  çareserî  bispere alîgir,  hem  rast  nîqaşkirina  pirs¬ 


gireke  bixwe  re  tîne,  hem  jî  zîhniyeta devvlete  a  zordest  derbas  dike.  Bi zanebûna  ve  ve  dive  herkes  berpirsyarî  hilgire,  neji  bo  nezîkatiyen  bejekar,  ji  bo  nezîkatiyen  kirdar  devvlete ji  binî  bidehfîne  û  li  ser  bingeha çareseriye  nexşereya  Birez  Abdullah Ocalan  destek  bike.  Bi  taybetî  xwedî derketinajinan  li  pevajoye,  bi  avvayekî  peşengtî  kirina  vve  girîng  e.  Jiber ku  jin  kirdera  civaka  aşitiye,  mexdûra  hola  şer  û  eşkeşa  ve  ye.  Pevajo,  li ser  bingeha  şevvedayina  dil  û  mejiya jine  li  benda  peşketine  ye,  ve  yeke pevvîst  dike.  Dil  û  mejiya  jine  ji  derveyî  hemû  nezîkatiyen  ewiqandinan, kişandina  hundire  sînoren  xwe  û rantger,  xwedî  dînamîk  û  bandoriyekî  ku  pevvîstî  û  cevvhera  ve  derxîne hole.  Di  ve  vvateye  de  di  serî  de  em jin,  çareseriya  xwe,  li  ser  bingeha peşerojekî  azad  û  rûmet  de  biafirî- nin,  heviyen  xwe  jîndar  bikin  û bigehîn  hedefaxwe.  Nihademdema çalakiya  dil  û  mejiye  ye. 
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De  Visie  op  Vrijheid  en  Democratie  van  de Koerdische  Samenleving  in  Nederland  -I- 


Vrijheid  en  democratie  zijn  termen die  voor  veel  Nederlanders  vanzelfsprekend  zijn.  Nederland  is  immers een  land  waar  de  vrijheid  van  de mensen  en  de  democratie  binnen de  samenleving  hoog  aangeschreven  staat. 
Maar  lang  niet  overal  genieten  mensen  van dezelfde  rechten  en  vrijheden  zoals  in Nederland.  Veel  Koerden  in  Irak,  Iran,  Syrie en  Turkije. 

Het  exacte  aantal  Koerden  in  Nederland is  onbekend.  Maar  de  meeste  schattingen gaan  uit  van  60.000  tot  70.000.  Het  merendeel  -  zo'n  45.000  -  is  afkomstig  uit  Turkije. 
Het  vermoeden  is  dat  er  in  Nederland  alleen al  zo’n  14000  gevluchte  Koerden  vvonen,  al is  dat  lastig  vaststellen  want  ze  hebben  de nationaliteit  van  het  land  vvaaruit  ze gevlucht  zijn.  Den  Haag  heeft  de  grootste Koerdische  gemeenschap:  zo'n  15.000, veelal  gastarbeiders  uit  het  grensgebied tussen  Turkije  en  Koerdistan.  Koerden  uit het  centraal  gelegen  Konya  vestigden  zich  in de  jaren  zestig  en  zeventig  in  Amsterdam; Zaanstad  telt  veel  Koerden  uit  de  provincie Niğde.  Ook  Arnhem,  Rotterdam,  Deventer, Utrecht  en  Enschede  tellen  een  relatief grote  Koerdische  gemeenschap.  Turkse Koerden  zoeken  elkaar  in  de  regel  op,  terwijl  Irakese,  Iranese  en  Syrische  Koerden vvonen  meer  verspreid  över  het  land. 

Politiek  actieve  Koerden  in  Nederland voelen  zich  sterk  verbonden  met  hun  land van  herkomst.  Door  de  politieke  verbondenheid  en  de  decennialange  strijd  voor  erkenning  van  eigen  identiteit  speelt  vrijheid  van meningsuiting  en  democratie  een  belangrijke  rol  voor  veel  Koerden.  Een  kleinste  ontvvikkeling  in  Koerdistan  raakt  ze  hier  zeer aan.  Dit  heeft  zovvel  qua  politiek  als  gevoel veel  effect  op  ze.  Hoevvel  meeste  Koerden het  Europese  denkbeeld  van  vrijheid  en democratie  delen,  creeren  ze  hun  eigen visie  hierop.  Aan  de  andere  kant  zijn  er  ook kenmerklelijke  verschillen  in  visie  tussen  de Koerden  uit  Turkije  en  Irak. 

Koerden  uit  het  Noordvvesten-  en  Zuid-Koerdistan  vormen  de  twee  grote  groepen in  Nederland.  Naast  de  politieke  zijn  er  ook sociaal-culturele  verschillen  tussen  deze groepen.  Als  deze  stromingen  nader  bestudeerd  vvorden,  zal  er  duidelijke  verschil  in visie  op  “vrijheid  en  democratie”  zichtbaar vvorden. 

Een  Verdeeld  Volk 

Het  is  algemeen  bekend  dat  de  Koerden het  grootste  volk  zijn,  zonder  eigen  land.  Er is  sprake  van  een  ernstige  diaspora  över verschillende  landen  en  vverelddelen.  Vaak is  dat  een  gevolg  van  de  gedvvongen  deportaties  of  doordat  er  dorpen  vernietigd  zijn. 

Naar  schatting  tellen  in  de  vvereld  zo'n 
35  tot  40  miljoen  Koerden  (Kurdish  Cultural 
report,  European  Council  2006).  Dit  getal  is volgens  de  Turkse  staat  minder  dan  25  miljoen,  wat  niet  echt  overeen  komt  met  de realiteit.  Ailen  in  het  Zuidoosten  van  Turkije (Noordvvest  -  Koerdistan)  zijn  er  volgens het  rapport  van  Europese  Raad  20  miljoen Koerden. 

De  Koerden  zijn  van  oorsprong  een nomadenvolk  en  zijn  het  oudste  volk  van  het Midden-Oosten.  Toch  vvorden  de  Koerden  in het  Midden-Oosten  niet  als  een  aparte bevolkingsgroep  erkend.  Bij  de  opdeling van  het  Ottomaanse  Rijk  na  de  Eerste VVereldoorlog  kwam  ongeveer  de  helft  van Koerdistan  bij  Turkije,  vvaarvan  het  de  zuid- 


oostelijke  en  oostelijke  regio's  vormt.  Al sinds  eeuvven  leven  er  ook  in  centraal  en vvestelijk  Turkije  groepen  Koerden  -  het gevolg  van  vroege  deportaties. 

De  Koerden  vvaren  rond  4000  voor Christus  vanuit  de  Kaukasus  naar  het  huidige  leefgebied  Mezopotamie  gekomen. 
Nadat  de  Koerden  in  612  voor  Christus  een groot  rijk  stichtten,  begint  de  jaartelling voor  ze.  Maar  vanvvege  het  verschil  in  taal tussen  Medisch  en  Koerdisch  gaan  de meeste  vvetenschappers  er  nu  van  uit  dat de  Koerden  afstammen  van  een  buurvolk van  de  Meden,  de  Kurdoi.  Dit  was  een  volk dat  ongeveer  2500  jaar  geleden  ontstaan zou  zijn  uit  een  samensmelting  van  verschillende  volken  in  de  regio.  Rond  de  zevende eeuw  na  Christus,  toen  de  Arabieren  kwamen,  vverden  de  rondtrekkende  nomaden Kurd  genoemd.  Volgens  deze  theorie  zijn  de Koerden  dus  een  van  de  oudste  volkeren van  het  Midden  Oosten. 

Vanaf  de  jaren  dertig  van  onze  eeuw voerde  de  Turkse  overheid  een  krachtig assimilatiebeleid  uit  en  het  was  met  name voor  stadsbevvoners  met  het  oog  op  werkgelegenheid  en  de  carriere  van  de  kinderen verstandig  de  Koerdische  identiteit  op  te geven.  Tot  ca  1960  was  het  assimilatiebeleid  in  veel  opzichten  een  succes.  Daarna begon  een  omgekeerd  proces:  groeiende aantallen  "herontdekten"  hun  Koerdische identiteit.  Als  respons  volgde  direct  na  de staatsgreep  van  1980  een  intensieve inspanning  om  de  Koerden  op  het  platteland  nu  ook  te  assimileren.  Koerdische opstanden  in  de  jaren  '20  en  '30  zijn  combinatie  van  traditioneel  verzet  tegen  staatsinmenging,  religieus  protest  tegen  secularisering,  en  nationalisme.  Het  moderniserings- en  assimilatiebeleid  is  redelijk  succesvol; tot  ca  1960  zijn  er  nauvvelijks  meer  publieke uitingen  van  Koerdisch  zelfbevvustzijn. 

Zelfbevvustzijn 

Het  jaar  1960  is,  als  in  veel  ander  opzichten,  een  breukpunt.  Het  aantal  Koerden  met een  hogere  opleiding  heeft  een  kritische grens  bereikt;  het  aantal  organisaties  (eerst informeel,  later  ook  meer  formeel)  van Koerden  met  culturele  (en  later  ook  politieke)  doelstellingen  neemt  toe.  İn  Irak  begint Barzani  een  guerrillastrijd  tegen  de  centrale regering,  die  ook  önder  de  Turkse  Koerden mobiliserend  vverkt.  İn  Turkije  zelf  ontstaat een  kleine  maar  invloedrijke  socialistische bevveging  en  een  daarmee  geassocieerde linkse  studentenbevveging;  in  beide  nemen Koerden  actief  deel.  Eind  jaren  zestig  begint 


de  linkse  bevveging  ook  belangstelling  voor het  "nationale  vraagstuk"  te  tonen. 

İn  jaren  '70  voltrekt  zich  een  scheiding tussen  "Turks  links"  en  "Koerdisch  links" doordat  de  Koerden  zich  apart  beginnen  te organiseren.  (Een  gedeeltelijke  uitzondering  daarbij  vormen  de  Koerdische Alevieten,  van  wie  velen  binnen  "Turks  linkse"  organisaties  actief  blijven).  De  eisen  van de  Koerdische  bevveging  verschuiven  van culturele  en  economische  (recht  de  eigen taal  te  spreken  en  schrijven;  ontvvikkeling van  Koerdistan)  naar  politieke  (het  recht  op zelfbeschikking;  autonomie  of  onafhankelijkheid).  Evenals  de  "Turks-linkse"  bevveging  raakt  de  Koerdische  sterk  verdeeld door  persoonlijke  en  ideologische  tegenstellingen.  İn  1980  zijn  er  meer  dan  tien  verschillende  partijen  en  organisaties,  vvaarvan er  enkele  geloven  in  de  gevvapende  bevrijdingsstrijd.  De  PKK,  dan  nog  een  van  de kleinere  bevvegingen,  is  daarin  veruit  de radicaalste. 

De  eniğe  Koerdische  organisatie  die  de repressie  van  de  eerste  jaren  overleeft  is  de PKK.  De  demonisering  van  de  PKK  in  de Turkse  pers  heeft  er  vvaarschijnlijk  toe  bijgedragen  dat  zij  door  een  groeiend  deel  van de  Koerdische  bevolking  ernstig  werd  genomen.  De  guerrillastrijd  die  zij  in  1984 
begint,  met  vermoedelijk  slechts  honderden  actieve  guerrillastrijders,  brengt  een polarisering  van  de  bevolking  tevveeg  vvaardoor  de  PKK  vvordt  versterkt. 

Door  het  verzet  in  Noordvvest Koerdistan  en  de  strijd  van  PKK  heeft  er voor  gezorgd  dat  het  Koerdisch  zelfbevvustzijn  steeds  sterker  is  gevvorden.  Dertig  jaar geleden  verklaarde  de  PKK  dat  de  Koerden alleen  een  nationaal  bevvustzijn  zouden  ontvvikkelen  als  ze  zich  bevvuster  vverden  van hun  gekolonialiseerde  positie  als  gevolg  van toenemende  repressie  door  de  Turkse staat.  De  groeiende  Koerdisch  bevvustzijn  is mede  de  reden  dat  veel  Koerden  kritischer zijn  gevvorden  över  hun  positie  in  Turkije. 

Rozengeur  en  maneschijn 

Aan  de  andere  kant  ging  de  onderdrukking  van  de  Iraakse  Koerden  door  önder  de regime  van  Saddam  Hussein.  Beide  delen van  Koerdistan  zijn  door  de  jaren  heen  qua gevoel  naar  elkaar  Amerikaanse  bezetting  in Irak  en  de  gevolgen  daarvan. 

Met  het  ontstaan  van  een  Federale  staat en  een  Koerdische  President  zijn  de Koerden  in  Irak  volgens  eigen  zeggen  “  vrij en  onafhankelijk”.  Veel  Nederlandse  Koerden  hebben  toen  serieus  overvvogen  om 


terug  te  keren  naar  Zuid-Koerdistan.  Vooral artiesten  en  schrijver  die  voorheen  in Nederland  vvoonden  zijn  teruggekeerd  naar Zuid-Koerdistan.  Dit  had  vooral  te  maken met  de  grootschalige  investeringen  vanuit het  VVesten.  Irakese  Koerden  in  buitenland zagen  een  beter  toekomst  op  eigen  bodem. 
De  regionale  Koerdische  overheid  beloofde hen  vverk  en  inkomen  bij  hun  terugkeer. 
Deze  ontvvikkeling  ervaren  veel  Koerden  als de  ultieme  vrijheid  en  onafhankelijkheid.  De Turkse  Koerden  daartegenover  zijn  veel sceptischer.  De  “bevrijding”  van  een  deel betekent  niet  meteen  rozengeur  en  maneschijn.  Vijf  jaar  na  dato  is  op  sociaaleconomisch  gebied  de  vervvachtingen  teleurstellend  voor  velen.  Volgens  de  vvaarnemers  en sceptici  is  er  een  grote  kloof  ontstaan  tussen  de  verschillende  lagen  van  de  bevolking. 

60  %  van  de  vverkende  bevolking  is  in 
dienst  bij  de  overheidsinstellingen.  Die tevens  ook  verdeeld  is  in  twee  gebieden. 
Namelijk  de  overheid  in  Hevvler  (  önder  leiding  van  Barzani)  en  de  overheid  in Suleymanie  (  önder  leiding  van  Talabani). 

Basisvoorzieningen  zoals  vvater  en  elektriciteit  blijft  een  groot  probleem.  De  vrouvvenrechten  is  meer  achteruit  gegaan  dan  in het  tijdperk  van  Saddam  Hussein.  Het  aantal  moorden  önder  de  naam  “  eer”  zijn  met grote  aantallen  toegenomen. 

Koerden  vverken  niet.  Er  is  op  dit  moment  een  enorme  toestroom  van  buitenlandse  (gast)arbeiders  uit  landen  als Filippijnen  en  Indonesie.  Bijna  aile  straatvegers  in  Suleymanie  zijn  afkomstig  uit  deze twee  landen.  Deze  “gastarbeiders”  vvorden zeer  slecht  betaald  en  als  slaven  behandeld. 
Koerden  in  Zuid/Koerdistan  zien  dit  niet graag  önder  ogen.  De  Irakese  en  Koerdische overheid  menen  meer  tijd  nodig  te  hebben om  deze  problemen  aan  te  pakken  en  op  te lossen.  Maar  dit  is  en  blijft  niet  meer  dan een  puur  politieke  praatje.  Zo  blijkt  ook  uit de  realiteit  van  de  Koerdische  samenleving in  de  Federale  Koerdistan. 

Modern 

Er  is  een  enorme  deformatie  binnen  de samenleving  aan  de  gang.  Mede  door  de komst  van  de  Amerikaanse  soldaten  en  de VVesterse  investeerders  is  er  een  grote  prostitutie  sector  ontstaan.  Koerdische  mannen beleven  hun  hard  verdiende  “vrijheid”  door een  bezoekje  te  brengen  naar  het  bordeel. 
Het  aantal  illegale  discotheken  en  clubs neemt  razendsnel  toe.  Jongeren  zien  dit  als moderniteit  bij  uitstek.  Dagelijks  is  op  de Koerdische  tv-zenders  (Koerdistan  TV  en KurdSat)  te  bevvonderen  hoe  de  jonge  mannen  en  vrouvven  in  moderne  kledij  över  de straten  van  Hevvler  en  Mousil  lopen  paraderen  hand  in  hand.  Jonge  vrouvven  hebben meestal  een  overvloed  aan  make-up  op  hun gezichten  geschminkt  en  jonge  mannen lopen  als  Tarkan-look-a-like  erbij  (  de  Turkse popstar,  trendsetter).  Deze  situatie  botst natuurlijk  regelmatig  met  de  eerste  generatie  Koerden  (de  ouders).  De  Koerdische  cultuur  verdient  meer  respect  en  serieusheid volgens  hen.  Zij  kijken  liever  naar  een  nieuwe  videoclip  van  de  guerrilla’s  die  een  liedje  zingen  över  de  vaderlandsliefde  en  het heimvvee  naar  hun  dorpen.  Voor  veel Koerden  beleven  deze  guerrilla’s  juiste  het ultieme  gevoel  vrijheid. 


Door:  Sebelan  Tabar  Kılıç 


Kürdistan,  boydan  boya bir  aşk  efsaneleri  ülkesidir.  Bazılarını  şöyle sıralayabiliriz: 

Las  û  Xezal:  Mûkriyan 
Kawîs  Axa  û  Cewe:  Kuzey 
Hevvler 

Mihemed  Arîf  Cîzravvî  û  Güle Ertûşe:  Cizîra  Botan-Ertûş. 

Şirîn  û  Ferhad:  Kirmanşan. 
Xece  û  Sîyabend:  Wan. 

Mem  û  Zîn:  Cizîra  Botan. 
Rizgan  û  Nure:  Ağrı 
Gul  Xatun  û  Zembilfroş: 
Farqîn. 

Güle  û  Evdal:  Serhed. 

Sînan  û  Sakîne:  Viranşehir. 
Dervveşe  Avde  û  Adûle: 
Merdîn. 

Ve  bu  aşkları  efsaneye  dönüştüren  de  sadece  yaşanmış aşklar  ve  acı  olaylar  değildir. 
Aksine  anlatıcılar  onları  ölümsüz kılmıştır.  Dengbejler,  o  aşklara şarkı  veya  destan  yakarak  nesilden  nesile  gelmesini  sağlamıştır.  Pazarcık  yöresinde  de birçok  aşk  öyküsü  vardır.  Mayrik ile  Sawe  û  îwo  aşkları  bunlardan bilinenleridir.  Biz  bu  yazımızda az  bilinen  bir  öyküyü  ‘Base  û Oco’yu  anlatacağız. 

Oco,  Pazarcık'ın  Olîbagon, 
Base  ise  Maxson  köyündendir. 
Anlatıcı  Oco  ve  Base'ye  ilişkin  şu tanımla  yola  çıkar: 

‘Lovvke  Plemadî  Playdke  ya 
Nove  xa  jî  Oc  Hacî  ya 
Xûn  şîrîna  pirî  zû  ya 
Base  Base  Basa  Sir  e 

Base  Base  Basa  Sir  e 


Bejin  zirov  porik  zar  e 
Oador  kismeta  xa  raş  e 
Base  Base  Basa  Sir  e“ 

Oco,  küçüklüğünden  beri 
Base'ye  aşık  olur  ve  büyüdüğün¬ de  onunla  evlenmeyi  kafasına koyar.  Ancak,  ilerleyen  yıllarda bunun  tersi  bir  gelişme  olur.  Base'yi  başka  bir  aile  ister.  Şarkıda bu  durum  şöyle  dile  gelir: 

‘Hene  çûk  bû  le  hazkirin 
Hotin  xostin  kon  vakirin 
Baran  barxik  şarjekirin 
Base  Base  Basa  Sir  e“ 

Başkaları  Base’yi  istemeye gelirler.  İsteme  olayı  yaylada olur.  Yayla  Engizek'tedir  ve  mevsim  yazdır.  Engizek'in  her  tepesinde  bir  köyün  çadırları  vardır  ve davarlarını  meralarda  otlatırlar. 
Haberi  alan  Oc  Hacî,  yakın  akraba  ve  arkadaşlarından  kırk  kişi toplar.  Bunlar  atlı  ve  silahlıdır. 
Oc  Hacî'nin  planı  yaylayı  basıp Base'yi  kaçırmaktır.  Anlatıcı devreye  girer: 

‘Davvşaş  mari  topa  hav  bûn 
Tifong  onîn  û  bozdon  çûn 
Barq  xorin  tirs  nizonîn 
Base  Base  Basa  Sir  e’ 

Yaylanın  etrafı  sarılır  ve  direk Base'nin  ailesine  gidilir.  Çadırdakiler  teslim  alınır  ve  bir köşeye  toplanır.  Base'nin  annesi ‘kızımı  başkasına  verdim.  Nasıl böyle  bir  şey  yaparsın’  der.  Oco, onu  dinlemez  ve  Base  zorla  ata bindirilir.  Base  kendini  yere  atar. 
Çünkü;  törelere  bağlıdır  ve  bu nedenle  de  sevmediği  adam  da 


olsa  ailesinin  kararına  saygı duyar. 

Bunun  üzerine  Oc  Hacî  onun ellerini  iple  bağlar  ve  atın  peşinden  sürükler.  Köylüler  isyan eder  ama  çaresizdirler.  Ani baskın  yemişlerdir  ve  silahsızdırlar.  Base'nin  haykırışları  ortalığı deler  geçer.  Toz,  toprak  ve dikenlerin  arasından  Base  oradan  kaçırılır.  Daha  sonra  40  kişi dağılır  ve  Oco  Base'yi  Maraş'a götürür. 

Base'nin  annesi  bunun  üzerine  Oc  Hacî'nin  köyü  Olîbagon'a gider  ve  büyük  bir  kavga  çıkarır. 


Bu  kavgada  Oco'nun  yakın çevresinden  çok  sayıda  kişinin kafası  ve  kolu  kırılır.  Kızını  ister ama  Oco  Base'yi  getirmez. 
Annesi  Base'nin  Maraş'a götürüldüğünü  duyunca  yüzüne siyah  bir  peçe  takar  ve  ev  ev Maraş'ta  dolaşır.  Aylar  sonra kızının  izine  rastlar  ve  jandarmaya  ihbar  eder.  Ev  basılır,  Base alınır  ve  Oco  tutuklanır.  Daha sonraki  gelişmeleri  anlatıcı şöyle  dile  getirir: 

‘Oc  girtin  Bas  e  Birin îne  Hirço  dol  çekirin 
Nasakinîn  tim  vaxorin 


Base  Base  Basa  Sir  e 

Oc  e  bardan  le  bîrnakir 
Ronakat,  Naxor,  daynakir 
Sare  xa  hilgirt  xa  vvandokir 
Base  Base  Basa  Sir  e’ 

Oco  da  Base'nin  evliliğinden sonra  evlendi.  İkisinin  çocukları da  oldu.  Ancak,  Oco  Base'yi  yine de  unutmadı.  Ve  yıllar  sonra  birden  ortadan  kayboldu.  Yaklaşık 
30  yıldır  Oco'dan  bir  haber  yok. 
Nerede  olduğunu,  başına  ne  geldiğini  kimse  bilmiyor... 


Xace  Yiwe 


Ceren  Kadın  Derneği 

Kürtçe  ve  Türkçe  Öykü  Yarışması  Düzenliyor 


Ceren  Kadın  Derneği, 
DÖKH'nin  başlatmış  olduğu  'Em  ne  Namûsa  tu  Kesî ne.  Namusa  me  Azadiya  Me  ye (Kimsenin  Namusu  Değiliz  Namusumuz  Özgürlüğümüzdür)' 
kampanyası  kapsamında  Kürtçe ve  Türkçe  kadın  öykü  yarışması düzenleyecek. 


Diyarbakır'da  çalışmalarını sürdüren  Ceren  Kadın  Derneği, Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi'nin  (DÖKH),  'Em  ne  Namûsa  tu Kesî  ne.  Namusa  me  Azadiya  Me ye  (Kimsenin  Namusu  Değiliz  Namusumuz  Özgürlüğümüzdür)' 
kampanyası  kapsamında  düzenlenecek  olan  Kürtçe  ve  Türkçe 


'Kadın  Öykü  Yarışması'na  ilişkin basın  toplantısı  düzenledi.  Ekin Park'ta  bulunan  dernek  binasın¬ da  yapılan  açıklamayı  okuyan  dernek  yöneticisi  Yasemin  Bayram, kadınların  yaşam  öykülerinden oluşacak  bir  yarışma  düzenleyeceklerini  belirtti.  'Yazıl(a)mayan Yaşamlar'  adlı  öykü  yarışmasını 


'Biz  Kimsenin  Namusu  Değiliz Namusumuz  Özgürlüğümüzdür' 
kampanyası  çerçevesinde  düzenlediklerini  kaydeden  Bayram, 
'Öykü  yarışmasının  ana  teması namus,  töre  ve  benzeri  gerekçeler  ile  yaşamına  son  vermiş  ya da  yaşamını  sonlandırmış,  yine tüm  zorluklara  rağmen  direnen 


mücadele  eden  kadınların  yaşam öyküleri  olacaktır.  Öykü  yarışmasının  amaçlarından  biri  de  kadının  yaşam  öykülerini  görünür kılmak,  edebi  alana  aktarabilmektir'  dedi. 

Başvurular  30  Eylül'e  kadar 

devam  edecek 

Kürtçe  ve  Türkçe  düzenlenecek  olan  öykü  yarışmasına  sadece  kadınların  katılabileceğini  vurgulayan  Bayram,  katılmak isteyenlerin  30  Eylül'e  kadar  başvuru  yapabileceğini  belirtti. 
Yarışmaya  posta  veya  e-posta yolu  ile  başvuru  yapabileceğini ifade  eden  Bayram,  yarışmada dereceye  giren  ilk  üç  öykü  yazarı¬ na  çeşitli  ödüller  verileceğini  söyledi.  Sonuçları  Kasım  ayında açıklanarak,  ödül  töreni  düzenlenecek  yarışmaya  katılmak  isteyenler  öykülerini,  cerenkadindernegi@hotmail.com  adresine  kişisel  bilgileri  ile  birlikte  gönderilebilir. 


Figen  Araş  Kaplan 


Eylül  2009 


Eylül  2009 
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Banş  Özürlü  Olmasın  Diye 

Kadınların  en  suskun  oldukları  dönemlerde,  anlarda  bile söyleyecekleri  sözleri  vardır.  Söze  dökülmese  de...  Dil leri  lal  edilse  de...  Yüreklerine  kelepçe  vurulsa  da...  Gözlerine  mil  çekilse  de...  Vardır  mutlaka  bir  diyecekleri,  içlerinde  biriktirdikleri,  sessizce  haykırdıkları,  gizil  bir  yerlere  ittikleri  bir  tarihleri  vardır  kadınların... 

Ve  bazı  anlar  vardır  kadınların  mutlaka  konuşmaları gerektiği... 

Bazı  anlar  vardır  dobra  dobra,  dolu  dolu  sözlerini  haykırmaları  gerektiği... 

Bazı  anlar  vardır  önce  kadınların  konuşması  gerektiği... 
Ve  tabii  ki  bazı  anlar  vardır  kadınsız  anlam  gücünü  yitirir, silikleşir,  tekerrür  ettirir  trajedileri... 

BARIŞ...  En  çok  konuşulan  tılsımlı  kelime...  Kulağa  ne kadar  hoş  geliyor.  Düşlerimizin  kilidi...  Henüz  yaşamımızın olmasa  da  çocuklarımızın  adı...  Barış,  yaşam  arayışımız, insanlığımızın  vicdanı.  Korkusuzca,  kaygısızca,  ötekileştirilmeden  birbirimizin  gözlerinin  içine  bakabileceğimiz  bir  düş barış...  Ne  de  çok  gizi  ve  düşü  saklar  içinde...  Ancak  eksik kalır  barış  çığlıkları.  Erilliğin  zihinsel  zaaflarına  takılır  barış... 
Kadınsız  barış  olur  mu? 

Kadınsız  çözüm  olur  mu? 

Ya  da  kadını  odağına  almayan  hangi  diyalog  sonuca  ulaşabilir?  Ya  da  toplumsal  cinsiyetçiliği  sorgulamayan  hangi çözüm  gerçek  anlamda  çözüm  olabilir?  Ya  da  demokrasi... 
Tek  ayaklı  olabilir  mi? 

Çünkü  barış  mücadelesi  sadece  bir  müzakereler  süreci değil.  Salt  belgeler  üzerinde  anlaşmaların  sağlanacağı  bir görüşmeler  bütünü  değil.  Barış,  bir  toplumsal  sözleşme... 

Barış  mücadelesi  aynı  zamanda  ataerkilliğe,  milliyetçiliğe,  militarizme,  dolayısıyla  her  türlü  şiddete  ve  egemenliğe karşı  bir  mücadeleler  sürecidir.  Kadınların  sürece  özne  olarak  katılması  bu  nedenle  önemli.  Sözlerini  söylemeleri,  nasıl bir  yaşam  düşlediklerini  haykırmaları  bu  nedenle  hayati... 
Çünkü  biz  kadınlar  barışla  sözleştik. 

Bizi  birbirimize  ve  topluma  bağlayan  en  büyük  özlemimizi  döktük  barışa... 

Çünkü  biz  kadınlar  çok  iyi  biliyoruz  ki  savaşların  geride bıraktığı  kaybedilmiş  hayatlar  ve  eksilmiş  bir  parça insanlıktır.. 

Ölüm  kültürünü  değil,  barış  kültürünü  yeşertme  zamanı değil  midir? 

Yüzyıllardır  iç  içe  yaşayan  biz  insanlar  için,  yaşama  sevinci  yerine  ölüm  acısını  paylaşmak  niye  ki? 

Erkekçe  “barışlara”  değil,  kadınların  gözyaşının  içinde gizli  olan  yaşamda  aramak  barışı  daha  gerçekçi  kılmaz  mı? 

Evet,  savaş  çok  şey  öğretti  bize.  Ama  ya  barış?  Aslında kadınlara  biraz  kulak  vermek  yeterli.  Anaların  yürek  dağlayan çığlıkları  neden  barış  sorusunun  yanıtı... 

Çünkü  en  iyi  kadınlar  bilir  ki  dönüşü  olmayan  tek  yol ölümdür.  Çünkü  en  fazla  da  doğuran  analar  her  bir  canın ölümüyle  bir  parça  ölürler.  Ve  bu  ölümün  karşıtını  yine  kendilerinde  besleyerek,  yaratarak,  doğurarak  karşılık  verirler.  Yani barışı  doğurur  kadınlar,  ana  kadınlar.. .Bu  yüzdendir  ki  barışı en  iyi  ana-kadınlar  bilir... 

Barışçıl  yaşamın  ilkeleri  onlarda  saklıdır.  Tüm  formüller orada  karşılığını  bulur.  Üstelik  hiç  de  karmaşık  değildir.  Sade bir  insanca  yaşam  arayışıdır,  sevgidir,  paylaşımdır,  insanca bir  adalettir.  Değerlerde  sürekli  birbirine  katılarak  çoğalmadır... 

Çünkü  barış  su  gibidir,  hava  gibidir,  gülmek  gibidir... 
Yaşamın  kendisidir. 

Oturmak  kalkmak  gibidir.  Yürümek,  koşmak,  şakalaşmak gibidir.  Umarsızca  kahkaha  atabilmektir.  Gülerken,  mutlu olurken  yaşamdan,  “acaba  biraz  sonra  güldüğümüz  için  bir kötülük  mü  başımıza  gelecek”  korkusunu  yaşamamaktır, yarım  ağızla  kalmamaktır...  Gülüşleri  saklamamaktır... 

Uzakta,  başka  yerde  ya  da  ütopya  adalarında  değil,  yanı başımızda,  içimizde,  yüreğimizde,  vicdanımızdadır...  Sende, bende,  hepimizde...  Neden  barış  mümkün  olmasın  ki?  Çok şey  değil,  sadece  bir  an  yüreğimizdeki  çocuğu  dinlersek barışın  sesini  duyabiliriz.  Çünkü  barış  aynı  zamanda  çocuktur,  çocukluktur... 

Evet,  biz  kadınlar,  barış  üretmezsek  yaşam  ölür.  Barış üretmezsek  sevgi  ölür.  Barışı  üretmezsek  insanlık  ölür... 

Tam  da  bunun  için  söyleyecek  sözümüz  var.  Barış  için, insanca  yaşamlar  için. 

Ve  barış  özürlü  doğmasın  diye  söyleyecek  sözümüz olmalı...  Hem  de  en  önde... 


Kürt  Sineması  Kitaplaşıyor 


Son  yıllarda  gelişimini  hızlandıran Kürt  sineması,  Müjde  Arslan'ın derlemesiyle  "Kürt  Sineması: Yurtsuzluk,  Sınır  ve  Ölüm"  adıyla  kitaplaştı.  Agora  Kitaplığı  tarafından  yayınlanacak  kitap,  bu  alanda  çıkmış  ilk kaynak  özelliğini  taşıyor. 

Kürt  yönetmenler  Bahman  Ghobadi  ve  Hiner  Saleem'in  kazandıkları  ödüllerin  ardından  ilginin  artığı  Kürt  sinemasının  gelişim  süreci  kitaplaştı. 
Müjde  Arslan'ın  derlediği  ve  iki  makalesinin  de  yer  aldığı  kitap  toplam  beş bölümden  oluşuyor.  "Kürt  Sineması Tarihi,  Gelişimi"  adlı  ilk  bölümün  yazılarını  Devrim  Kılıç,  Muhammad  Kamal, Mehmet  Aktaş,  Rohat  Alakom  ve  Artsvi 


YURTSUZLUK, 
SINIR  VE  ÖLÜM 


Derleyen:  Müjde  Arslan 


Bakhchinyan  kaleme  aldı.  "Direnişin Sineması:  Yılmaz  Güney"  adlı  ikinci bölümün  yazı  ve  röportajları  Tim  Kennedy  ve  Chris  Kutchera  imzasını  taşıyor.  "Sınır  ile  Ölüm  Arasında:  Bahman Ghobadi"  başlıklı  bölümde  yönetmenin  sinemasını  değerlendiren  kapsamlı  bir  yazı  ve  yönetmenle  röportajlar  var.  Diğer  bölümler  "Diasporadaki Kürt  Sineması"  ve  "Genç  Kürt  Sineması"  başlıklarını  taşıyor.  Kazım  Öz, Hüseyin  Karabey,  Hiner  Saleem,  Yüksel  Yavuz,  Babak  Amini,  Jalal  Jay  Jonroy'un  filmleri  bu  bölümlerde  inceleniyor. 


amedonline.com 


Lilith’in  Kızkardeşleri’ 

En  İyi  Balkan  Filmi  Seçildi 


Egeli  üç  kadının  kimseye  muhtaç olmadan  sürdürdükleri  yaşam mücadelesini  anlatan  "Lilit'in Kızkardeşleri"  8.  Dokufest'te  en  iyi filmi  seçildi.  Yönetmen  Çelebi 


"Sonucun  kendisi  için  sürpriz  olduğunu"  söyledi. 

Yönetmen  Emel  Çelebi'nin  "Lilit'in Kızkardeşleri"  isimli  belgesel  filmi Kosova'da  düzenlenen  Uluslararası Belgesel  ve  Kısa  Film  Festivali'nde (Dokufest)  En  iyi  Balkan  Filmi  seçildi. 
Festivalde  184  film  yarışmaya  katıldı. 

Film,  üç  kadının 

yaşam  mücadelesini  anlatıyor 

Festivale  katılan  yönetmen  Çelebi, soruları  yönelten  gazetecilere  "gerçekten  benim  için  çok  büyük  sürpriz  oldu. 
Umuyorum  festivalin  daha  hızlı  yıllar sürdüğünü  görürüz"  diye  konuştu. 
Lilit'in  Kızkardeşleri,  Ege  bölgesinde doğanın  içinde  ve  doğayla  barışık yaşayan  üç  kadının,  kimseye  muhtaç olmadan  kendi  emeklerinden  aldıkları 


güçle  ayakta  kalma  mücadelesini anlatıyor. 

Emeğinden  aldığı  güçle  kimseye boyun  eğmeden,  doğanın  içinde  ve doğayla  barışık  yaşayan  üç  kadın:  Dağ başında  hayvanlarıyla  birlikte  yaşamını sürdüren  bir  çoban...  Yüzme  bilmediği halde  her  gün  denize  açılıp  ağ  atan  bir balıkçı...  Ve  evin  ekonomisini  çekip çeviren,  yeri  geldiğinde  tarla  alıp satan  bir  çiftçi. 

Tüketime  dayalı  erkek  egemen  düze¬ nin  yeryüzü  kaynaklarını  yok  olma  noktasına  getirdiği  çağımızda,  onlar insanın  doğayla  olan  bağlarının  henüz kopmadığı,  üretken  bir  yaşam  biçimini temsil  ediyor.  Üç  karakterin  hikayesi üzerinden,  kadınların  güçlü  ve  üretken kimliğine  bir  güzelleme  denemesi... 


Bianet.org 


JSİSS» 


Kim  Korkar 
Schrödinger’in  Kedisinden 


A'dan  Z'ye  Yeni  Bilimin  Kılavuzu 

lan  Marshall,  Danah  Zohar 

Paradigma  Yayıncılık 

20.  yüzyıl  bilimi  radikal  şekilde  yeni bir  düşünme  biçimi  ile  yürümektedir.  Yeni  kavramlar,  yeni  kategoriler,  fiziksel  ve  biyolojik  gerçekliğin  bütünüyle  yeni  bir  vizyonu,  eski  asırlarda bilimin  savunduğu  neredeyse  her  şeyden  keskin  bir  kopuşu  işaret  etmektedir.  Bu  yeni  düşünceye  geçiş  öylesine esaslı  ve  beklenmedik  olmuştur  ki,  o, belki  de  yeni  bir  bilimsel  metot  için  ikinci  bir  bilimsel  devrimi  oluşturmaktadır.  Bu  kitabın  bir  amacı,  yeni  blimsel düşünceyi  sunmak,  onun  neresinin  yeni  olduğunu  açıklamak  ve  ondan  doğan başlıca  fikirlerin  uygun  bir  taslağını çıkarmaktır. 

izafiyet  teoremi  ve  kuantum  teoremi  nedir?  Onların  ana  kavramları  nedir; ortak  noktaları  nelerdir?  Kaos  ve  karmaşıklık  teoremleriyle  paylaştıkları 


hususlar  nelerdir?  Yeni zihin  bilimi,  yeni  biyoloji, yeni  kozmoloji  nedir?  Tüm bunlar  ne  çeşit  bir  yeni doğa  görüşü  taşımaktadır? 

Bu  kitabın  büyük  başka bir  amacı  daha  vardır.  Bu yeni  bilimsel  düşünceler  içinde,  zengin  bir  dil,  metofor  ve  çağrışım  hâzinesi¬ nin,  gündelik  hayatın  dünyası  içinde  heyecan  verici uygulamalarıyla  tamamen yeni  bir  imgeler  kümesi bulunduğunu  göstermek. 
Bu,  bilimsel  düşüncelerin hayal  gücünü  nasıl  ateşlediğini  ve  yeni  bilimin,  kişisel,  düşünsel,  sanatsal  ve iş  hayatlarımızın  pek  çok alanında  yeni  düşünme biçimi  için  güçlü  bir  model olabileceğini  açığa vuracaktır,  (arka  kapak) 


Kim  Korkar 
Schrödinger’in 
Kedisinden 

A  dan  Z' ya 

Yeni  Silimin  Kıla  vuru 
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Çocuklar 

Sokak  Oyunlarını  Bilmiyor 


Yağ  satarım  bal  satarım,  Çelik-Çomak,  Uzuneşek,  Topaç, 
Aşık,  Körebe,  Bezirganbaşı gibi  oyunların  ismini  dahi  bilmiyor. 

Uzmanlar  ise  bilgisayar  ve  televizyona  mahkum  olan  çocukların  sosyal  ve fiziki  gelişiminin  olumsuz  etkileneceğini  belirterek  anne-babaları  uyarıyor.  Çok  değil,  yaşı  20'nin  üzerinde olanların  çocukluğunda  sokak  aralarında  ve  evlerinin  bahçelerinde oynadığı  bu  oyunların  yerini  bilgisayar oyunları  aldı.  Kentleşmeyle  birlikte şehirlerde  devasa  binaların  yükselmesi,  çocukların  oyun  alanlarını  daralttı. 
Tüm  bunlara  ilköğretim  çağındaki çocukların  iyi  bir  gelecek  için  birçok zorlu  sınava  hazırlanması  da  eklenince sokak  oyunları  unutuldu.  Yapılan değişik  çalışmalarla  oyunlar  hatırlatıl¬ ın  aya  çalışılsa  da  istenilen  sonuç  alınamıyor. 


Bilgisayar  oyunlarındaki  şiddete dikkat  çeken  Memory  Çenter  Nöropsikiyatri  Merkezi  Klinik  Psikologu Hande  Sinirlioğlu  Ertaş,  sokak  oyunlarının  çocukların  kişisel  gelişimine olumlu  katkı  yaptığına  dikkat  çekti. 
Evde  sürekli  bilgisayarla  oynayan  çocuğun  arkadaşlık  kuramayacağına  işaret  eden  Ertaş,  bu  tarzda  yetişen çocukların  hayatlarının  ilerleyen  dönemlerinde  toplumla  sosyalleşemediğinin  altını  çizdi. 

Oyuncak  ve  oyunun  çocuğun  beş duyu  organını  harekete  geçireceğini  bildiren  Klinik  Psikoloğu  Ertaş  şöyle konuştu:  "Çocukların  kalem,  kaşık  tutması,  şişe  açması,  düğme  açma-kapaması,  ip  bağlaması,  bisiklete  binmesi, çeşitli  spor  aktivitelerine  katılması gelişimlerini  hızlandırır.  Oyun,  çocuğun sosyal  gelişiminin  sağlıklı  olması  uyum ve  işbirliğini  ve  paylaşmayı  öğrenmesi¬ ne  sebep  olur.  Oyun,  çocuğun  kas  sis¬ 


temini  geliştirirken,  biriken  enerjisinin boşalımını  ve  günlük  yaşamdaki  gerilimden  kurtulmasını  da  sağlar." 

Unutulan  Bazı  Oyunlar 

Bezirganbaşı: 

Bezirganbaşı  tekerlemesi  ile  ebe seçilir.  Oyuncular  seçilen  2  ebenin  kolları  altından  tekerleme  eşliğinde  geçerler.  Başta  verilen  isimleri  bilemeyenler ebelerin  arkalarına  geçerler  ve  2  farklı takım  oluşturulur.  Ardından  ortaya  bir çizgi  çizilir  ve  2  takım  çizginin  gerisine ip  ile  kim  düşecek  çekişmesi  yapar. 

Mendil  kapmaca: 

Ortada  mendili  tutacak  biri  seçilir. 
Sonra  çocuklar  'aldım  verdim  ben  seni yendim'  oyunuyla  iki  gruba  ayrılırlar. 
Çizgilerden  çıkış  yapan  çocuklar  arasında  mendili  yakalayan  yakalayamayanı  mendille  ebelemeye  çalışır. 

Yedi  kiremit: 

Ortaya  yedi  kiremit  konur,  2  gruba bölünen  çocuklar  bunu  top  atıp  isabet ettirerek  yıkmaya  çalışırlar.  İlk  deviren diğer  grubu  topla  vurma  hakkını  kazanır.  Topla  en  çok  kişi  vuran  grup  oyunu kazanır. 

Seksek: 

Herkes  tarafından  bilinen  seksek oyunudur.  İlk  gidiş  bitince  sondan başa  dönüş  yapar.  Başta  çift  ayak gidiş  dönüşün  ardından  tek  ayak  gider ve  tamamladığı  karelerin  içine  ismini yazmaya  başlar.  Başkasının  kutusuna basmadan  gidiş  dönüşü  bitiren  oyunu kazanır. 


Haber  Merkezi 


Çocuğunuz  Yemek  Seçiyorsa ... 


Çocuğunuz,  sandviç,  kurabiye  gibi atıştırmalıklardan  başka  bir  şey yemeyi  kabul  etmiyor  mu?  Yürümeye  başlayan  çocuğunuz  oynarken  yemeği  unutuyor  mu? 

Çocuğunuzun  beslenmesi  sizi  çıldırtan  bir  hal  aldıysa  yalnız  değilsiniz.  Birçok  aile,  çocuğunun  ne  yediği  ya  da yemediği  konusunda  strese  giriyor.  Çocuğunuzun  yemek  tercihleri  gelişene kadar,  bazı  önerilerle,  yemek  saatlerini savaşa  çevirmeyi  önleyebilirsiniz. 

1.  Çocuğunuzun  aç  olduğunu  iyi gözlemleyin.  Küçük  çocuklar,  sadece  acıktıklarında  yeme  eğilimindeler.  Eğer çocuğunuz  aç  değilse,  onu  zorlamayın. 

2.  Serinkanlı  olun:  Çocuğunuz  yemeğini  yemediği  için  sizin  mutsuz  olduğunuzu  hissederse,  yemek  yedirme  süreci  irade  savaşına  dönüşür.  Tehditler ve  cezalar,  savaşı  sadece  güçlendirir. 

3.  Yemeklerden  en  az  bir  saat  önce atıştırmalıkları  engelleyin.  Eğer  çocuğunuz  masaya  aç  gelirse,  yemek  yemek için  daha  fazla  motive  olabilir. 

4.  Çok  fazla  yemesini  beklemeyin.  2 
yaşından  sonra,  gelişimin  yavaşlaması genellikle  çocuğun  iştahını  da  azaltıyor. 
Yalnızca  birkaç  ısırık  bile,  çocuğunuzun kendisini  tok  hissetmesini  sağlayabilir. 

5.  Sıvı  kalori  alimim  sınırlayın.  Az yağlı  ya  da  yağsız  süt  ürünleri  ve  yüzde yüz  meyve  suları  sağlıklı  bir  beslenmenin  önemli  parçalarıdır.  Ancak,  çocuğunuz  bunlarla  midesini  doldurduğunda, 


yemek  için  midesinde  yer  kalmaz. 

6.  Azdan  başlayın.  Birkaç  yemeği küçük  porsiyonlar  halinde  önüne  koyun.  Ne  yiyeceği  konusunda  tercihi  çocuğunuzun  yapmasına  izin  verin. 

7.  Çocuğunuzu  tabağındakileri bitirmesi  konusunda  zorlamayın.  Bu yemek  üzerindeki  güç  savaşını  sadece kızıştırır.  Bunun  yerine,  çocuğunuz doyduğunda  kalkmasına  izin  verin. 

8.  Yemeğin  rengi,  şekli,  güzel  kokusu  ve  içindekiler  hakkında  konuşun. 

9.  Küçük  çocuklar  sıklıkla  yeni  yiyeceklere  dokunmak  ve  onları  koklamak  ve  hatta  ağızlarına  küçük  bir parça  atıp  sonra  onu  geri  almak  isterler.  İlk  ısırığını  almadan  önce,  bunları yapmasına  izin  vermeniz  işinizi  kolaylaştırabilir. 

10.  Akşam  yemeğinde  kahvaltı  da yapın.  Kahvaltı,  öğle  ve  akşam  yemekleri  arasındaki  fark  çocuğunuzda  kaybolabilir. 

11.  Çocuğunuzdan  yardım  alın. 
Markette,  meyveleri,  sebzeleri  ve diğer  sağlıklı  gıdaları  seçerken yardımını  isteyin.  Çocuğunuzun  yemek istemediği  bir  gıdayı  satın  almayın. 
Evde,  sebzeleri  yıkamak,  masayı  hazırlamak  için  onu  cesaretlendirin. 

12.  Siz  farklı  gıdalar  yerseniz,  çocuğunuz  da  sizi  örnek  alıp  yiyecektir. 

13.  Makarna  sosuna  küçük  küçük kesilmiş  brokoli  ya  da  yeşil  biber  atın, meyve  dilimlerinin  üstünü  tahılla 


kaplayın  ya  da  yemeğine  rendelenmiş kabak  ve  havuç  karıştırın. 

14.  Eğer  çocuğunuz  farklı malzemeleri  bir  arada  yemeyi  sevmiyorsa,  gıdaları  karıştırmayın. 

15.  Rutine  bağlı  kalın.  Yemekleri  ve atıştırmalıkları  her  gün  aynı  saatlerde vermeye  çalışın.  Eğer  mutfak  diğer  zamanlarda  çocuğunuz  için  kapalıysa, çocuğunuz  önüne  sunulan  yemeği  ve atıştırmalığı  daha  rahat  yer. 

16.  Dikkatini  çekecek  şeyleri  en  aza indirin.  Yemek  süresince  televizyonu kapatın,  masada  kitap  ya  da  oyuncakların  olmasına  izin  vermeyin. 

17.  Tatlıyı  ödül  olarak  önermeyin. 
Haftada  iki  defa  dışında  yoğurt,  meyve veya  diğer  sağlıklı  seçenekler  önerin. 

18.  Çocuklar  olgunlaşana  kadar, yiyecekler  hakkında  daha  az  seçici olma  eğilimindedir.  Herkesin  yemek tercihleri  vardır.  Çocuğunuzun  her  şeyi sevmesini  beklemeyin. 

19.  Çocuğunuz  enerjikse  ve  büyüyorsa  muhtemelen  iyidir.  Eğer  çocuğunuzun  yemek  seçmesinin  gelişimini etkilediğine  inanıyorsanız,  bu  konuda çocuğunuzun  doktoruyla  görüşün. 

Çocuğunuzun  yemek  yeme  alışkanlığı  bir  gecede  değişmeyecektir. 
Fakat,  her  gün  atacağınız  küçük  adımlar,  ömür  boyu  sağlıklı  yemek  yemesi¬ ne  yardımcı  olacaktır. 


Haber  Merkezi 


Çocuk  odası 


tulayamed@hotmail.com 


Cezaevi  ve  ÇocuHar 

1991  yılında  çıkarılan  TMK  nedeniyle  bugün  binlerce  çocuk  en  olmadık  biçimde  yargılanıyor.  29.06.2006  tarihli ve  5532  sayılı  kanunla,  çocuklar  artık  Çocuk  Mahkemeleri  yerine  Yetişkin  Mahkemelerinde  yargılanmaya  başladılar.  Bugün  binlerce  çocuk  yetişkinler  gibi  gözaltına  alınıyor, sorgulanıyor,  yargılanıyor  ve  hapsediliyor. 

Türkiye,  BM  Çocuk  Hakları  Sözleşmesini  tam  19  yıl  önce imzaladı.  Ama  yeni  TMK  bunu  yok  saymakta.  Üstelik  bu  durum  Anayasanın  90.  maddesine  göre  suç.  Ayrıca  Türkiye’nin imzaladığı  Avrupa  insan  Haklan  Sözleşmesi  de  Anayasanın 
90.  maddesine  göre  TMK’nun  varlığını  suç  sayıyor. 

Ayrıca  Çocuk  Koruma  Kanunu  “Suçlu  çocuk  yoktur,  suça sürüklenen  çocuk  vardır.”  Tanımını  kabul  ediyor  ve  cezanın çocuğa  uygulanacak  en  son  yaptırım  olduğunu  ön  görüyor. 

BM  Çocuk  Hakları  Sözleşmesine  göre  kesin  olarak  18 
yaş  altı  çocuk  sayılmaktadır.  Tüm  bu  kanunlar,  imzalanan sözleşmeler  söz  konusu  Kürtlerve  onların  çocukları  olunca sadece  kanunsuz  eylemler  ve  teröristler  olarak  kabul  görüyor  ve  tüm  çocuk  haklan  yok  sayılıyor. 

Cezaevlerindeki  yaşam  koşullarının  uluslararası  standartlara  kavuşturulması  için  gerekli  olan  mücadelenin  toplumun  tüm  bileşenleri  tarafından  yürütülmesi  gerekmektedir.  Günümüz  koşullarından  yapılmaya  çalışıldığı  iddia  edilen  “Demokratik  Açılımın”  TMK  mağduru  çocuklara  ne zaman  uygulanacağını  merakla  beklemekteyiz. 

Cezaevi  şartlarındaki  gençlerde  ruhsal  bozukluk  görülme sıklığı  %65,  bir  yada  daha  fazla  ruhsal  bozukluğun  birarada görülme  sıklığı  %75  olarak  belirlenmiştir.  (Teplin  2002) Türkiye’de  cezaevi  koşullarının  her  geçen  gün  daha  da kötüleşmesi,  cezaevlerinin  kalabalıklaşması,  tutuklu  ve  hükümlü  gençlerde  ruhsal  bozuklukların  görülme  sıklığında artışa  yol  açmıştır. 

Cezaevi  koşulları  bu  yaştaki  bir  ergenin  fiziksel,  ruhsal, zihinsel  ve  sosyal  ihtiyaçlarının  çok  gerisinde  kalmakta  ve çocuğa  erişkin  gibi  davranıl  maktadır.  Kaldı  ki  18  yaş  sınırı  bile herzaman  ruhsal  olarak  erişkinliğe  ulaşmak  anlamına  gelmemektedir.  Ergenlik  döneminde  doğal  olarak  “dürtü  gücünün artması,  fakat  paralelinde  erişkin  kadar  “deneyime”  sahip  olmadığı  için  “suça  yönelik  davranışların  ortaya  çıkma  olasılığı” artmaktadır.  Bu  durum  yanında  “ruhsal  olgunlaşma”  fiziksel ve  zihinsel  gelişimle  ilgili  olduğu  kadar  ailesel  ve  toplumsal özellikler  bağlı  olarak  gelişmektedir.  Bu  nedenle  toplumda ve  aile  içi  yaşanan  travmaların  içinde  yaşama  katılan  çocuğun kendini  bu  olayların  içinde  bulması  kolay  olmaktadır. 

Cezaevlerinde  yapılan  araştırmalarda,  tutuklu  çocuklarda  görülen  psikolojik  sorunların  sınıflandırılmasına  bakıldığında,  “adli  suçlar”  kapsamında  tutuklu  olan  çocuklarda “Davranım  Bozuklukları”  ve  “Madde  Bağımlılığı”  daha  fazla gözlenmiş,  bunun  yanında  TMK  mağduru  çocuklarda  ise  tanısal  açıdan  “Post  travmatik  Stres  Bozukluğu  “  ,”Depresif Bozukluklar”, "Akut  Stres  Bozukluğu”  gibi  Anksiyete  Bozuklukları  ağırlıkta  görülmektedir. 

TMK  mağduru  çocuklarda  Post  Travmatik  Stres  Bozukluğu  kişiyi  dehşet  içinde  bırakan,  çaresizlik  duygusu  yaratan  olayların  uzun  ruhsal  durumlara  yol  açması  şeklindedir. 

Gösterilere  katıldıkları  için  tutuklanan  çocuklar  terörist olmakla  suçlanmakta,  cezaevinde  kaldıkları  süre  boyunca eğitimleri  aksamaktadır. 

Tutuklu  çocuklarla  yapılan  söyleşilerde  çocuklar,  tutuklanma  sırasında  gördükleri  fiziki  ve  ruhsal  işkenceden  şikayetçi  olmuşlardır.  Çocuklar  maruz  kaldıkları  davranışları  sağlık  kontrolünde  ve  savcıya  ifade  verirken  dile  getirmek  istediklerinde  dikkate  alınmadıkları  için  güvensizlik  yaşamışlardır. 

Cezaevinde  psikolog  sayısının  yetersizliği  nedeniyle çocuklara  ruh  sağlığı  hizmeti  nitelik  olarak  çok  sınırlıdır.  Sosyal,  sportif  veya  sanatsal  etkinliklerin  yeterli  sürelerde  yapılamaması  çocukların  gelişiminin  önünde  ayrı  bir  engeldir. 

Çocuklardan  bazıları  ailelerinin  geçimini  sağladığından, ailelerinin  ekonomik  durumuna  ilişkin  kaygı  yaşamalarına  yol açmaktadır.  Bu  çocuklar  erişkin  olarak  yargılanırken,  cezaevinde  de  aynı  muameleyi  görmekte  yaşıtlarından  önce  olgunlaşmaktadırlar.  Kendilerinde  oluşan  travmaları  cezaevinden çıktıktan  sonra  yaşamlarına  yansıtmaktadırlar. 

Cezaevi  koşullarının  düzeltilmesi  için  gerekli  tüm girişimlerde  bulunmanın  yanı  sıra  toplumun  üstüne  düşen görevlerden  biri  de  bu  çocukların  bir  rehabilitasyon  sürecinden  geçmelerini  sağlamak  olmalıdır. 

Kaynak:  TTB  Diyarbakır  Cezaevi  inceleme  Raporu 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Organik  Daha  Besleyici 


mi  Değil  mi? 


Ingiliz  Gıda  Standartları  Enstitüsü’nün yaptığı  araştırma  sonucunda  dünya  basınına  dağıtılan  “Ekolojik  Gıda  Daha Faydalı  Değil”  haberine  uluslararası platformlardan  tepki  geldi... 

IFOAM  ve  Toprak  Vakfı  gibi  kuruluşlar  da dahil  olmak  üzere  uluslararası  boyutta  tepki alan  habere  yanıtlar  da  geldi.  Buğday  Derneği,  bu  yanıtların  çevirisini  yaparak  dağıttı... 

IFOAM  (Uluslararası  Ekolojik  Tarım Hareketleri  Federasyonu)  Raporu 

Son  zamanlarda  yapılan  araştırmalar, ekolojik  üretimin  olumlu  etkisini  son  derece açık  bir  şekilde  gösteriyor.  Yapılan  çalışmalar  ekolojik  gıdaların  genellikle  daha  düşük seviyede  nitrat,  antibiyotik  (hayvansal  gıdalar  için)  ve  tarım  ilacı  kalıntısı  (bitkisel  gıdalar  için)  ve  daha  fazla  mineral,  vitamin  içerdiğini,  aynı  zamanda  daha  dengeli  protein profili  olduğunu  gösteriyor.  Bunun  yanısıra, ağır  metaller  ve  patojen  mikroorganizmalar söz  konusu  olduğunda  ekolojik  gıdaların  en az  konvansiyonel  gıda  kadar  güvenli  olduğunu  gösteriyor. 

Birleşmiş  Milletler  Gıda  ve  Tarım  Organizasyonu  (FAO)  “Ekolojik  olarak  üretilen  gıdaların  daha  az  tarım  ilacı  kalıntısı,  ilaç  kalıntısı  ve  çoğu  durumda,  daha  az  nitrat  bulundurduğumu  kabul  etmiştir. 

Ekolojik  bitkisel  bazlı  gıdaların,  ekolojik olmayan  bitkisel  gıdalara  kıyasla  daha  yüksek  miktarda  sağlığa  yararlı  ikincil  bitki bileşimi  içerdiğini  gösteren  kanıtlar  vardır. 
Vitamin  gibi,  bitki  kökenli  kimyasallar  vardır. 
Örneğin,  fenolik  bileşimler  bir  bitkinin  ve  insan  vücudunun  anti-oksidanıdır.  Karoten (sarı,  turuncu  ve  kırmızı  bitkilerde  bulunur) de  kardiyovasküler  hastalıklar  ve  bazı  kanser  türleri  riskini  azaltan  başka  bir  örnektir. 
Ekolojik  ve  konvansiyonel  gıdaların  bitki kökenli  kimyasal  seviyeleri  karşılaştırıldığın¬ da,  ekolojik  gıdada  daha  fazla  bitki  kökenli kimyasal  olduğu  bulunmuştur.  Avrupa  Birliği tarafından  gerçekleştirilen  ve  kısa  zaman önce  tamamlanan  dört  yıllık  araştırma,  ekolojik  meyve  ve  sebzelerin  en  az  yüzde  kırk daha  fazla  antioksidan  ve  daha  yüksek  seviyede  demir  ve  zink  gibi  faydalı  mineraller olduğu  sonucuna  varmıştır.  Ekolojik  sürülerden  alınan  sütteki  antioksidan  miktarı,  konvansiyonel  sürülere  oranla  %90  daha  fazladır.  Profesör  ve  Proje  Koordinatörü  Carlo Leifert,  aradaki  farkın  çok  fazla  olduğunu, tavsiye  edilen  beş  porsiyon  meyve  ve  sebzeyi  tüketmeyenlerin  ekolojik  ürünle  beslenerek  sağlıklarına  katkıda  bulunacaklarını söylemiştir.  Protein  içeriğine  gelince,  ekolojik  ürünler  biraz  daha  az  protein  içeriyor  ancak  daha  dengeli  amino  asid  profili  çiziyor. 

Yukarıda  anlatılan  farklar  birkaç  faktörden  kaynaklanıyor.  Birincisi,  ekolojik  üretim¬ de  yetiştirilen  ürünler  daha  az  “zorlanmış”- tır,  yani  büyümeleri  genellikle  daha  yavaş olur,  bu  da  organizmalar  bileşimlerini  sentezlemeye  vakit  bulduklarından  yaşamsal kaliteyi  artırır.  Son  zamanlarda  yapılan  uzun süren  bir  çalışma  “seyrelme  etkisinin”  böcek  baskısı  yokluğu,  yüksek  seviyeli  nitrojen ve  hızlı  bitki  büyümesi  olduğuna  dair  kanıtlar  bulmuştur.  Birkaç  yıl  boyunca  ekolojik üretim  yapılan  tarlalarda  yetişen  domatesler konvansiyonel  domateslerden  çok  daha fazla  flavonid  konsantrasyonu  içerir.  Bu  hayvansal  ürünler  için  de  geçerlidir.  Bazı  ülkelerde  (örneğin  Amerika’da)  konvansiyonel tarımda  yetiştirilen  hayvanların  büyümesi hormon  kullanılarak  hızlandırılır.  Bu  hormonların  kalori  başına  alınan  et  ağırlığının artmasına  sebep  olduğu  bilinir,  bu  etteki 


suyun  tutulmasından  kaynaklanır,  böylece çiftçi  daha  fazla  para  kazanır  çünkü  fiyat ağırlığa  göre  belirlenir,  kaloriye  değil.  Örneğin,  eğer  çiftçi  %15  daha  ağır  çeken  (hormon  kullanımından  dolayı  ette  suyun  tutulması  sebebiyle)  et  üretebilirse,  %15  daha fazla  para  kazanır,  ağırlık  sadece  su  olmasına  rağmen.  Tüketici  besin  yerine  suya  para ödemiş  olur! 

Besin  değeri  farklarının  sebeplerinden biri  de  ekolojik  yönetimde  yetişen  bitkilerin böcek  baskısı  altında  kendilerini  koruma mekanizmalarının  daha  fazla  gelişmesidir, bunu  yaparken  de  ikincil  bitkisel  bileşimler yaratırlar.  Başka  bir  açıklama  da,  ekolojik ürün  yetiştiren  çiftçilerin  bitki  ve  hayvan  yetiştirirken  sadece  ürün  randımanına  göre değil,  hastalık  ve  böceklenmeye  karşı  dayanıklı,  yerel  şartlara  adapte  olabilen  bitki ve  hayvan  türlerine  bakmalarıdır.  Bu  atalar¬ dan  kalma  veya  yerel  türler,  yüksek  randımanlı,  modern  türlerden  daha  fazla  besin değerine  sahip  olabilir. 


Özetle,  ekolojik  statü  dışında  besin değerlerini  etkileyen  pek  çok  faktör  vardır, örneğin  ürün  çeşitliliği,  hasat  zamanı,  hasattan  sonraki  dağıtım  gibi,  ama  sonuç  olarak, ekolojik  gıda,  konvansiyonel  gıdaya  göre daha  fazla  besin  değerine  sahiptir.  Araştırmalar,  ekolojik  gıdaların  besinsel  değeri¬ nin  yanında,  duyumsal  kalite  ve  “keyif  alma” hissinin  daha  yüksek  olduğunu  ortaya  koymuştur.  Bu  kural,  işlenmiş  ürünlerden  çok, çiğ  tüketilen  ürünler  için  geçerlidir,  işlenmiş ürünlerde  ürünün  asıl  bileşimini  etkileyen daha  pek  çok  faktör  verdir. 

işlenmiş  ürünlere  gelince  de  ekolojik ürünler  açıkça  sağlık  avantajına  sahiptir. 
Konvansiyonel  işlenmiş  gıdalar  yapay  katkı maddeleri  içerir,  bunlar  açıkça  bilindiği  gibi sağlığa  zararlıdır.  Hidrojene  yağlar  (transyağ  olarak  da  bilinir)  bunun  en  çarpıcı örneğidir.  Bu  yağlar  hidrojenasyon  yöntemiyle  yapay  olarak,  ürüneri  katılaştırmak  ve raf  ümrünü  uzatmak  için  üretilir.  Trans-yağların  kalp  hastalıkları,  kanser  ve  cilt  hastalıkları  riskini  artırdığına  dair  kanıtlar vardır.  Binlerce  gıda  ürününe  eklenen  ve içerik  listesinde  kulağa  masum  gelen  isimler takılan  monosodyum  glütamat,  iç  salgı  bezlerinin  çalışmasını  bozar  ve  “Çin  restoranı sendromu”  denen,  baş  dönmesi,  baş  ağrısı, terleme  ve  astım  krizleriyle  bağlantısı  vardır. 
Dünyada  en  fazla  kullanılan  yapay  tatlandırıcı  olan  Aspartamın,  migren,  inme,  göz kararması  ve  daha  birçok  sinir  sistemi  problemleriyle  doğrudan  ilişkilidir.  Bunlar  ve benzeri  zararlı  katkıların  kullanımı  ekolojik gıdalarda  yasaktır.  Dolayısıyla,  ekolojik  ürünler  seçmek,  tüketicilerin  çok  çeşitli  ve  büyük miktarlarda  zararlı  katkı  maddelerinden  ka¬ 


çınmalarını  sağlar. 

Ekolojik  gıda  bir  lüks  değildir,  gıdanın olması  geren  halidir. 

Toprak  Vakfı  (Soil  Association)  Raporu 

Bilindiği  Gibi,  Gıda  Standartları  Enstitüsü  (Food  Standards  Agency)  geçtiğimiz günlerde  ekolojik  beslenmenin  önemli  bir fayda  sağlamadığına  dair  bir  rapor  yayınladı. 
Bu  çok  ciddi  bir  araştırma  ve  Toprak  Vakfı bu  araştırmanın  sonuçlarını  ciddiyetle  inceleyecek,  ancak  ilk  bakışta  bile  araştırmanın epey  kısıtlı  bir  analiz  olduğu  görülüyor.  Örneğin,  inceleme  sadece  İngilizce  yazılmış belgelere  dayalı,  bulunan  belgelerin  yarısı rapora  dahil  edilmemiş  ve  Avrupa  Birliği  tarafından  bu  yılın  Nisan  ayında  yayınlanan  (bu araştırmanın  yayınlanacağının  önceden  bilinmesine  rağmen)  daha  güncel  rapor gözardı  edilmiş. 

Daha  büyük  faydalar 

insanların ekolojik  gıdayı sadece  onları daha  sağlıklı  yapacağı  düşüncesiyle  satın  aldıkları  bir  efsanedir.  Geçtiğimiz aylarda  yapılan 
AB  araştırması¬ na  göre,  sürekli olarak  ekolojik gıda  satın  alanlar  (tüm  ekolojik ürünlerin  %80’i) 
ekolojik  tarımın ve  ürünlerin  faydaları  konusunda  çok  daha 

sofistike  bir  anlayışa  sahip. 

Örneğin,  araştırma,  tarım,  böcek  ve yabani  ot  zehirlerinin  uzun  vadeli  etkilerini işaret  etmekte  başarısız  olmuştur.  Avrupa Komisyonu  2006  yılında,  belli  kanser  türlerini,  erkek  kısırlığını  ve  sinir  sistemi  bozukluklarını  tarım  ilacı  kullanımıyla  ilişkilendirmişti.  Endüstriyel  tarım  ile  yetiştirilen  bir  elma 
16  defa,  30  farklı  kimyasalla  ilaçlanmış  olabilir. 

Ekolojik  gıda  satın  almak  aynı  zamanda sağlıklı  bir  çevreyi  destekler.  Ortalama  bir ekolojik  çiftlik  %30  daha  fazla  tür  ve  %50 daha  fazla  kuş,  kelebek  ve  arı  gibi  yaban hayat  barındırır.  Bu  konuda  uzman  olan Compassion  in  VVorld  Farming  (Dünya  Tarımında  Merhamet),  ekolojik  tarımın  en  yüksek  hayvan  refahına  sahip  olduğunu  söylüyor.  Diğer  çevresel  yararlar  belli  -  Ekolojik çiftlikler  daha  az  tehlikeli  atık  yaratıyor.  Ekolojik  tarımda  yapay  nitrojen  gübresi  yasaklanmıştır,  dolayısıyla  yağmur  sularıyla  karışarak  deniz  giden  ve  kıyı  sularında  aşırı yosun  çoğalmasına  sebep  olan  maddeler daha  azdır. 

Ekolojik  tarımda  daha  fazla  kadın  ve genç  insan  vardır,  ekolojik  çiftçiler  gelecek için  daha  iyimserler.  Bu  gelecek,  küresel  ısınmanın  ağırlığı  altında  eziliyor.  Burada ekolojik  tarım  yol  gösteriyor,  kırmızı  yonca gibi  güneş  ışığını  kullanarak  toprağa  nitrojen  katan  doğal  gübreler  sayesinde  tarım ürünlerine  fayda  sağlıyor.  Kendimizin  ve  gezegenimizin  sağlığı  için  ekolojikgıda  ve  tarım geleceğimizde  büyük  rol  oynayacak. 

Toprak  Vakfı  Politika  Direktörü  Peter Melchett,  FSA  tarafından  yetkilendirilen ekolojikgıda  raporunu  şöyle  yorumladı: 


“Araştırmacıların  ulaştığı  sonuç  bizi  hayal kırıklığına  uğrattı.  Araştırma,  var  olan  ekolojik  ve  ekolojik  olmayan  ürünlerin  beslenme karşılaştırmalarının  tümünü  reddetmiş. 
Bunun  sebebi,  var  olan  karşılaştırmaların, araştırmayı  yapan  London  School  of Hygiene  ve  Tropical  Medicine’in  koyduğu belli  bir  kritere  uymuyor  olmaları.” 

Araştırmacılar,  göreceli  az  sayıdaki araştırmalara  dayanarak,  ekolojik  ve  ekolojik  olmayan  gıdalar  arasındaki  farkın  ‘önemli’  olmadığı  sonucuna  varmalarına  rağmen, analizlerinde  ekolojik  gıdaların,  ekolojik olmayan  gıdaya  kıyasla,  besin  değerlerinin daha  yüksek  olduğunu  beyan  etmişlerdir. 
Örneğin,  FSA’nın  çalışmasına  göre,  ekolojik gıdada  bulunan  besin  değerleri  ekolojik olmayanlara  kıyasla  aşağıdaki  oranlarda daha  yüksektir: 

-  Protein  12.7% 

-  Beta-karoten  53.6% 

-  Flavonoids  38.4% 

-  Bakır  8.3% 

-  Magnezyum  7.1% 

-  Fosfor  6% 

-  Potasyum  2.5% 

-  Sodyum  8.7% 

-  Sülfür  10.5% 

-  Zink  11.3% 

-  Fenolik  bileşimler  13.2% 

Araştırmacılar  bunun  yanısıra  ekolojik  et ve  süt  ürünlerindeki  yararlı  çoklu  doymamış yağların,  ekolojik  olmayan  et  ve  sütlere  göre daha  fazla  olduğunu  (2.1%  -  27.8%  daha fazla)  bulmuşlardır. 

Toprak  Vakfı,  Avrupa  Birliği  tarafından fonlandırılan,  31  araştırma,  üniversite  ve yayının  yanısıra  100  bilim  araştırmasını  da içinde  barındıran,  18  milyon  avroya  mal  olan ve  bu  yılın  Nisan  ayında  sonuçlanan  araştırmanın  FSA  tarafından  göz  önünde  bulundurulmamasından  dolayı  hayal  kırıklığına uğramıştır. 

Avrupa  Birliği  araştırma  sonuçları 

Avrupa  Birliği  araştırma  programı  şu sonuçlara  varmıştı: 

Ekolojik  tarım  ürünleri,  bünyelerinde besin  istenen  yüksek  bileşimleri  (antioksidan,  vitamin,  glikosil)  daha  fazla  barındırır. 

Ekolojik  tarım  ürünleri,  bünyelerinde besinlerde  istenmeyen  bileşimleri  (mikotoksin,  glikokaloid,  kadmiyum  ve  nikel)  daha  az barındırır. 

Bunun  yanısıra,  ekolojik  süt  ve  süt  ürünlerindeki  CLA  ve  Omega  3  miktarı  %10-60 oranında,  ekolojik  yeşil  sebze  ve  meyvelerdeki  C  vitamini  de  %90  oranında  daha  fazladır. 

Tarım  ilaçlarının  insan  üzerindeki  uzun süreli  etkilerini  araştıran  bir  çalışma  yapılmamıştır.  2006’da  Avrupa  Komisyonu  “Uzun süre  tarım  ilaçlarına  maruz  kalmanın  bağışıklık  sisteminde,  kanser,  kısırlık,  doğum sakatlıkları  ve  sinir  sistemlerinde  ciddi  bozukluklara  yol  açtığı”nı  belirtmiştir. 

Ekolojik  tarım  ve  gıda  sistemleri  bütünselidir,  gübre  gibi  petrol  türevinden  üretilen  girdiler  kullanmak  yerine  doğayla  birlikte  çalışır.  Ekolojik  ürün  satın  alan  tüketiciler sadece  tarım  ilacıyla  kaplanmamış  yiyecek almakla  kalmaz,  aynı  zamanda  yüksek  hayvan  refahı  standartlarına  destek  olur,  antibiyotiklerin  sürekli  kullanılmasını  engeller ve  çiftliklerdeki  yaban  hayatın  artmasını destekler. 


Derleyen:  Avaşin  Çağlayan 


Mide  Fıtığı 


ıh 


Dr.  İlhan  Diken 


Yaygın  sindirim  sistemi  hastalıkların¬ dan  biri  olan  mide  fıtığı,  65  yaş  üstü insanların  hemen  hemen  yarısında, 
50  yaş  üstündekilerin  de  dörtte 
birinde  görülüyor.  Mide  fıtığı  ile  reflünün  belirtileri  benzer  olduğundan  bazen  iki  hastalık  karıştırabilir.  Mide  fıtığı,  göğüs  ile  karın  boşluğunu  ayıran  diyafram  kasında  mevcut  olan  açıklıktan  (hiatus)  midenin  üst  kısmının,  yemek  borusuna  doğru  sarkmasına denir.  Sebebi  bu  bölgeyi  saran  kasın  gevşemesidir.  Mide  fıtığı  toplumda  sık  görülen bir  durumdur.  Mutlaka  bir  rahatsızlık  vermesi  gerekmez  ancak  bazı  kişilerde  mide  asidi¬ nin  yemek  borusuna  kaçmasına  yani  reflüye neden  olabilir. 

Yemek  borusuna  kaçan  mide  asidi  ise savunmasız  olan  yemek  borusu  zarını  tahriş eder  ve  yangıya,  ülserlere  kısacası  tıp  dilinde  'özofajit'  dediğimiz  tabloya  yol  açar.  Ancak  fıtığı  olan  kişilerde  mutlaka  reflü  yakınması  olması  ya  da  tersine  reflüsü  olan  her kişide  mide  fıtığı  olması  gerekmez.  Ayrıca mide  fıtığı  olan  insanın  mutlaka  ilaç  alması ya  da  ameliyat  olması  da  şart  değil. 

Bazı  kişilerde  hem  yemek  borusunun  altındaki  kas  gevşek,  hem  de  anatomik  yapı bozuk  olup  reflü  ile  mide  fıtığı  birlikte  bulunabilir.  İşte  o  zaman  bu  tip  hastalar  sürekli  ilaç  kullanmaya  mahkum  olur.  Eğer  hastanın  belirtileri  ilaç  ile  kontrol  altına  alınamazsa  ya  da  alınır  da  hasta  sürekli  ilaç  kullanmak  zorunda  kalır  ve  'Bana  başka  bir 


seçenek  sunamaz  mısınız?'  derse  o  zaman ameliyat  önerilir. 

Mide  fıtığı  hayatı  tehdit  eden  veya insanın  hayat  kalitesini  her  zaman  bozan  bir hastalık  değildir.  Ancak,  reflü  buna  eşlik  eder  ve  problem  yaratırsa  veya  fıtığın  çok büyük  olması  nedeniyle  mekanik  bir  engelistenmeyen  durum  ortaya  çıkarsa,  o  zaman mide  fıtığına  bağlı  yakınmaların  tedaviyle kontrol  altına  alınması  veya  fıtığın  cerrahi olarak  onarılması  gerekir. 

Mide  fıtığı  ile  reflü  ilişkisinden  söz  edecek  olursak,  mide  fıtığı  reflünün  sadece  bir eş  bulgusudur  diyebiliriz.  Bazı  hastalarda yemek  borusunun  altındaki  kas  gevşer  ama fıtıklaşma  olmaz.  Mide  fıtığına  reflünün eşlik  ettiği  durumlarda  hastalarda,  mide  ve yemek  borusu  bölgesinde  yanma,  ağza  acı su  gelmesi,  göğüs  ağrısı,  öksürük  gibi  reflü belirtileri  ortaya  çıkar.  Yemek  borusuna  sürekli  asit  kaçması  zaman  içinde  iltihaba  ve hatta  darlığa  yol  açabilir..  Bazen  mide  fıtığı kişiyi  hiç  etkilemez  ya  da  belirti  vermez. 
Çoğu  zaman  mide  fıtığı  başka  bir  hastalığın tetkiki  sırasında  tesadüfen  ortaya  çıkar. 
Belirli  bir  yaştan  sonra  mide  fıtığı  olanların büyük  bölümünde  reflüye  de  rastlanır. 

Küçük  boydaki  fıtıklar  hiçbir  şikayete yol  açmaz.  Orta  ve  büyük  çap  fıtıklarda görülen  en  sık  belirtiler  şunlardır:  Göğüs kemiğinin  altında  yanma  hissi,  boğaza doğru  yayılan  ağrı,  ağza  birdenbire  berrak bir  su  veya  gıda  artıklarının  gelmesi, geceleri  uykudan  uyandıran  öksürük,  ses kısıklığı,  boğazda  gıcık  oluşması,  boğulma hissi  gibi  çoğu  reflüye  ait  bulgular  ortaya çıkabilir.  Bunlar  sırtüstü  yatma,  öne eğilme,  ıkınma  ya  da  ağır  eşya  kaldırmayla daha  kötü  olabilir.  Mide  fıtığı  ve  reflü  belirtileri  birbirine  çok  karışabilir.  Özellikle 


mide  fıtığına  ait  bulgular  aşırı  geğirme, hastanın  yediklerinin  ağza  gelmesi  ve  aşırı miktarda  gazdır.  Fıtık  yutma  güçlüğüne  de sebep  olabilir.  Büyük  çaptaki  fıtıklar  kendi ekseni  etrafında  dönerek  fıtık  boğulmasına ve  acil  tablolara  yol  açabilir.  Bazen  de  ilk belirti  fıtığın  içinde  yer  alan  ülserlerden  kanamadır.  Bazen  astımın  nedeni  reflü  olabilir. 

Mide  fıtığının  oluşumu,  daha  çok  anatomik  etkenlere  bağlıdır.  Normalde  göğüs boşluğu  ve  karın  arasında  yer  alan  diyafram¬ da  yemek  borusunun  geçtiği  boşluk  yani  hiatus,  midenin  yukarı  geçişine  izin  vermez. 
Yani  burayı  saran  kas  güçlüdür.  Bu  kasın gevşemesi  fıtıklaşma  ve  asit  kaçağına  yol açar.  Karın  içi  basıncını  artıran  nedenler,  sürekli  öksürük,  kusma,  ıkınma,  ağır  egzersiz, ağır  eşya  taşıma  fıtık  oluşumuna  yol  açabilir. 
Ayrıca  yaşlılarda  ve  gebelerde  hormonal  faktörler  mide  fıtığının  oluşmasına  uygun  zemin  hazırlar.  Gebelikte  salgılanan  bazı  hormonlar  yemek  borusunun  altındaki  kaslara etki  edip  gevşemesine  yol  açar.  Yaşlılarda mide  fıtığının  oluşması  dokuların  gevşemesinden  ve  elastikiyetini  kaybetmesinden ortaya  çıkar.  Anatomik  olarak  insanlarda  fıtığın  oluştuğu  bu  bölgede  bir  açı  vardır.  Mide fıtığı  bu  açının  bozukluğundan  kaynaklanabilir.  Şişmanlığın,  aşırı  yağ  yemenin  mide fıtığı  ve  reflü  oluşumunda  bir  etken  olduğu da  söylenmektedir.  Bunlar  karın  içi  basıncını artırarak  fıtıklaşmaya  yol  açar.  Doğrusu  net olarak  'Mide  fıtığı  şu  nedenlerle  oluşur' demek  mümkün  değildir. 

Mide  fıtığının  tanısı  genelde  başka  bir nedenle  tesadüfen  tetkik  yapılırken  konur. 
Bazı  fıtık  tipleri  ise  doğrudan  doğruya  kanama  veya  demir  eksikliğiyle(  kansızlık)  ortaya çıkabilir.  Onun  dışında  hastalara  reflü,  ülser 


gibi  herhangi  bir  nedenle  endoskopi yapılırken  ya  da  film,  tomografi  çekilirken tesadüfen  fıtık  görülür.  Endoskopiyle  mide¬ ye  girildiğinde  endoskopi  hortumunun  ucundaki  kamerayla,  geriye,  midenin  üst  kısmına  doğru  bakarken  midenin  üst  kısmında gevşeme  görülür.  Ayrıca  radyolojik  incelemeyle  de  fıtık  tespit  edilebilir.  Bu  inceleme sırasında  hastaya  ağızdan  baryum  içirilir. 
Midenin  üzerine  çok  abartılı  olmamak şartıyla  baskı  uygulanır.  Hastanın  ayakları yukarı,  başı  aşağı  duruma  getirildiğinde midesinde  fıtık  olup  olmadığı  da  görülebilir. 
Fıtığın  tetkik  açısından  bize  yarattığı  en önemli  sıkıntı,  özellikle  yemek  borusunun alt  ucunun  yerinin  tespitidir. 

Hastalara  bazı  tavsiyelerde  bulunulur. 
Hastaların  bazı  gıdalardan  uzak  kalmaları gerekir.  Çikolata,  tereyağı,  kahve  ve  çok asitli  yiyecekleri  yasaklanır.  Sigara  kesinlikle içmemelidir.  Çünkü  sigaranın  mide  boşalmasına  ve  asit  salgısına  doğrudan  etkisi vardır.  Hastalara  bir  başka  öneri,  gece yatarken  gövdelerinin  üst  kısmını  yüksekte tutmalarıdır.  Bunu  yapmak  içinde  ya  yatağın şiltesinin  ya  da  yatağın  üst  kısmının  altına bir  yükseltici  koymaları  gerekir.  45  derece eğimle  sırtı  dik  tutarak  yatmak  tavsiye  edilir. 

Gece  yatarken  bir  şey  yememeleri  ya  da yemek  sonrası  egzersizden  kaçınmaları gerekir.  Çünkü  yiyip  yatmak  gıdaların  geri gelmesine,  ciddi  reflüye,  hatta  gıdaların nefes  borusuna  kaçarak  akciğerlere  gitmesine  ve  akciğer  enfeksiyonuna  bile  neden olur.  Kişide  gerek  boyutu  gerekse  ciddi reflüsü  nedeniyle  tehlike  teşkil  eden  bir  fıtık varsa  o  zaman  ameliyat  önerilir.  Mide  fıtığını tamamen  geri  çeviren  bir  ilaç  yoktur.  Özellikle  yaşlı  kişilerde  mide  fıtığıyla  birlikte kalp,  şeker,  tansiyon  gibi  başka  hastalıklar varsa  o  zaman  ameliyatı  önerilmez.  Çünkü bu  gibi  durumlarda  ameliyatın  riski  artar. 
Reflü  özellikle  sabahları  ses  kısıklığına, hatta  işitme  güçlüğüne  bile  neden  olabilir. 
Bu  nedenle  böyle  önemli  sorunları  olan kişilere  ameliyatı  önerilir. 
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Tırnak  Deyip  Geçmeyin! 


Tırnaklar  sadece  parmakların  ucundan çıkıp  uzayan  parçalar  değillerdir.  Aynı zamanda  tırnaklar  vücudun  işleyiş  sistemi  hakkında  fikir  sahibi  olunmasına  da yarar. 

Rengi  sararmış  tırnaklar  karaciğer, maviye  çalan  tırnaklar  kalp,  çabuk  kırılanları  romatizma  ya  da  yorgunluk,  rengi  kaçık olup  da  içi  beyaz  lekeli  olanlar  ise  kansızlık gibi  rahatsızlıkların  habercisi  olabilirler. 
Aynı  zamanda  tırnaklar  vitamin  eksikliğinin de  habercisidirler. 

Tırnaklar  deri  hastalıklarına  karşıda duyarlıdırlar.  Şeker  hastalığı,  kan  dolaşımı bozukluğu,  psikolojik  bozukluklar  sonucunda  da  tırnaklarda  rahatsızlıklar  ve  düşmeler  gözükmektedir. 

Ellerin  korunmasında  gerekli  olan  her şey  tırnakların  korunması  içinde  gereklidir. 
Yani  soğuk,  sıcak,  eldivensiz  yıkanan  bulaşıklar,  kimyasallar,  tırnaklara  sürülen  cila ve  ojelerde  tırnakları  yıpratmaktadır.  Bunları  engellemek  için  olabildiğince  sebze  ve meyve  tüketilmeli,  vücuttaki  vitamin  oranı arttırılmalıdır. 

Kullanılan  malzemeler:  Akhuş  yaprağı  Aynısefa  Biberiye  Civanperçem  Isırgan  K ırlangıç  otu  Su  Hazırlanışi:  Bütün  malzemelerden  iki  tutam  alınarak  bir  kaba  konur. 
Beş  bardak  su  eklenerek  kaynatılır. 
Soğutulduktan  sonra  eller  içine  konulmak suretiyle  bekletilir. 


Kullanılan  malzemeler: 

Limon  Zeytinyağı  Hazırlanışi:  Bir  adet limon  alınır  ve  suyu  sıkılır  ve  bir  kaba konur.  Bir  su  bardağı  sıcak  zeytinyağ  eklenerek  karıştırılır.  Eller  içine  konulmak  suretiyle  banyo  yaptırılır. 

Tırnakların  kalınlaşması,  tabaka,  tabaka ayrılması  ve  renk  değiştirmesi  sonucu ortaya  çıkan  bir  rahatsızlıktır.  Genelde eldeki  ya  da  ayaktaki  parmakların  bir  ya  da iki  tanesiyle  başlayıp  tırnakların  hepsine yayılabilir. 

Tırnaktaki  mantar,  tırnağın  kendi  rengini  kaybedip  hafif,  hafif  sanlaşmasıyla  başlar  devam  ettikçe  tırnak  iyice  sertleşir  ve yavaş,  yavaş  şeklini  değiştirir.  Zamanla  tırnak  kolay  kınlabilir  bir  hale  geldiği  gibi  deriden  ayrılıp  düşebilirde. 

Tırnak  mantarının  oluşumunu  engellemek  için  ellerin  ve  ayakların,  parmak  aralarının,  sürekli  temiz  tutulması,  saf  pamuktan  oluşan  çorapların  tercih  edilmesi  gerekmektedir. 

Kullanılan  malzemeler: 

İç  yağı 

Kına 

Nar  ağacı  külü 

Nar  kabuğu 

Sarı  sabır 

Hazırlanışi: 

Bütün  malzemelerden  birer  çay  bardağı alınarak  bir  kaba  konur.  Yeteri  kadar  iç  yağı eklenerek  karıştırılır.  Merhem  kıvamına getirildikten  sonra  tırnaklara  sürülür. 

Kullanılan  malzemeler: 

Keten  tohumu 

Sirke 

Bir  tutam  keten  tohumu  alınarak  bir kaba  konur.  Ye  teri  kadar  sirke  eklenerek karıştırılır.  Merhem  kıvamına  getirildikten sonra  tırnaklara  sürülür. 
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•  Halının  rengini  canlandırmak için  en  son  suyuna  sirke  konur. 

•  Çizik  zeytin,  yağ  ve  limonla  servis  edilirse  daha  lezzetli  olur. 

•  Sütü  ocağa  koymadan  tencere  soğuk suyla  çalkalanırsa  süt  kaynarken  dibine yapışmaz. 

•  Bulaşık  suyunuza  bir  kaşık  sirke  katmakla  bulaşıklarınızın  daha  kolay  ve  temiz yıkandığını  göreceksiniz. 

•  Renkli  gömlekler  yıkanmadan  önce  iki saat  sirkeli  suda  bırakılırsa  renkleri  canlı olur. 

•  Yoğurdu  sulandırmak  için  tahta  kaşıkla 


üstten  almak  gerekir. 

•  Elbiselerin  fermuarları  yıkarken  bozuluyorsa,  makineye  atmadan  önce  kapatılır. 

•  Kapılarınız  veya  çekmeceleriniz  bir müddet  sonra  itseniz  de  çekseniz  de  kapanmaları  zorlaşır.  Kapınızın,  çekmecenizin  sürten  kısmına  vazelin  sürün. 

•  Baş  ağrısı  için:  Kahve  çekirdeğine limon  suyu  sıkın  yavaş  yavaş  yiyin.  (Birkaç tane) 

•  Mantar  kapaklı  şişeleri  yatık  vaziyette saklamaksınız. 

•  Şarap  şişelerinin  mantarını  tekrar şişeye  geçirmek  için:  Mantarı  kaynar  suyun içine  atın. 


Yemek  Tarifi 


Çingene  Kebabı 
Malzemeler: 

1/2  kg.  patlıcan 

1  kg.  domates 

2  baş  soğan 
4-5  yeşil  biber 

1/2  demet  maydanoz 
Yeterince  deniz  tuzu  ve  sumak 


Hazırlanışi: 

Patlıcan  ve  domatesler  şişlenerek  közde  pişirilir.  Piştikten sonra  kabukları  soyulur  ve  dilimlenerek  tepsiye  dizilir.  Diğer tarafta  ise  kuru  soğan  halka  halka  doğranarak  tuz  ve  sumakla  ovalanır,  sonra  içine doğranmış  maydanoz  konur  ve  tekrar  karıştırılır.  Bu  karışım  kızgın  yağda  kavrularak domates  ve  patlıcanın  üzerine  dökülür.  Hazırlanan  tepsinin  üzeri  hava  almayacak  şekilde  örtülüp  mangalda  yarım  saat  daha  pişirilir.  Sıcak  servis  yapılır. 

Afiyet  Olsun! 


Eylül  2009 


Eylül  2009 
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Festivale  Gider  İken  ... 


ugün  cadı  kazanında  ne  kaynatayım  diye  düşünüp  taşınırken  yazı yazdığım  masanın  üzerinde  bir  festival  bileti  gördüm.  Böylelikle  ne yazacağımı  fazla  düşünmeme taşınmama  gerek  kalmadı.  Aklıma  geçmişte¬ ki  festivallerimiz  geldi.  Aslında  öyle  çok  da fazla  geçmiş  değil,  her  yılki  festivaller  işte. 

Her  yıl  olduğu  gibi  gelecek  ay  yapılacak festivalde  olacaklar  aklıma  geliyor  da...  ‘Bazı şeyler  var  ki  bizde  hiç  değişmez’  derler  ya. 
Ya  da  ‘can  çıkar  huy  çıkmaz’...  Her  yıl  festivallerde  canımız  çıkar  ama  huylarımız  bir türlü  değişmez.  Zavallım  o  görevliler,  festival günü  yaklaştıkça  korkudan  dizleri  titrer.  Her neyse,  bu  konuyu  bir  kenara  bırakalım  da  şu değişmeyen  huylarımızı  hatırlayalım.  Bir faydası  olur  mu  olmaz  mı  bilmem  ama  yine de  hatırlatalım. 

Her  yıl  festivalere  gideriz.  Aylar  öncesinden  uzaktaki  bütün  akrabaları  bir  bir  ararız, saat  ikide  Heyva  Sor  Çadırının  önünde buluşmak  üzere  sözleşiriz.  Hiç  bir  şeyi  unutmayız  ama  her  ne  hikmetse  giriş  biletimizi unuturuz.  Sanki  bundan  da  birinci  dereceden  kapı  görevlileri  sorumluymuş  gibi  onları suçlamaya  başlarız,  onlarla  kavgaya  girişiriz. 
Bu  da  yetmezmiş  gibi  festival  hazırlık  komitesine  ‘niye  böyle  saygısızlara  görev  veriyorsunuz’  diye  de  şikayet  ederiz. 

Her  yıl  festivallere  gideriz.  Festival hazırlık  komitesi  aylar  öncesinden  dikkat edilmesi  gereken  noktalarda  tv,  gazete,  afişlerde  uyarılar  yapar,  ardından  bu  uyarıların yetmediğini  de  iyi  bildiği  için  otobüslerde okunmak  üzere  bir  bildiri  yayınlar;  ‘Lütfen, sevgili  teyzeler,  amcalar,  genç  kızlar!  Size resmen  yalvarıyoruz;  festivale  gelirken yanınızda  kesici,  delici,  uçucu  (parfüm)  vb. 
eşya,  alet  ve  maddeler  getirmeyiniz.’  Buna rağmen  kim  dinleeer!  Kapıda  bizim  teyzelerin  çantalarında  koca  koca  satır  gibi  bıçaklar çıktığında  görevliler  şaşkınlıkla;  ‘Aaa  teyze 


ne  yapacaksın  o  koca  satırı?  diye  sorduklarında  teyzenin  cevabi;  ‘Aaa  evladım  sen  de çok  abarttın  ama...  Benim  oğlan  salatalığı pek  sever.  Ben  de  şu  küçücük  çakıyı  götüreyim  de  oğlana  salatalık  soyayım  dedim" der  ve  oracıkta  tartışma  başlar. 

Her  yıl  festivallere  gideriz.  Gideriz  gitmesine  de  yani  anlamadım  bu  bir  alışkanlık  mı yoksa  hobi  mi?  En  çok  sahne  arkasını  severiz,  her  nedense.  Neden  iki  dakika  öncesine kadar  yanımızda  festival  programını  izleyen sanatçıyı  tanımayız  da,  sanatçı  sahnenin  arkasına  geçtiğinde  işler  birdenbire  değişir? 
Birden  bu  sanatçının  ünü  yere  göğe  sığmaz oluyor.  Herkes  onun  yanına  gitmek  için  birbirini  eziyor,  kıyamet  kopuyor.  Bu  arada  bizim görevliler  de  arada  kim  vurduya  gidiyor. 

Her  yıl  festivallere  gideriz.  Gideriz  de yalnız  gitmez,  çocuklarımızı  da  beraberimiz¬ de  götürürüz.  Götürürüz  götürmesine  de sahaya  girer  girmez  kaybederiz  onları.  Tabii bunu  fark  edene  kadar  festival  bitmiş,  yolculuk  için  otobüse  binmiş  olmanız  gerekir. 
Akraba,  dost-tanıdıklarla  merhabalaşayım derken  çocuğı  unutmuşuzdur.  Zavallı  çocuk avazı  çıktığı  kadar  bağırışıp  ağlarken  -adı üstünde-  bir  yurtsever  hayrına  çocuğu  alıp her  zamanki  gibi  Heyva  Sor  Çadırına  götürür. 
Bu  arada  Heyva  Sor  Çadırı  tıklım  tıklım çocuk  doludur.  Bizim  doktorlar  isyandadır. 
‘Ya  nerde  bunların  anası?  Ben  doktor  muyum,  yoksa  çocuk  bakıcısı  mı? 

Eee...  Kürtlerde  doktor  olmak  da  o  kadar kolay  değil.  Her  işten  anlaman  gerekir. 
Gerektiğinde  yılda  bir  gün  çocuk  da  bakacaksın  tabii. 

Bu  arada  çocuğunu  kaybeden  anne,  sohbetin  sakin  bir  anında  çocuğun  kaybolduğunu  anladığında  nerede  arayacağını  bilmezmiş  gibi  sahneye  koşar  ve  anons  yaptırmak için  sunucuya  duygu  sömürüsü  yapar.  Bu arada  sunucu  ne  yapacağını  bilemez.  Anons yapsa  programı  iptal  etmesi  gerekir.  Zira 


yüzlerce  anne  ve  baba  anons  için  oradadır. 
Yapmasa  kötü  ve  duygusuz  insan  oluyor  ve sanki  çocuğun  kaybolmasından  o  sorumluymuş  gibi  suçluluk  hissine  kapılıyor. 

Her  yıl  festivale  gideriz.  Kim  demiş  festivallerimiz  sadece  müzik  ve  folklorümüzü yansıtır  diye?  Diyen  her  kimse  yanılıyor.  Bir kere  bizim  festivallerimizde  en  güzel,  çok çeşitli  yemek  kültürümüz  sergilenir.  Festival elemeye  bin  şahit  ister.  Büyük  piknik  şenlikleri  desek  daha  uygun  düşer.  Analarımız  günlerce  öncesinden  dolmalar  doldurur,  sarmalar  sarar,  içli  köfteler  yapar,  börekler  açar, piknik  malzemeleriyle  sahaya  gelir. 

Buraya  kadar  iyi.  Afiyet  olsun  demek  içimizden  geçiyor  elbette.  Ama  bunun  bir  de sonu  var.  Ne  mi? 

Yine  hazırlık  komitesi  her  yıl  yaptığı  gibi uzun  uzun  tartışmalar  yürütür,  ince  hesaplar yapar.  ‘Her  bir  metreye  çöp  bidonu  koyarsak insanlar  çöplerini  yerlere  atmazlar’  diye  düşünürler.  Düşünmez  kimsenin  yerinden  kalkıp  da  bir  metre  ötedeki  çöp  bidonuna  kendi çöplerini  atmayacağını.  ‘Canım  ne  olacak,  at şuraya  gitsin.  Bir  tek  sen  misin  çöpleri  yere atan?  Senin  çöp  bidonuna  atıp  atmaman kaideyi  bozmuyor  ne  de  olsa’. 

Çöpler  çöp  bidonunun  yanında  yığılı halde  olursa  görevliler  kendilerini  şanslı sayıyorlar.  ‘Ee  ne  yapalım?  Bizim  milletin  eli 


çok  açıktır.  Getirdiği  malzemenin  hiç  birini geri  götürmez.  Ayıptır  bir  kere.  Bizim  millet üç  beş  şeye  mi  kalmış?  Kim  yük  edecek  kendine?  Ayıptır  bir  kere.  Bırakır  gider. 

Ama  olan  görevlilere  olur  tabii.  Bizim görevli  çöp  toplarken  söylenir  durur:  ‘Plastik kaşıkları  atıyorsun  yere  atmasına  da  niye kırıp  kırıp  atıyorsun?  Hem  bu  sahanın  sahibi de  ille  de  çöpleri  toplatmak  zorunda  mı? 
Binlerce  Euro  aldığı  yetmiyormuş  gibi... 
Şuraya  bak  bee!  Ceket,  battaniye,  pantolon...  Ne  ararsan  var.  Adam  sanki  çöp  parası ödememek  için  evinde  ne  kadar  çöp  varsa getirip  buraya  atmış’  der.  Bu  arada  haklı  olarak  kafayı  yemiş  olur. 

Evet,  bugünkü  cadı  kazanında  değişmeyen  huylarımızı  kaynattık  durduk.  Artık  bu sefer  değiştirir  misiniz,  değiştirmez  misiniz, takdir  sizin.  Keşke  eskiden  yapıldığı  iddia edildiği  gibi  bir  büyü  ile  değiştirmek mümkün  olsaydı.  Ama  öyle  olmadığını  hepimiz  de  iyi  biliyoruz.  Bizim  kazanımızda  sadece  gerçek  ve  halis  muhlis  şeyler  kaynar. 
Yaşamımızı  rahatsız  eden,  topluma  zarar ama  bireye  zevk  veren  gerçekleri  dile  getirdik,  belki  değişir  diye.  Değişmeyen  huylarımıza  rağmen  festivalerimizi  ve  sizi  seviyorum  sevgili  cadı  kazanı  sevenler. 


Karakız  Jinda 


Soldan  Sağa: 

1-KCK  Önderliği  Abdullah  Öcalan'ın  çağrısı üzerine  Avrupa’dan  II.  Barış  Grubu  üyesi  olarak 
2  Ekim  1999  yılında  Türkiye’ye  gelen  ve  10  yıl 
sonra  cezaevinden  çıkan  barış  elçisi  /  büyük  ve sert  taş  kütlesi,  2-  ayıraç,  belirteç  /  bütün  beyitleri  arasında  konu  birliği  bulunan  gazele  verilen ad,  3-  ‘Amerikyum’un  simgesi  /  asıl  ve  temel olanla  ilgili,  esasi  /  ‘ribonükleikasit’in  kısaltması,  4-  anlam,  kavram,  mefhum  /  sözünden  veya kararından  dönmemek,  bir  işi  sonuna  kadar götürmek,  5-  sarı  renkli  patlayıcı  bir  madde  /  en uygun,  en  elverişli  /  harf,  şifre,  6-  bir  renk  /  uçurum  /  cam,  çini,  toprak  vb.  yapılmış  derince  çanak,  7- tren  istasyonu  /  kanatlı  bir  hayvan  /  kızlık zarı,  8-  İngilizce  dilinde  kırmızı  /  Mısır’da  güneş tanrısı  /  Urfa  yöresine  has  bir  yemek,  9-  mesafe /  eski  dilde  deniz  kızı,  10-  Eski  Mısır’da  şehir devleti  /  büyüklük  hastalığı,  11-  konuşma,  soh¬ 


bet  etme  /  arkadaş,  sevgili,  12-  gövdesi  kızıl, ayakları  ve  yelesi  koyu  renkli  olan,  yağız  (at)  / kişi,  zat  /  Kürtçe’de  ‘daim,  sürekli’,  13-  (tersi) bir  harfin  okunuşu  /  küçük  mağara  /  bütün olarak  /  Radonun  simgesi,  14-  bir  kömür çeşidi  /  Van’ın  bir  ilçesi  /  ‘Kurçatovyum’un simgesi,  15-  ‘konuğum  ol’  anlamında  /  derece,  radde 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Kürtler  arasında  ‘Ortadoğu’nun  Bülbülü’ olarak  da  adlandırılan  Kürt  müziğinin  efsane  bir  sesi  /  mecnun,  2-  bir  Ortadoğu ülkesi  /  hava  araştırmaları  bilimi  ile  ilgili,  3- Kürtçe’de  it,  köpek  /  kalbin  sağ  karıncığından  akciğerlere,  sol  karıncığından  vücudun diğer  bölümlerine  kan  taşıyan  damar  / kısaca  numara,  4-  bir  bilim  ve  sanat  kolun¬ da  ayrı  nitelik  ve  özellikleri  bulunan  yöntem veya  akım  /  olağandan  çok  fazla  bulunma durumu,  5-  ‘litrenin  kısaltması  /  üzerinde maden  dövülen,  çelik  yüzeyli  demir  araç  / işaret,  6-  herhangi  bir  ulusun  veya  inanç mensuplarının  anayurtları  dışında  azınlık olarak  yaşadıkları  yer  /  tanışıyormuş  gibi yaparak  para  sızdırma,  7-  çift  kopyalı  baskı  yöntemi  /  maydanozgillerden,  kimyon türü  bir  bitki,  8-  Öğleden  sonra  giyilebilecek,  fantezi  kadın  giysisi  biçimi  /  zamansız  söz  veya  davranış  /  kuzu  sesi,  9-  beklemek  /  ‘Saranın  bir  hecesi  /  bir  işte  yetkili  olan,  erbap,  10-  bir  soru  sözü  /  dolaşma  /  isteyerek,  kasten,  11-  dış  etkilerden korunmak  için  tene  sürülen  madde  / Karadeniz  bölgesinde  kemençe  ile oynanan  halk  oyunu  /  bir  Kürt  partisi,  12- 


eleştirel  felsefenin  babası  olarak  kabul  edilen Alman  filozof  /  kızıl  toprak  renginde  pişmiş balçık  levha,  13-  İngiltere’de  seçimle  işbaşına gelen  bir  meclis  /  Kripton’un  simgesi,  14-  bir 


şaşma  ünlemi  /  Üçüncü  Çağın,  memelilerin oluştuğu  dönem  /  Kürdistan’da  bir  dağ,  15-  Kerç Boğazı  ile  Karadeniz'e  bağlanan  birdeniz. 


53.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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3 

4 

5 

6 

7 
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9 
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Didinana 


Selma  Koçiva 


Kızlar  Toplantısı-I- 


Son  gün  Oüoxunaşe’de  buluşacaktık  Xaliüana’lı  kızlarla.  Kimler  gelmeyecekti  ki!..  Xaliüana’nın  tüm güzel  kızları  davetime  gelecekti.  Tarladaki  işlerini bırakıp  belki  de  üstlerini  bile  değiştirmeden  geleceklerdi. 
Tüm  gün  bir  tutam  azıkla  çalışan  kızlar;  kimi  oduna,  kimi yaprağa,  kimi  de  ota  gidiyorlardı.  Canlarını  alırdı  o  bitmek tükenmek  bilmeyen  köy  işleri. 

Didinana  yemek  yaptı.  Fındığı,  cevizi,  feliyi  (bal kabağı)  hazırladı.  Didinana'nın  dışında  Ziveri  Çili  tek yetişkin  kadındı.  Biz  eğlenirken  Didinana  ile  Ziveri  Çili sobanın  arkasında  sohbete  dalmışlardı. 

Teker  teker  gelir  kızlar,  ilk  gelen  Nafiye  Abla’dır.  Nafiye Abla,  Ziveri  Çilinin  büyük  kızıdır.  Cabiri  Dayının  dagelinidir.  Aişe  adında  sarı,  kıvırcık  saçlı  çok  güzel  bir  kızı  vardır. 
Nafiye  Abla,  yemek  işine  Didinana’ya  yardım  etti.  Nafiye Ablayı  çok  severdim.  Annesi  Nana'nın  kuzeni  olduğundan  bize  ayrı  bir  yakınlık  gösterirdi. 

Sonra  Sarena  (Nafiye  Ablanın  kız  kardeşi)  geldi. 
Sarena  ile  Mağara  Şüala’da  çok  oynardık.  Geceleri  yatıya da  gelirdi.  Sarena  ile  sabahlara  kadar  konuşur, Didinana’yı  uyutmazdık.  Bazen  Çorum’da  çalışan babasının  yanında  kalırdı  Sarena.  Yazları  köyde  buluşunca  çok  güzel  olurdu.  Ambarın  balkonu  (bağu  vvalemona) bizim  evcilik  oynamak  için  buluştuğumuz  yerdi.  Benden küçüktü  ama  benimle  boy  ölçüşmeyi  severdi. 

En  çok  da  ‘Amseri  Giöandrare’  (bu  akşam  çağıracağım)  oyununu  oynardık... 

-Amseri  Giöandrare  (bu  akşam  çağıracağım) 

-So  moncirare  (nerede  yatıracaksın)? 

-Direği  (direkte) 

-Mu  mçare  (ne  yedireceksin)? 

-Bureği  (börek) 

-Amseri  giçandrare  (bu  akşam  çağıracağım) 

-So  moncirare  (nerede  yatıracaksın)? 

-Kuli  (hasır  sandalyede) 

-Mu  mçare(ne  yedireceksin)? 

-Mbuli  (Kiraz) 


Bu  oyunun  sonu  gelmezdi. 

Sonra  Oüoxunaşe’ye  Nufena  ile  Eminena  gelirler. 
Bunlar  Aişe  Xala’nın  kızlarıydılar.  Anneleri  onları  çok çalıştırırdı.  Didinana  bazen  Aişe  Xala’ya  bağırırdı  ‘kızları çok  ezdin!’  diye.  Nufena  annesine  pek  çekmemişti. 
Eminena  ise  türkü  söylemeyi  severdi  annesi  gibi.  Ağıt yakmayı  bilirdi.  Çocukça  yüreğimizi  dağlardı. 

Daha  sonra  Meyremina  ile  Ayselina  gelirler.  Meyremina,  Şefki  Dayının  kızıdır.  Onu  çocukluğumda  hep kırmızı  burnu  ile  hatırlarım.  Şefki  Dayı  çok  güzel  türkü söylerdi.  Kızı  hiç  ona  çekmemişti.  Ayselina  Asım  Dayının kızıydı.  En  yakın  çocukluk  arkadaşlarımdan  biriydi.  Erkek kardeşi  çok  geç  doğmuştu.  Ayselina  o  zaman  dokuz yaşında  olmalıydı.  Erkek  kardeşi  olmadı  diye  çok  üzüldüğünü  hatırlarım.  Benim  de  erkek  kardeşim  geç  doğmuştu ama  bizim  ailede  kız  erkek  ayırımı  fazla  belirgin  değildi, ilk  erkek  kardeşim  doğduğunda  annem  adına  sevinmiştim  yine  de. 

Kızlar  toplandılar  Didinana’nın  evine.  Sulemani Hacerina  da  aramızdaydı.  Ziveri  Çilinin  ilk  geliniydi. 
Henüz  nişanlıydı.  Avniyena  ile  Amedi  Fatmana  da nişanlıydılar.  Seferi  Avladan  Nazime  de  gelmişti. 
Gelinlerden  bir  tek  Naciye  Abla  ile  Nafiye  Abla  vardı. 
Onlar  da  kardeş  çocuklarıydılar.  Diğer  kızlar  nişanlıydılar ya  da  bekar.  En  son  bizim  Şerifena  gelmişti.  Halamın  kızı olan  Şerifena  biraz  rahatsızdı.  Hacerina  gelin  olup Vivveye  yerleşmişti. 

Devam  edecek.... 


Bilgeler  Büylicüler 

Otacılar  Cadılar  ... 


Bilimciler  olarak doğalcıların söylediklerine  kulak vermeliyiz,  yoksa ruhların  dünyasını araştı  ramayız!  Onların söyledikleri  bin  göz  ve bin  kulakla, ispatlanmıştır. 

(  I  ilimden’  değil  de  bilgelikten faydalanıldığı  zamanlar  da vardı,  insanlar  yaşadıkları sorunları  en  fazla  da  büyük 
L  w  kadınlara,  yani  ninelerine sorarlardı.  Onlarla  paylaşırlardı.  Dertlerine  şifayı  onlarda  ararlardı.  Bir  zamanlar  dediğimiz  dönem  ise  tarihte  Neolitik Dönem  olarak  geçer. 

Çünkü  o  zamanlar  yaşı  ilerlemiş olan  kadınlar  yaşlanmış  değil,  bilgeleşmiş  olurdu.  Bilge  kadınlar,  bugünün “yaşlıları”  gibi  evlerin  bir  kenarında  veya  huzurevlerinde  oturup  ölümü  beklenen  biri  değil,  deneyimlerinden,  bilgeliğinden  faydalanılması  gereken  kadınlar konumundaydılar. 

Uyumun,  saygının  ve  aynı  zamanda animistik  anlamların  yüklendiği  doğada, her  bitki  bir  anlama  karşılık  gelirdi. 
Bitkilerin  bir  ruhu  vardı.  Görülmeyen mistik  güçleri  vardı.  Ve  bilge  kadınların görevleri  de  bu  mistik  güçleri,  ruhları harmanlamaktı.  Kabilenin,  klanın  yararı¬ na  şifa  sunmaktı.  Zamanın  bilge  kadınları  aynı  zamanda  otacı  kadınlardı. 
Günümüzün  çağdaş  tıbbı  o  zamanların kadınları  tarafından  oluşturuldu.  Onların  doğayı  incelikli  gözlemleri  sonucu bir  çok  gelişme  sağlandı.  Nasıl  mı? 

Mistik  açıdan  sağaltma  ve  üretkenlik-bereket  gibi  anlamlar  yüklendi  doğanın  gücüne.  Bilge  kadınların  karşılığı olan  iyilik  perileri  vardı,  ikisi  de  büyülü güçlere  ve  gizemli-gizli  bilgiye  hükmedebilirler,  kelimelerin  ve  işaretlerin gücüyle  insanlara,  hayvanlara  ve  bitkilerin  gücü  aracılığıyla  başkalarına yardım  etmek  için  kullanırlardı. 

Doğadan  topladıkları  bin  bir  bitkiyi karıştırıp  yeni  bileşenler  elde  eden  kadınlara  aynı  zamanda  bu  fiilden  dolayı büyücü  de  denirdi.  Bilge  kadınların, sağaltıcı,  falcı  ve  kutsayıcı  olarak  göz gönül-bağlama  büyüsü,  üretkenlik-bereket  büyüsü  yaparak  kötülüğü  def  ettiklerine  inanılırdı. 

Bilge  kadınlar,  kabiliyetlerine  göre üç  gruba  ayrılırdı;  birinci  grup  organik maddelerin  etkilerini  iyi  tanır,  bitkilerden,  hayvanlardan  ve  insanların  vücut parçalarından  (tırnak,  saç,  kemik  vb.) 
yararlanırdı.  Diğer  grup,  afsun  duasın¬ da  ve  ruh  çağırmaların  düşüncelerin, kelimelerin,  işaret  ve  mimiklerin  gücünden  yararlanırdı.  Diğer  grup  ise  falcılıkta  uzmanlaşmıştır.  Başkaları  tarafından geçmişte  yaşanmış  ancak  görülmemiş olayları  anlatabilme,  gelecekte  yaşanacak  olayları  önceden  görebilme,  okuyabilme  yeteneğine  sahiplerdi. 

Sağaltma  bilgesi-otacı  kadınlar  ya da  iyilik  perileri  birçok  nedenden  dolayı cadı  olarak  tanınmışlardır.  Özellikle  kadınların  toplumda  oldukça  güçlenmeleri  sınıflı  uygarlığa  geçişle  birlikte  erkek egemen  ideoloji  ve  sistem  açısından tehlikeli  görülmüş,  cadı  denilerek  farklı 


bir  lanetlilik  ve  kötülük  imgesi  yaratılarak  hedef  haline  getirilmişlerdir.  Tek tanrılı  dinlerle  birlikte  daha  da  çoğalan bu  saldırılar  Ortaçağla  birlikte  tam  bir cadı  avına  dönüştürülerek  milyonlarca kadın  vahşice  katledilmiştir. 

Kırsal  kesimde  insan  ve  hayvan  sağlığından  ve  gündelik  yaşama  ilişkin  birçok  konudan  halk  hekimlerinin  sorumlu olmasından  kaynaklı  ‘halka  kara  büyü yapılıyor’  denilerek  toplum  tarafından da  saldırı  merkezi  haline  getirilirler. 

Bilge  kadınların  bin  yıllara  varan doğal  yaşam  deneyimleri,  bildikleri sağaltma  yöntemleri  'kocakarı  yöntemleri'  olarak  nitelenmiş,  bir  suç  olarak  görülmüştür.  Bilge  kadınlar  kilise  tarafından,  'yaşlı  orospu',  'deli  karı”  ya  da  tümüyle  'sahtekarlar'  veya  'cadılar'  olarak  kabul  edilmiştir. 

Oysa,  cadı  olarak  adlandırılan  bilge kadınlar,  eski  zamanlarda  doğal  bitkiler ve  kökler  kullanarak  hastalıkları  iyileştirmede  başarılı,  özel  bilgi  sahibi  olan otacı  kadınlardı,  ilk  simyacılığı  da  yine bu  kadınlara  borçluyuz.  Bu  çağdaş  tıp biliminin  ve  tedavi  edici  ilaçların  yaygın olarak  kullanılmasından  çok  daha  önceydi.  Bilge  kadınlar  gizli  bilgileri,  genellikle  anadan  kıza  olmak  üzere,  kuşaktan  kuşağa  aktarırlardı.  Dünyada  bu¬ 


gün  de,  binlerce  yıllık  bilgi  birikiminden yararlanarak  hasta  insan  ve  hayvanları iyileştirmede  hünerli  kadınlar  vardır. 

Cadılar,  doğa  güçlerini  öğrenmeyi  amaçlayan  binlerce  yıllık  pratiğin,  Neolitik  çağlarda  olağanüstü  bir  gelişme göstermiş  bir  geleneğin  son  mirasçılarıydılar.  Ortaçağ  Hıristiyanlığının  dogmacılığına  karşı,  doğal  olgulara  alternatif bir  açıklama  arayarak,  bilimsel  düşüncenin  ortamını  hazırlayanlar  arasında, ‘cadı’  denen  kadınları  saymak  gerekir. 

Daha  sonra  aynı  geleneğin  sonucu olarak  Bacon  ve  Galile  gibi  bilim  öncülerinin  büyücülükle  suçlandıklarını hatırlarsak  neden  cadı  ve  büyücülük denildiği  daha  iyi  anlaşılır. 

Bilge  kadın  kültürünün  ne  kutsal  bir kitabı  ne  dini  kuralları  ne  de  dogmaları vardı.  Çünkü  bilge  kadın  inancı  öğretilerini  doğadan  edinir,  ilhamını  ise  güneşin,  ayın  ve  yıldızların  hareketinden, kuşların  uçuşundan,  ağaçların  yavaş  büyümesinden  ve  mevsimlerin  değişmesinden  alır.  Ve  yine  bilge  kadınlar  inandıklarını  dille  değil  hareketlerle,  resimlerle  anlatırlardı. 

Sınıflı  ataerkil  ideoloji  bilimin  adamları  tarafından  “erkek  bilimi”  kurabilmek  için  cadı  avını  geliştirdiler.  Çünkü eril  bilim  karşısında  çok  güçlü  olduğuna inanılan  cadılardan  korkuyorlardı. 

Bilim  ve  bilim  adamlarının  cadılardan  (kadınlardan)  ve  onların  fikirlerin¬ 


den  korkması  o  dönemde  tesadüfi  bir olay  değildi.  Oluşmakta  olan  “erkek bilime”  kadın  fikrinin  girmesinden  son derece  korkuyorlardı.  Çünkü  zaman erkek  bilimi  doğurma  zamanıydı.  Bundan  dolayı  simyacıların  görüşlerini “erkek  bilimciler”  reddetmiş  ve  kadınsız  bir  bilimcilik  kurgulamışlardır. 

Kapitalist  modernitenin  doğuş  aşamasında  yani  erkek  bilimin  17.  yüzyıldaki  en  büyük  başarılarından  biri,  gelişmekte  olan  kapitalizme  erkek  ve  kadın arasındaki  işbölümünü  entegre  edebilmiş  olmasıdır.  O  döneme  kadar  erkek ve  kadın  tanımlamaları  hiç  bu  kadar  açık  bir  biçimde  kutuplaşmamıştır. 
“Rasyonalite,  nesnellik  ve  istek  konusundaki  algılamalar  bilimin  oluşmasını ve  doğa  üzerindeki  tahakkümü  teşvik etmiştir  ve  bu  aynı  zamanda  erkek  tanımının  kurumsallaşmasını  da  teşvik  etmiştir.”  (E.Fox-Keller) 

Kapitalizmin  ihtiyaç  duyduğu  üretim ve  yeniden  üretim  alanları  “bilimsel”  bir dille  ifade  edilmiş  oluyordu.  Kadını  “yeteneği  ve  yapısı  gereği”  eve,  erkeği  de “aklı  ve  gücü”  gereği  iş  ve  bilim  alanına ayırıyordu.  Yeni  toplumda  (kapitalizm¬ de)  “yeni  kadının”  görevleri  ve  yeri  belirlenmiş  oluyordu  böylece. 

Temelde  ortaya  çıkan  sonuç  bilimin 


bir  tarih  içerisinde  erkekler  tarafından oluşturulduğu  ve  kesinkes  cinsiyetsiz olmadığıdır.  Kadınlar  tarafından  oluşturulmuş  olsaydı  nasıl  olurdu  acaba?  Tartışılmaya  değer  bir  konudur. 

Fakat  erkek  merkezli  bir  bilimcilik geliştirilse  bile  yine  mutlak  anlamda bilge  kadınlara  hükmedilememiştir. 
Bilgi  gizil  kalsa  da  bir  şekilde  doğal  yaşamda  fırsat  buldukça  çıkışını  da  sağlamıştır.  Kadının  bilge  belleği  tümden yok  edilememiştir.  Bilimcilik  adına  yapılanlar  hiçbir  zaman  mutlak  anlamda  kadınları  ikna  etmemiştir. 

Kadınlar,  kendilerine  biçilen  payın biyolojik  varlıklarının  bir  yansıması  değil  de  sosyal  örgütlenmenin  bir  yansıması  olduğunu,  bilimin  (bilimcilik  temelinde)  de  bir  sosyal  örgütlenme  (erkek örgütü)  olduğundan  kesinlikle  eminler artık.  Bilim  alanına  kadın  eksenli  baktığımızda  karşımıza  kadın-erkek,  objektifsubjektif,  sevgi-iktidar  ve  bilim-doğa terimleri  çıkıyor.  Erkek  bilimciler  ve bilim  tarihi  doğa  yerine  bilimi,  sevgi yerine  iktidarı  ve  objektif  olma  yerine sübjektif  olmayı  yeğlemiştir. 

“Bilimciler  olarak  doğalcıların  söylediklerine  kulak  vermeliyiz,  yoksa  ruhların  dünyasını  araştı  ramayız!  Onların söyledikleri  bin  göz  ve  bin  kulakla  ispatlanmıştır!”  (1664  Glanvill) 


Rojda  Deniz 
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Bir  Yürek  Bu  Kadar  mı  Büyük  Olur? 


Kendisiyle  sohbet  etmek için  oturmadan  önce  zulasından  çıkardığı  küçük albümü  alıyor  eline  Ayşe 
Ana.  ‘Bila  Nadire  nebîne!’ 
(aman  Nadire  görmesin)  diyerek oturuyor  yanıma.  Anlıyorum  ki  kızı Nadire,  annesinin  her  defasında  bu fotoğraflara  bakıp  da  çektiği  acıları tekrar  tekrar  yaşamasına  izin  vermiyor.  Her  kaybettiği  çocuğu  için ‘uyy  yade  ez  neminim’  diyerek  ağıtlar  yakıyor  Nusaybinli  Ayşe  Ana. 
Arada  bir  ağıtı  yarıda  kesip  onları bana  tanıtıyor:  “Bu,  ‘kaza  sonucu’ vefat  ettiği  söylenen  oğlum  Ümran, bu  çocukların  babası,  bu  Abdullah, bu  ‘yanılmıyorsam’  şehit  olan  kızım ...”  Gözleri  bazı  fotoğrafları  seçemiyor.  Her  fotoğrafı  gözyaşları  içerisinde  defalarca  öpüyor,  tenlerinin kokusunu  alıyormuşçasına... 

10  çocuk  annesi  Ayşe  Ana,  yaşadığı  onca  acıya  rağmen  gösterdiği  dirayet  ve  barışçıl  yönü  kadar oldukça  duru  ve  akıcı  Kürtçe  konuşmasıyla  da  etkiliyor  beni. 

“En  büyük  çocuğum  henüz  bebekken  KDP  ile  ilişkilerimiz  vardı’ diyerek  başlıyor  konuşmasına.  “O zamanlar  herkes  rahmetli  Mustafa Barzani’ye  bağlıydı.  İyi  bir  insandı. 
Henüz  bir  devletimiz,  yerimiz yoktu.  Biz  onunla  kendimizi  tanıdık ama  sonrakiler  bizim  üzerimize  geldiler,  çocuklarımıza  saldırdılar.  Partinin  çıkış  yıllarına  kadar  da  bizim bu  partiyle  ilişkilerimiz  sürdü. 
Sonra  KUK,  DDKD,  T-KDP,  Rizgari gibi  partiler  çıktı.  Sonra  bu Hizbullahçıların  katliamı  başladı  ve biz  birbirimize  düştük.  Hareketi, kendi  insanımızı  tanıdık.  O  gün  bu¬ 


gündür  davamıza  bağlıyız.  Çoğu zamanlar  bize  gelen  arkadaşlar 
-biz  o  zamanlar  ‘talebe’  diyorduk kendilerine-  çocuklarımın  babasına,  ‘siz  KDP’li  olmanıza  rağmen  bu hizmeti  bize  sunuyorsunuz’  diyorlardı.  Biz  de  ‘her  kim  ülkemizi  özgürleştirir,  bizi  bu  zulümden  kurtarırsa,  bize  bir  yol  açarsa  biz  ona köprü  oluruz’  dedik. 

Bir  iç  geçirdikten  sonra  ‘sürekli biz  darbe  yedik.  Ben  kendim  de  yaralandım’  diyerek  başka  bir  süreci anlatmaya  başlıyor  Ayşe  Ana. 

‘Nasıl  oldu  bu?’  diye  araya  giriyorum.  Cevaben;  ‘Sanırım  bu  da devletin  oyunuydu.  Bütün  hareketler  silikleşti.  Sadece  Apocular  ayakta  kaldı.  Bunun  karşısında  devlet Hizbullah’ı  ortaya  çıkardı.  Hizbullah da  bizim  halktan  oluşuyor.  Aileyi ikiye  bölmüş,  mekanımızı  ikiye  ayırmışlardı.  Nusaybin  Çarşısında  günde  4-5  insan  öldürülüyordu.  Bizim kapımıza  da  dayandılar.  Bana;  ‘seni ve  eşini  öldüreceğiz’  dediler.  Sordum;  ‘sebep?  Biz  ne  yapmışız?  Kapıyı  açmakta  ısrar  ettiysem  de  çocuklar  izin  vermediler.  ‘Yade  bunlar blöf  yapıyor’  dediler’.  Hizbullahçılar  ‘Biz  biliyoruz  sizin  ne  yaptığınızı!’  diye  tehditler  savurup  gittiler.’ 

‘Hangi  yıldı’  diye  sordum  anaya. 
‘Tarihleri  bilmiyorum  kızım’  dedi. 
Zaten  bundan  sonra  da  tarihlere dair  bir  bilgi  alamadım  Ana’dan. 

‘Saat  sabahın  6:00’sıydı.  Buğdayı  elekten  geçiriyordum.  Çocuklarım  damda  uyuyordu.  Kızım,  ‘ben kahvaltıyı  hazırlayana  kadar  sen  de eleme  işini  bitir’  dedi.  Kadın  komşularım  da  yanıma  toplanmışlardı. 
İhtiyar  bir  yurtsever  önümüzden 


geçerken  bana  bir  sigara  sarıp  ikram  etti.  Sonra  arkalarından  binlerinin  onları  takip  ettiğini  gördüm. 
Oğlumu  onları  uyarması  için  arkalarından  gönderdim.  ‘Belki  silah  bulunduruyorlardı.  Dikkat  etsinler’ dedim. Komşularımdan  biri  aniden kendini  bizim  avluya  attı.  ‘N’oldu?’ 
dedim.  Telaş  içinde  her  ikisinin  de beni  nişan  aldığını  söyledi.  Mermi sıktılar  bana  kızım,  aha  şurama değdi  (bir  bacağını  göstererek). 
Onların  darbelerinden  kurtulan  olmadı.  Ben  kurtuldum.  Kader  işte!’ 

Oturup  saplanan  fişeği  çıkardım.  O  zamanlar  kimse  cesaret  edemiyordu  yardım  etmeye.  Beni hastaneye  götürmeye  bir  taksi  bile gelmedi’  dediği  anda  boğazım  düğümleniyor.  Zaten  aralarda  soru  yöneltmeye  mecal  bulamıyorum  kendimde.  Ancak  Ana,  rakamlarla  belirtemese  de  kendi  tarih  anlatımıyla  30  Ocak  1996  gününe  geliyor: 

‘Çocukların  babasına  ‘git’  demiştim  olay  öncesi.  ‘Git,  bari  sana bir  şey  olmasın’,  iki  yıl  bizden  ayrı kaldı.  Dört  çocuğumu  da  birlikte götürmüştü  şehirlere.  Diğer  dördü ise  yanımda,  en  büyük  oğlum askerde,  kızım  ise  gerilladaydı. 

Ramazan’dı,  havanın  kararması¬ na  yarım  saat  kalmıştı.  Şikayet  etmişlerdi.  İki  kadın  savaşçı  içeridey¬ di,  diğerleri  ev  üyesi.  Sac  ekmeği yapıyordum.  Savaşçı  kızlarım  yanımdaydılar.  Şehit  olan  kızım  da akşam  yemeği  yapıyordu.  Hepimiz oruçluyduk.  Yemek  ve  ekmek  kokusu  ortalığı  kaplamıştı.  İftara  dakikalar  kalmıştı.  Damadım  da  bizdeydi o  an.  Kızım  aniden  içeriye  girdi  ve telaşla;  ‘Yade  mala  me  xira  bû. 
Polis  evimizi  sardı!’  dedi. 

Benim  başıma  gelen  kimsenin başına  gelmesin!  Avlunun  içine kadar  doluşmuşlardı.  Arkadaşları teslim  etmem  asla  düşünülemezdi. 
Çare  kalmamıştı.  Kızımın  sesini  son duyuşum  oldu.  Hangi  muameleyle öldürüldüğünü  anlatmaya  dilim varmıyor.  Pençeleriyle  dışarıya çıkarmışlar,  arabada  işkenceyle öldürmüşler’. 

Kendimi  tutamayıp  ‘sağ  olarak mı?’  diye  araya  giriyorum. 

‘Evet,  işkenceyle  öldürdüler.  Üç de  üst  düzey  görevli  polis  öldürüldü  bizim  avluda.  Bizden  de  kızım, damadım  ve  bakmaya  bile  kıyamayacağınız  dört  çocuk  babası  olan bir  gerilla...  Evimden  6  cenaze çıktı.  Kızımın  cesedini  göremedim. 
Çatışma  tam  iki  saat  sürdü. 

Xwede  lawo,  anlatım  çok  uzun sürer.  Anlattığım  zaman  çok  müte¬ 


essir  oluyorum’. 

Birden  küçük  kızımın  sesini duydum.  Yerde  uzanan  birinin  elini tutmuş,  kaldırmaya  çalışıyordu; ‘Abdullaaah,  kalk,  keke  kalk!’  O anda  Abdullah’ımın  da  gittiğini  anladım.  Evim  yıkıldı.  Evimden  başka biri  gitseydi,  o  kadar  yıkılmazdım. 
Çok,  çok  kahroldum. 

Kara  bir  gündü.  Kızıl  kıyametti. 
Kimse  kimseye  sahip  çıkmıyordu. 
Mardin’den,  Midyat’tan,  Nusaybin, Cizre,  Amed’den  üşüşmüşlerdi  polisler.  Elleriyle  işaret  ettiler  ‘gel  buraya’  anlamında.  Çaresiz  yanlarına gittim.  Çocuklarım  vardı  çünkü.  Bizi  Mardin’e  götürdüler.  15  gün  hücrelerde  kaldım.  Uygulanan  vahşiyeti  tarif  edemem. 

Kendimi  tutamayıp  ‘sana  işkence  de  mi  yaptılar’  diye  soruyorum. 

‘Haddi  hesabı  yoktu  işkencenin kızım.  12  yaşındaki  kızımı  da  tutukladılar.  Bir  de  iki  gerillayı.  Oraya giden  herkes  vahşiyane  uygulamalardan  geçiyordu,  ifademi  aldıktan sonra  Nusaybin  Cezaevine  getirdiler.  Her  iki  gerillayı  Diyarbekir’e, beni  ve  kızımı  da  Batman’a  götürdüler.  Bir  yıl  orada  kaldım,  yardım ve  yataklıktan  ceza  verdiler  ve  Ağrı’ya  gönderdiler.  3,5  yıl  cezaevinde adli  suçlular  içerisinde  kaldım. 

Xwede  lawo  anlatsam  bitmez. 
Ondan  sonra  ben  bir  oğul  daha kaybettim,  eşimi  kaybettim. 

Sadece  kendi  çocuklarımı değil,  tanıdığım  bir  çok  gerilla  da benim  çocuğumdu,  ben  onları  da kaybettim.  Sadece  kendi  çocuklarım  için  yüreğim  yanmadı  benim.  Yaşadıklarımı  daha  fazla  anlatamam  kızım’. 

Daha  bir  çok  konuyu  merak  etsem  de  soramıyorum  anaya.  Nadire’yi,  gerillada  olan  kızını  ve  küçük çocukların  psikolojisini...  Kendisi iki  cümleyle  bunlara  da  değiniyor gerçi:  ‘Benim  yaşadıklarım  Nadire’nin  yaşadıklarının  yanında  ne ki?..  ‘Çocuklarım  büyüdükleri  halde  bile  yemek  yerken  kaşık  ellerinden  düşüyor’  diye. 

Ana  son  olarak  kendini  tanıtmak  istediğini  söyleyince  şaşırıyorum.  Ancak  o  anlattıkça  anlıyorum. 

‘Öncelikle  ben  dağdaki  bütün gerillaların  anasıyım.  Ben  mezarı belli  olan  ve  belli  olmayan  bütün şehitlerin  anasıyım.  Ben  şehit  eşlerinin  de  anasıyım.  Zindanlardaki bütün  tutukluların  anasıyım. 
(Boğazı  düğümleniyor).  Bütün şehit  analarımı,  şehit  ailelerini  ve barış  analarını  selamlıyorum. 

Televizyon  kanallarında  bir  sürü 


ölüm  haberi  duyuyorum,  ister  gerilla,  ister  asker  olsun,  vallahi  billahi o  anaların  acı  çığlıklarını  duyduğumda  yüreğim  yanıyor.  Benim ciğerim  çok  yandı.  On  çocuk anasıydım.  Bir  kızım  dağdaydı,  bir kızım  yaşadığı  acılardan  dolayı erken  yaşta  saç  beyazlattı.  İki çocuğumu  şehit  verdim.  Mutluluk kapımızı  henüz  çalmış  değil.  Onun için  nerede  bir  ananın  çığlığı  gelse yüreğim  yanıyor,  onunla  aynı  acıyı paylaşıyorum.  Barzani’den  bu  yana ben  davamdan,  çocuklarımın kanından  vazgeçmedim,  hayatta oldukça  da  vazgeçmem.  Bu  yolu takip  eden  tek  bir  kişi  de  kalsa  ben vazgeçmem. 

Öyküm  çok  uzun  kızım.  Dört kaset  de  doldurmaz.  Son  olarak  Allah’tan  tek  bir  dileğim  var.  Serok esir  alındığında  zindandan  çıkmama  beş  ay  kalmıştı.  Ben,  kaybettiğim  çocuklarımı,  umudumu  bağladığım  her  şeyi  unuttum  bu  esaretle.  Dileğim  odur  ki;  (ağlayarak) ‘Serok  oradan  çıkacak,  Amed’e gelecek.  Gördüğü  rüyayı  Allah’ın izniyle  orada  gerçekleştirecek, halkımızla  paylaşacak.  Buradan kendisine  selam  ve  saygılarımı  gönderiyorum.  Bütün  şehit  ailelerine selamlarımı  gönderiyorum.  Yönünü bu  davaya  çeviren  tüm  iyi  niyetli herkese  köprü  olduğumu  söylemek istiyorum. 

Yüreği  yanan  analar  -ki  gece gündüz  tanrılarından  rica  ediyorlarbaşlarından  bu  kadar  olay  geçtiği halde  yine  de  barış  istiyorlar.  Barışımızın  teminatı  İmralı’dır.  Allah’ın izniyle  Önderliğimizle  masaya  oturacaksınız,  onu  oradan  çıkaracaksınız.  Bu  konuşmamı  okuyan  herkes  anaların  bu  acısını,  yürek  yangınını  unutmasın!  Aklınızda  olsun! 
Hazır  bir  yemek  var  önünüzde.  Kaşığınızı  alıp  yeseniz  kıyamet  mi  kopar?  Siz  de  halkınızla  birlik  olun! 
Artık  kendinizi  bilmeniz  lazım. 
Eğer  biz  akşam  yemeği  isek  siz  de kahvaltılıksınız.  (Eğer  em  şiv  bin, hûn  jî  taşte  ne).  Siz  de  bu  ateşte yanarsınız!  Artık  siz  bilirsiniz’  diyerek  bitiriyor  konuşmasını. 

Acılarını  bir  nebze  de  olsa  paylaşma  ve  konuşmasını  destekleme mahiyetinde  içtenlikle  kucaklıyorum  onu.  Salona  geçerken,  geçtiğimiz  günlerde  vefat  eden  Aram Tigran’ı  da  anmadan  geçmiyor  Ana. 
Kürtlere  yaptığı  iyiliklerden  bahsediyor  ve  başsağlığı  diliyor  ailesine  ve  bütün  Kürtlere... 

Sozdar  Dersim 
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Tel  no:  . 

Tel:  0031  707071035 
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